
Thư Đông Kinh 1/5/2019 

 

Nhớ Về 30/41975 trên điễn đàn Paltalk Hướng Về Đất Mẹ 

Đỗ Thông Minh - Chu Chỉ Nam - Trọng Nhân - Khánh Hòa - Đinh Thạch Bích (Chính 

Đạo) - Văn Khoa...  

 https://bit.ly/2Ldbwce 

NGUYỄN PHÚ TRỌNG & TƯƠNG LAI TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ VIỆT NAM 

Nói chuyện trên Facebook ngày 25/4/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=jvStCtkQOzo&feature=youtu.be 

 

Ngày 25/4/2019, Thời Sự VN và Đông Nam Á của đài phát thanh VN 

Mai Ly và Đỗ Thông Minh 

http://www.mediafire.com/file/9t99nkfa6hb996r/TSVN%26DNA20190425.mp3 

 

Nhật Bản trước đại lễ kế vị ngôi Thiên Hoàng 

Quốc Phương BBC Tiếng Việt 

 18 tháng 4 2019 

Nhật Bản hồi đầu tháng Tư công bố niên hiệu của đời vua mới và 

theo dự kiến sẽ diễn ra nghi lễ kế thừa ngôi vị Thiên Hoàng trong 

hai ngày 30/04 và 01/05. 

Image caption Nhật Bản trong mùa hoa anh đào  

Nhật Bản trước đại lễ kế vị ngôi Thiên Hoàng 

BBC phỏng vấn nhà 

báo Đỗ Thông Minh 

từ Tokyo về sự kiện 

chuyển giao quyền 

lực đặc biệt này. 

BBC: Sự kiện Nhật Bản sắp có tân Thiên Hoàng đang được quan tâm ra sao tại 

Nhật Bản, đâu là những mối quan tâm chính của các giới, từ người dân thường trở 

đi? 

https://www.bbc.com/vietnamese/world-47976054


Theo truyền thuyết, dân tộc Nhật Bản là con cháu Thái Dương Thần Nữ. Đại diện 

cho Thần Đạo là dòng họ làm Thiên Hoàng (Vua) từ đầu lịch sử, 660 năm trước 

Công Nguyên, nên tới nay là 660 + 2019 = 2.679 năm, truyền tổng cộng 125 đời, 

tuy vậy, Hoàng Tộc nay chỉ có 23 người. Phần đầu lịch sử cũng là huyền sử như 

hầu hết các dân tộc, với Tiên Hoàng khai sáng là Thần Vũ. 

Người Nhật vốn có tinh thần bảo thủ song song với cách tân, nên việc kéo dài ngôi 

vị Thiên Hoàng của một dòng họ từ ngày đầu lịch sử tới nay là một sự kiện lớn 

được đặc biệt quan tâm. 

BBC: Ý nghĩa chính của cuộc chuyển giao này sẽ như thế nào? Có gì đặc sắc về 

văn hóa, xã hội, nội trị, bang giao…được dự đoán hay không về nước Nhật dưới 

Thiên Hoàng mới thưa ông? 

Vì sự kiện độc đáo là một 

dòng họ làm Thiên Hoàng từ 

đầu lịch sử không nước nào 

có, nên việc thay đổi Thiên 

Hoàng là một dấu ấn đặc 

biệt đối với người Nhật. 

Thiên Hoàng tượng trưng 

cho sự đoàn kết dân tộc, nên 

nếu tích cực tham gia các lễ 

hội lớn, tiếp các tân Đại Sứ, 

thăm viếng xã giao, chăm lo 

cho dân, an ủi nạn nhân 

thiên tai… thì cũng đã góp 

phần quan trọng trong việc 

xây dựng quốc gia. Do đó, 

người dân cũng ít nhiều 

trông đợi ở vị tân Thiên 

Hoàng. 

Bản quyền hình ảnh JIJI 

PRESS Image caption Từ đây lịch của Nhật Bản sẽ tính là "Lệnh Hòa năm thứ 1" song 

song với Dương Lịch là năm 2019  



BBC: Có gì đáng nói về niên hiệu mới của Nhật Bản và Hoàng gia dưới Thiên 

Hoàng mới? 

Chính phủ đã họp bàn và định ngày 30/4/2019, Thiên Hoàng Bình Thành sẽ thoái 

vị, và ngày 1/5/2019, Hoàng Thái Tử Naruhito, sinh năm 1960, sẽ lên kế vị và là 

Thiên Hoàng thứ 126, hiệu là Lệnh Hòa, do một Ủy Ban đặc biệt tuyển chọn từ tập 

thơ cổ nổi tiếng "Vạn Diệp Tập" của Nhật Bản công bố ngày 1/4/2019 (令和, tiếng 

Nhật đọc là "Reiwa", nghĩa là tôn ti và hòa hợp). Từ đây lịch của Nhật Bản sẽ tính 

là "Lệnh Hòa năm thứ 1" song song với Dương Lịch là năm 2019… 

Vì sinh nhật Thiên Hoàng là ngày Lễ Quốc Gia, nên ngày nghỉ lễ này sẽ thay đổi 

theo Thiên Hoàng mới, là ngày 23/2 hàng năm. 

Ngày 1/4/2019, Chánh Văn Phòng Nội Các Yoshihide Suga giơ tấm biển viết chữ 

"Reiwa" (Lệnh Hòa), niên hiệu triều đại mới của Nhật Bản kể từ ngày 1/5/2019 khi 

Thiên Hoàng Akihito (Minh Nhân, 86 tuổi), hiệu là Heisei (Bình Thành) thoái vị và 

Hoàng Thái Tử Naruhito (Đức Nhân, 59 tuổi) lên làm Thiên Hoàng đời thứ 126, tại 

văn phòng Thủ Tướng ở Tokyo. 

BBC: Nhìn lại lịch sử xuyên suốt nhiều thế kỷ của Hoàng gia Nhật Bản tới nay, 

cuộc chuyển giao quyền lực Hoàng Gia lần này có thể được nhìn nhận như thế 

nào? Có gì đặc sắc và khác lạ không? 

Tân Thiên Hoàng Lệnh Hòa chỉ có một con gái, không có con trai, nên theo luật, sẽ 

nhường ngôi cho em trai là Fumihito, sinh năm 1968 và ông này sẽ nhường ngôi 

cho con trai là Hisahito, sinh năm 2006. 

Trong lịch sử Nhật, trước đây từng có 8 bà làm Thiên Hoàng 10 đời (vì có 2 bà 

thoái vị rồi lại lên ngôi), nhưng từ thời Minh Trị quy định chỉ có phái nam lên làm 

Thiên Hoàng. Con gái lấy chồng người thường thì cũng thành thường dân, Hoàng 

Tộc chỉ tính tới con cháu chứ không tính chắt. 

BBC: Việc thừa kế Ngai vàng tới đây liên quan tới chính bản thân vị tân Thiên 

Hoàng đã có được đề cập hay chưa và như thế nào theo luật của Hoàng gia và 

Nhật Bản, nhất là trong trường hợp Thiên Hoàng không có Hoàng Nam, Thái tử nối 

dõi trực tiếp - thì có trở ngại gì không, xử lí thế nào? 



Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Thái tử 

Naruhito sẽ trở thành Nhật Hoàng vào ngày 1/5/2019  

Theo Quy Luật Hoàng Gia (gọi là Điển Phạm) Thiên Hoàng qua đời thì người kế vị 

mới đăng quang. Nhưng Thiên Hoàng Akihito, sinh năm 1933, hiệu là Bình Thành 

(平成, tiếng Nhật là Heisei, nghĩa là thành hòa bình), nay là năm thứ 31, vì mang 

nhiều bệnh và tuổi già muốn thoái vị sớm vì nếu tại sẽ sẽ phải tham dự khoảng 120 

sự kiện lớn trong một năm. Lễ thoái vị sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ chiều ngày 

30/4/2019. 

Tuy sau Thế Chiến Thứ 2, Thiên Hoàng Chỉ giữ vai trò tượng trưng như thời Sứ 

Quân (trước năm 1869, thời Minh Trị năm thứ 1) lấn quyền Thiên Hoàng, nhưng 

cũng rất quan trọng vì gi 

BBC: Chính quyền, nội các và nghị viện Nhật Bản liệu sẽ có thay đổi, điều chỉnh 

chính sách nội trị hay bang giao gì mới trong giai đoạn mới với Tân Thiên Hoàng, 

hay đây chỉ là một cuộc chuyển giao ngôi báu trong cùng Hoàng Gia giữa hai thế 

hệ phụ tử mà tính hình thức, hay biểu tượng văn hóa, lịch sử là chính? 

Bản quyền hình ảnh AFP/GETTY IMAGES 

Image caption Nhật Hoàng Akihito (trong hình, chụp cùng Hoàng hậu Michiko) nói tuổi tác 

khiến ông khó thực hiện được các bổn phận của mình  

Vì Thiên Hoàng chỉ giữ vai trò tượng trưng, tuy có tham dự lễ khai mạc các khóa 

họp Quốc Hội nhưng không tham gia chính sự, không có thẩm quyền thay đổi 

chính sách quốc gia. Quốc Hội theo chế độ Đại Nghị, gồm khoảng 10 đảng, cử Thủ 

Tướng và Thủ Tướng chọn các Bộ Trưởng, tất cả sẽ vào Hoàng Cung nhận Ủy 

Nhiệm Thư từ Thiên Hoàng thay mặt thần dân trao tận tay. 



BBC: Về tục lệ, thể thức, cuộc đăng quang sắp tới đây, trong đó có bàn giao quyền 

lực và lễ đăng quang của tân Thiên Hoàng Nhật Bản sẽ có những gì thú vị, độc 

đáo đáng chú về hình thức và nội dung thưa ông? 

Vì là một sự kiện lịch sử, lần lễ đăng quang này cách lần 

trước 31 năm, nên sẽ được tổ chức rất long trọng. Dự trù 

ngày 1/5/2019 là lễ đăng quang tân Thiên Hoàng, với nghi 

thức chuyển giao "Tam chủng thần khí" là 3 thần vật 

tượng trưng cho uy quyền gồm cây kiếm, tấm gương và 

viên ngọc. Vợ chồng tân Thiên Hoàng Lệnh Hòa sẽ đi xe 

hơi mui trần hay lục mã diễn hành… và các địa phương sẽ 

tổ chức lễ hội chúc mừng.  

Và cuối cùng, Nhật Bản không có kỵ huý, nên dịp sẽ này nhiều công ty ra đời lấy 

tên "ReiWa". 

Bản quyền hình ảnh JIJI PRESS 

Image caption Áo thun in niên hiệu Lệnh Hòa Bản quyền hình ảnh 

JIJI PRESS Image caption Dân Nhật với các sản phẩm chờ lễ 

đăng quang  

https://www.bbc.com/vietnamese/world-47976054 

 

 

 

Phát biểu của Thiên 

Hoàng Naruhito 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/153521/ 

 

https://www.bbc.com/vietnamese/world-47976054
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/153521/


 
Ý Tưởng Mới Trong Đấu Tranh! 

 
Dự Án “Lịch Bóc Từng Tờ 365 Ngày Năm 2020” 

(hình minh họa) 

 

Từ năm 2020, nhà xuất bản Tân Văn ở Nhật Bản dự định 

phát hành hàng năm “Lịch Văn Hóa - Đấu Tranh” bóc từng 

ngày vừa có thể để bàn hay treo tường,  

như Lịch Canh Tý 2020 gồm 2 phần sau: 

 

Phần 1: Văn Hóa (Trang số lẻ) 

Nêu lên những vấn đề cốt lõi của văn hóa Việt: “Chủ Đạo Việt” 

Văn Hóa - Văn Minh - Văn Hiến - Văn Vật... 

 

Phần 2: Đấu Tranh (Trang số chẵn) 

1- “Một Số Câu Nói Ngu Xuẩn Nhất Của Lãnh Đạo ĐCSVN” 

Lê Duẩn: Chúng ta sẽ đuổi kịp Nhật trong 15, 20 năm 

và nhân dân ta sẽ đi trên thảm vàng. 

Mai Tiến Dũng: “Tinh thần của chúng ta là hết sức minh bạch, hết sức công khai, và 

sòng phẳng. Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. 

Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!”... 

2- “365 Tờ Lịch Tố Cáo Tội Ác ĐCSVN” của Nguyễn Thế Thi 

Đảng CSVN là nguồn gốc của tội ác. 

Vì vậy, người khai sinh ra nó phải là tên đồ tể. 

Đảng CSVN chính là 1 đảng cướp... 

3- “365 Câu Hỏi Tại Sao Với ĐCSVN” của Đỗ Thông Minh 

Tại sao phải gian dối ngày sinh của HCM? 

Tại sao HCM quá nhiều bút danh (174) còn cố bịa thêm?... 

4- “Một Số Câu Phê Bình CNCS” của các nhân vật VN và thế giới 

Nguyễn Hiến Lê: Từ cổ chí kim, không có chế độ nào phi lý như chế độ CS. 

Walesa: CS là con đường dài nhất để đi từ Tư Bản 

đến Tư Bản... 

5- “365 Hình Ảnh Hiện Thực CNCS” 

 

Mọi giao dịch xin liên lạc: 

Đỗ Thông Minh: nvlong2001@gmail.com Tel: 81 (0)3-3799-1763 

 

 

Làm thử 2 trang mẫu. 

mailto:nvlong2001@gmail.com
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/NewEditor/2016/5/10-May-2016/BIEU TINH BI DANH 2 online.jpg&imgrefurl=http://www.viendongdaily.com/nguoi-bieu-tinh-bi-csvn-dan-ap-tho-bao-pDiG2fpp.html&docid=iZA2PBj7hYwj2M&tbnid=v7wqOVrc7BkiQM:&vet=10ahUKEwj7jridn5DfAhVIybwKHcXhBxgQMwh4KC0wLQ..i&w=440&h=800&bih=406&biw=1094&q=h%C3%ACnh %E1%BA%A3nh c%C3%B4ng an %C4%91%C3%A0n %C3%A1p nh%C3%A2n d%C3%A2n&ved=0ahUKEwj7jridn5DfAhVIybwKHcXhBxgQMwh4KC0wLQ&iact=mrc&uact=8


 

Chúng tôi cũng đã giới thiệu “Lịch Bóc 365 

Ngày: Văn Hóa - Đấu Tranh” năm 2020 tại 

Dallas ngày 23/3/2019, tại Seattle ngày 29/3, 

Portland ngày 30/3 và trước 

khoảng 150 đồng hương tại trụ 

sở nhật báo Việt Báo, Little 

Saigon ngày 31/3, được nhiều 

đồng hương quan tâm hưởng ứng.  

https://bit.ly/2Ux62NE 

 

- - - - - 

 

“Sợ???”: Bộ phim về giới đấu tranh thảm họa Formosa 

- Ngày 12/4/2019, đại diện đoàn làm phim cho 

biết đoàn muốn làm bộ phim này vì muốn “có 1 cách 

tiếp cận khác về việc phổ cập nhân quyền và nhận 

thấy phim tài liệu là 1 cách hiệu quả để nâng cao ý 

thức xã hội.”. 

 Bộ phim tập trung vào thảm họa cá chết do 

công ty Hưng Nghiệp Formosa gây ra ở dọc bãi biển miền Trung vào 2016 và giới hoạt 

động cũng như những người dân đấu tranh đòi lại bồi thường thích đáng nhiều năm qua. 



 Trong lúc bộ phim được quay, Hoàng Bình (bên phải, 

https://bit.ly/2IGjJmq), Phó CT “Phong Trào Lao Động Việt” cũng 

là 1 nhà hoạt động môi trường đã bị bắt và năm 2018 bị tuyên án 14 

năm tù giam. Đại diện đoàn làm phim nói: “Tinh thần bất khuất, 

kiên cường của họ là ngọn lửa cần thắp sáng, lan tỏa mạnh mẽ để khích lệ phong trào 

đấu tranh dân chủ hiện nay.”... 

 Sau buổi công chiếu đầu tiên tại Hà nội hôm 16/3, an ninh đã bắt bà Cao 

Vĩnh Thịnh, 1 thành viên của Green Trees để tra hỏi hơn 10 tiếng đồng hồ 

về bộ phim. Bên cạnh đó họ đã tìm gặp, điều tra, dọa dẫm những người 

đã đến xem phim (trong số đó có TS Nguyễn Quang A) với hy vọng tìm 

ra người làm phim để ngăn chặn phim không được trình chiếu thêm nữa. 

https://bbc.in/2IJGu93 

Phạm Đoan Trang: 

“Hãy Bắt Tôi, Nếu Có Thể” 

 “Phản Kháng Phi Bạo Lực” là 1 cuốn sách nhỏ, 

đã được Phạm Đoan Trang viết dưới dạng cẩm 

nang ngắn gọn, rõ ràng và dễ đọc, với nội dung diễn đạt lại bằng 

tiếng Việt những nguyên tắc căn bản và kinh nghiệm đấu tranh phi bạo lực trong cuốn 

sách “Blueprint for Revolution” bằng Anh ngữ của tác giả Srdja Popovic. 

https://bit.ly/2PrRlG6 

Ngày 14/4/2019, Hội Cao Niên Á Mỹ và Ðại Lễ 

Giỗ Tổ Hùng Vương 2019 (10/3 Ta): “Cây có cội, 

nước có nguồn” 

Nghi thức khai 

mạc. 

Ban Thiếu Nhi CLB TNS trình diễn “Việt Nam 

Hùng Sử Ca” tại 

Saigon 

Performing Art 

Center, Little 

Saigon. 

Ban Nữ Quan Tế Lễ trong phần Tế Lễ Vua Hùng. 

https://bit.ly/2Gze3t2 

https://bit.ly/2VXtYGT          https://bit.ly/2VXtYGT 

Ngày 16/4/2019, lên án đích danh Trung Quốc mưu đồ thôn 

tính Biển Đông tại lễ tưởng niệm liệt sĩ trận Gạc Ma 

14/3/1988 

https://bit.ly/2ZCRJpH 

Ngày 22/4/2019: Cựu CTN, Đại Tướng Lê Đức Anh qua đời, 

https://bbc.in/2IJGu93
https://bit.ly/2VXtYGT
https://bit.ly/2VXtYGT


thọ 99 tuổi. Nhà cầm quyền CSVN tổ chức Quốc Tang. 

Tin Lê Đức Anh (tên lúc đầu Lê Văn Giáp) qua đời được truyền thông 

Mạng Xã Hội loan báo trước khi nhà cầm quyền CSVN đưa ra. Anh từng 

bị tai biến nặng khi đang là CTN (1992-1997) năm 1996. 

Nguyễn Phú Trọng thì bệnh nhưng sẽ là Trưởng Ban Lễ Tang! 

Tiểu Sử Đại Tướng Lê Đức Anh 

Từng giữ chức Phó Tổng Tham Mưu Trương Quân Đội Nhân Dân VN, Phó Tư Lệnh 

kiêm Tham Mưu Trưởng Quân Giải Phóng Miền Nam, Phó Tư Lệnh Chiến Dịch kiêm 

Tư Lệnh Cánh Quân Tây-Tây Nam (1 trong 5 cánh quân +1 là Không Quân dùng máy 

bay thu được của VNCH đánh phi trường Tân Sơn Nhất, các cánh quân quy tụ tổng 

cộng 18-20 Sư Đoàn... với khoảng 180.000 quân.) đánh vào Sài Gòn, Tư Lệnh Quân 

Khu 9, Tư Lệnh Kiêm Chính Ủy Quân Khu 7, Tư Lệnh Quân Tình Nguyện đánh qua 

Campuchia, Tổng Tham Mưu Trương Quân Đội Nhân Dân VN... Chủ Tịch Nước, Cố 

Vấn Trung Ương Đảng. 

https://bit.ly/2VpYOdX          https://bit.ly/2PIIYG6 

Theo TS Cù Huy Hà Vũ, Lê Đức Anh là 

“Làm tướng giỏi, làm chính trị tồi” 

Anh theo phe Lê Duẩn và Lê Đức Thọ xung đột với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và sau 

này với TT cấp tiến Võ Văn Kiệt... , Anh do quen biết với cha của Nguyễn Tấn Dũng là 

Nguyễn Tấn Thử bị bom B52 chết trong chiến tranh năm 1969 nên bênh vực TT Dũng 

trong vụ bị TBT Nguyễn Phú Trọng hạ bệ nhân Đại Hội Đảng XII năm 2016 nhưng 

không dám chống Trọng... 

https://bit.ly/2PqGw74 

Anh được coi là người bảo thủ, bị tai tiếng vụ làm cai đồn điền cao su mà khai man là 

đã gia nhập ĐCSVN, tham dự cuộc họp với TQ tại Thành Đô, cầm đầu 1 trong 5 cánh 

quân chiếm Sài Gòn ngày 30/4/1975 và nhất là ra lệnh “không được nổ súng” trong vụ 

đảo Gạc Ma năm 1988 khiến 64 Bộ Đội Hải Quân chết oan uổng... Thêm nữa, trong 

tình hình khủng hoảng lãnh đạo hiện nay dân không buồn quan tâm, Quốc Tang chỉ làm 

cho có lệ, cho qua! 

Ngày 27/4, nhà cầm quyền CSVN cho hay TBT Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng 

Ban Tang Lễ gồm 39 người. 

https://bit.ly/2VWdEpO          https://bbc.in/2ZFEdlp 

Quốc Tang Lạ Chưa Từng Có! 

1- Dư luận quan tâm cao không vì kính trọng Lê Đức Anh mà vì tò mò xem TBT kiêm 

CTN Nguyễn Phú Trọng có xuất hiện hay không, nếu xuất hiện thì trong tư thế như thế 

nào!? 

2- Tang gia không bối rối vì đã có ĐCSVN lo, nhưng Ban Tang Lễ lo vì không biết phải 

giải quyết thế nào về vai trò của Nguyễn Phú Trọng! 

3- Mặc dù tổ chức sau khi Lê Đức Anh qua đời đã 12 ngày vẫn có nhiều dấu hiệu lúng 

túng! 

4- Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban Tang Lễ nhưng không xuất hiện trong khi 

https://bit.ly/2VpYOdX
https://bit.ly/2VWdEpO


Nguyễn Tấn Dũng hiện điện! 

(Có tin Trọng sau khi bị “sốc nhiệt” đã 20 ngày, nay vẫn phải dùng xe lăn và nói năng 

khó khăn nên không xuất hiện vì không hồi phục tốt như mong đợi! 

Tin nhà cầm quyền nói Trọng sớm quay trở lại làm việc đã không 

diễn ra.) 

5- TT Nguyễn Xuân Phúc thay Trọng đọc điếu văn. 

6- Chỉ tổ chức trong 1 ngày Hà Nội mưa, thay vì 2 ngày như quy 

định! 

 7- Tổ chức rất đơn sơ không xứng với Quốc 

Tang thông thường! 

8- 

Sau lễ viếng, truy điệu tại Hà Nội, xe tang đi 

qua nhà công vụ Anh từng ở (số 5A Hoàng 

Diệu), 

Lăng 

CT HCM, Phủ Chủ Tịch.  

Sau đó linh cữu Anh được đưa phi trường Nội 

Bài để bay vào Sài Gòn. Vào Nam, linh cữu 

Anh đi qua Quân Khu 7, nơi ông từng là Tư Lệnh kiêm Chính Ủy, đi qua nhà riêng ở 

240 Pasteur trước khi đến nghĩa trang TP HCM ở Thủ Đức.  

9- Phó TT Trương Hoà Bình cho biết trong sáng nay có hơn 1.000 đoàn cơ quan, đoàn 

thể, địa phương, đơn vị, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, tổ chức trong nước, quốc tế 

đã đến viếng nhưng Quốc Tang vắng lặng thiếu hẳn sự đưa tiễn và 

thương tiếc của quần chúng! 

10- Chỉ có các đài TV lên tin ngắn gọn và sau đó nhiều tin bị gỡ ra! 

https://bit.ly/2VCqTiv          https://bit.ly/2DL54TN 

Ông Lê Mạnh Hà - con trai Lê Đức Anh nói lời cảm tạ tại tang lễ. 

Lãnh đạo TƯ và TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị lễ tang 

Tại sao TT CSVN Nguyễn Xuân Phúc phải nói tới 3 lần: 

“Không để đốm lửa nhỏ có thể trở thành đám cháy lớn.” 

- Ngày 24/4/2019, tại trụ sở Chính Phủ, TT Nguyễn Xuân Phúc và Chủ Tịch Ủy Ban 

TƯ Mặt Trận Tổ Quốc VN Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội Nghị Đánh Giá việc thực hiện 

quy chế phối hợp công tác của 2 bên. 

TT CSVN Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thảo luận về công tác dân vận, cán bộ của 

MTTQ và của chính quyền các cấp khi “chúng ta thấy cần tiếp tục nâng cao kết quả giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo hiện nay như thế nào”. TT mong muốn MTTQ, chính 

quyền các cấp đối thoại ngay với người dân tại địa phương, nhất là những vụ việc kéo dài, 

đông người, “không để đốm lửa nhỏ có thể trở thành đám cháy lớn” (Câu nói đã từng 

https://bit.ly/2VCqTiv


được đưa ra 2 lần vào ngày 19/5/2018 tại Hà Nội và  8/12/2018 tại Đắk Lắk.). 

https://bit.ly/2ZwFJpQ 

https://bit.ly/2DwHp9j          https://bit.ly/2VoeP47 

- Ngày 25/4/19: 2 tàu chiến VN tham gia duyệt binh ở TQ, 

VN là 1 trong 64 nước gửi quân tham dự lễ kỷ niệm 70 năm thành 

lập Hải Quân TQ. Hải Quân TQ cho hay họ đã tiến hành hơn 

1.200 cuộc chiến trong 70 năm qua, trong đó dẫn chứng vụ thảm 

sát 64 Bộ Đội Hải Quân CSVN 

tại Gạc Ma năm 1988. 

Tại sao là đồng chí với nhau 

trong tinh thần “4 tốt” mà TQ 

lại cho chiếu hình ảnh này trong khi CSVN cho tàu qua tham dự lễ, chẳng khác 1 cái tát 

vào mặt Quân Đội Nhân Dân VN!? 

https://bit.ly/2W9CDWP 

- Ngày 25-27/4/2019, TQ tổ chức “Diễn Đàn Một Vành Đai Một Con Đường” tại Bắc 

Kinh với đại diện của 150 nước tham dự. TT CSVN thay TBT kiêm CTN Nguyễn Phú 

Trọng đi dự. 

Ngày 25/4, TT Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến TBT kiêm CT 

Tập Cận Bình. 

Về vấn đề trên biển, TT Nguyễn Xuân Phúc đề nghị 2 bên tiếp 

tục tuân thủ nhận thức chung và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao 2 

đảng, 2 nước, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển 

VN - TQ; kiên trì giải quyết vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp 

quốc tế; đạt tiến triển về phân định ở khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ vào năm 2020... 

TBT kiêm CT Tập Cận Bình gửi lời thăm hỏi thân thiết tới TBT kiêm CTN Nguyễn 

Phú Trọng; nhiệt liệt hoan nghênh Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ðoàn Đại Biểu VN 

tham dự Diễn Đàn Cấp Cao Hợp Tác Quốc Tế “Vành Đai và Con Đường” lần thứ 2; 

khẳng định điều này thể hiện sự coi trọng của đảng, Nhà Nước VN đối với quan hệ Trung 

- Việt, đóng góp quan trọng vào sự thành công của Diễn Đàn... Và kêu gọi mở trang sử 

mới. 

Chiều 25/4, Phúc đã có các cuộc gặp gỡ với 3 nhóm doanh nghiệp hàng đầu TQ và 

thế giới trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng, tài chính - công nghệ - viễn thông, 

như Alibaba, Huawei, ZTE, Tập đoàn xây dựng đường sắt TQ, Tập đoàn xây dựng Thái 

Bình Dương, Tập đoàn xây dựng năng lượng TQ, Ngân hàng Phát triển TQ, Tập đoàn 

bảo hiểm Bình An... 

Hiện nay đã có hơn 350 tỷ đô-la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài từ 130 nước và vùng lãnh 

thổ đầu tư vào VN với 28.000 dự án. 

https://bit.ly/2Px8UnS 

Tập Cận Bình muốn Vành Đai và Con Đường “minh bạch” 

Ngày thứ 2, CT Tập Cận Bình đã tìm cách xoa dịu quan ngại về dự án Vành Đai và 

Con Đường tại hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh. Phát biểu tại diễn đàn, ông tuyên bố sẽ 

https://bit.ly/2ZwFJpQ
https://bit.ly/2DwHp9j
https://bit.ly/2VoeP47
https://bit.ly/2Px8UnS


đảm bảo sự minh bạch và "tính bền vững tài khóa" của tất cả các dự án và khoe rằng đã 

có thỏa thuận hơn 64 tỉ đô-la Mỹ được ký, với 283 thành quả “thiết thực” (dự án?). 

Ngày 26/4, phát biểu khai mạc, ông Bình nói kết cấu kết nối "6 hành lang, 6 con 

đường, nhiều bến cảng của nhiều nước" đã được cơ bản hình thành. 

Một số người coi đây là 1 nỗ lực cho ảnh hưởng địa chính trị và đã bị chỉ trích tạo ra 

nợ nần với các quốc gia đi vay như Sri Lanka buộc phải trao quyền kiểm soát 1 cảng 

99 năm vào năm 2017 để trả lại 1 số khoản vay nước ngoài. 

Ông cũng tìm cách giải quyết các mối quan ngại thương mại chính của HK trước 

cuộc hội đàm 2 nước vào tuần tới... 

https://bbc.in/2GHxbDI          https://bit.ly/2V5tZfh 

Ngô Nhân Dụng: Ông Tập Cận Bình hứa hẹn gì qua bài diễn văn khai mạc BRI? 

https://bit.ly/2UJZaI0 

Ngày 27/4, KTG Nguyễn Xuân Nghĩa: Giải ảo “Một Vành Đai Một Con Đường” 

(1-2) 

https://bit.ly/2Law7xZ          https://bit.ly/2V1R5DG 

 - Viện Trưởng KSND tỉnh Phú Thọ Đỗ Đình Chữ xác nhận đã phê 

chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Đặng 

Anh Tuấn, Chánh Thanh Tra Bộ Thông Tin và Truyền 

Thông liên quan đến giai đoạn 2 vụ đánh bạc nghìn tỷ qua 

mạng internet. 

https://bit.ly/2IK5MEY 

Tướng Tô Lâm: HK là 1 trong những đối tác quan trọng 

nhất và VN muốn trở thành đối tác toàn diện... 

https://bit.ly/2DvpY9h 

 - Ngày 27/4/2019, tàu Kiểm Ngư VN (trái) húc tàu Nam Dương (phải) để giải 

cứu 2 ngư dân VN. 

https://bit.ly/2PA8fSU          

https://bit.ly/2XXFRx2 
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Hạ Viện HK ra Nghị 

Quyết vinh danh 

Quân Lực HK và 

VNCH 

 - Ngày 11/4/2019, Dân Biểu Alan Lowenthal đại diện Địa Hạt 

47 của tiểu bang California cho biết Nghị Quyết HR 309 của Hạ 

https://bbc.in/2GHxbDI
https://bit.ly/2Law7xZ
https://bit.ly/2PA8fSU


Viện HK vinh danh Quân Lực HK và VNCH đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong 

Chiến Tranh VN, đồng thời tưởng niệm hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng trên đường 

tị nạn sau khi bỏ nước ra đi vì lý tưởng tự do. Hàng triệu người Việt đã may mắn đến 

được các quốc gia tự do trên thế giới... 

https://bit.ly/2KJHNr2 

Tại VN là ngày lễ nghỉ, năm nay không tổ chức diễn/diễu hành quân sự chỉ có 

những sinh hoạt văn hóa, thể thao... 

https://bit.ly/2ZJRM39 

Năm nay Nhà Nước VN không dùng khẩu ngữ “giải phóng Miền Nam” mà chỉ dùng 

“thống nhất đất nước” để kỷ niệm lần thứ 44 ngày 30/4/1975. 

Chiến tranh VN và ngày 30/4 dưới mắt TS Cù Huy Hà Vũ 

https://bit.ly/2V3sOgt 

- Ngày 29/4/2013, LS Nguyễn Văn Đài viết bài “Nếu VNCH ChiếnThắng?” gửi đài 

BBC:  

Một chế độ dân chủ và văn minh đã thua 1 chế độ độc đảng toàn trị và lạc hậu. Cái 

ác đã chiến thắng. Còn cảm xúc thì buồn và nuối tiếc cho chế độ VNCH, bởi tôi và 

rất nhiều người đều cho rằng nếu ngày 30/4/1975, bên chiến thắng là VNCH thì giờ 

đây trong khu vực châu Á, VN có thể chỉ thua duy nhất Nhật Bản về kinh tế, còn 

chắc chắn sẽ ngang bằng hoặc hơn Hàn Quốc về cả kinh tế và quân sự. 

https://bbc.in/2zRQKqy 

Tại hải ngoại hầu hết cộng đồng người Việt khắp thế giới như HK, Canada, Úc, 

Pháp, Đức... đều tổ chức tưởng niệm. Lên án chế độ. 

https://bit.ly/2V3sOgt 

28/4, hội thảo về 30/4 trên điễn đàn Hướng Về Đất Mẹ 

Đỗ Thông Minh - Chu Chỉ Nam - Trọng Nhân - Khánh Hòa - Đinh Thạch Bích (Chính 

Đạo) - Văn Khoa...  

 https://bit.ly/2Ldbwce 

BBC: 30/4: VNCH để lại nhiều di sản quý cho ngày nay và tương lai 

https://bbc.in/2vkcHMb 

TRÒ CHUYỆN VỚI ANH PHẠM QUỐC KHẢI Ở NHA TRANG (PHẦN 1-2) 

https://bit.ly/2V0FIvQ          https://bit.ly/2LnH4MP 

Hội Thảo Về “Việt Nam Hóa Chiến Tranh” 

Hội tụ các phe tham chiến, khoảng 100 nhân vật kể cả CSVN 

70 bài thuyết trình, chiếu phim và giới thiệu nhiều sách mới 

 Lubbock-Texas: Cuộc Hội Thảo với đề tài “1969: Việt Nam Hóa Chiến Tranh, 

và Những Năm Chuyển Đổi Cuộc Chiến” (1969: Vietnamization and the Year of 

Transition in the Vietnam War) của Trung Tâm Sử Liệu Vietnam Center tại đại học Texas 

Tech vào 3 ngày từ 25-27/4/2019, thực sự đã lôi cuốn được đông đảo các nhà nghiên cứu, 

sử gia và những người quan tâm tới Chiến Tranh Việt Nam. Sẽ có gần 70 bài tham luận 

từ hơn 100 diễn giả, phim “VIETNAMERICA” sẽ được trình chiếu và nhiều cuốn sách 

về Chiến Tranh VN mới xuất bản sẽ được giới thiệu trong hội thảo. 

https://bit.ly/2ZJRM39
https://bit.ly/2V3sOgt
https://bit.ly/2V3sOgt
https://bit.ly/2V0FIvQ


Phim “VIETNAMERICA” (https://bit.ly/2W1Qmyw) nói về hành trình tìm tự do của 

người Việt, từng được chọn vào 15 Đại Hội Điện Ảnh, thắng 5 

giải quốc gia và quốc tế, là tác phẩm của Hội Bảo Tồn Lịch Sử 

Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt (VAHF) và Edwards Media nói về 

Lịch Sử Chiến Tranh VN, cuộc di cư vĩ 

đại của trên 2 triệu người dân VN sau khi CS sản chiếm miền 

Nam và nguồn gốc của nhóm người tị nạn đông đảo nhất tại 

HK sẽ được nhà sản xuất Nancy Bùi trình chiếu... 

https://bit.ly/2GmvBan          https://bit.ly/2UIdZzH 

Hội thảo "1969-VN hóa chiến tranh & Những năm chuyển đổi cuộc chiến" tại 

Lubbock 

https://bit.ly/2GNVGQ2 

 

Phản ứng của 

mạng xã hội về 

“Ngày giải phóng” 

https://bit.ly/2XXFRx2 

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang 

tưởng niệm 30/4 

https://bit.ly/2ZISOwp 

 

Tháng Tư Đen Sẽ Đi Vào Lịch Sử 

Vì Nó Nói Lên Tội Ác Của Cộng Sản Cho Mọi 

Người Biết 

Biểu tình tại Little Saigon... 

https://bit.ly/2DE58Va 

 

Quốc Hận 30/4 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt- 

Mỹ 

https://www.youtube.com/watch?v=pgYfLdpZOHc 

  

 

Đêm 

thắp nến! 

 

https://bit.ly/2W1Qmyw
https://bit.ly/2GmvBan
https://bit.ly/2UIdZzH


 

 
 
 
 
 

 
Giá xăng tiếp tục tăng mạnh 

Mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 985 đồng, xăng RON 95 thêm 956 đồng sau điều chỉnh từ 

16 giờ chiều nay (2/5/2019).   

Sau lễ, giá xăng có thể tiếp tục tăng. 

Thông tin từ liên Bộ Công Thương - Tài 

Chính, giá bán lẻ xăng dầu tiếp tục được 

điều chỉnh tăng lần thứ 3 liên tục từ giữa 

tháng 3. Sau tăng giá, xăng RON 95 vượt 

mức 22.000 đồng lít, lên tối đa 22.191 

đồng; xăng E5 RON 92 tối đa 20.688 đồng 

một lít. Dầu diesel có mức giá mới 17.695 

đồng, dầu hoả 16.625 đồng. 

 

https://bit.ly/2IYuD7Y 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

MỸ DU LẦN 44 Năm 2019 
https://drive.google.com/drive/my-drive 

https://bit.ly/2UdFc8l 

 

https://drive.google.com/drive/my-drive
https://bit.ly/2UdFc8l


Ngày 20/2-2/4/2019, nói chuyện tại 10 nơi 

Tổng số lần nói chuyện từ năm 2002 tới nay là 205 lần 

Trong chuyến đi này đã có khoảng 20 lần chia sẻ với các cơ quan truyền 

thông. 

Đặc biệt:  

1- Tham dự Đại Hôi Hưng Ca kỳ XIII và Lễ Trao Giải Truyền Thông 

Hưng Ca “Nhận Định Phim Tài Liệu ‘The Vietnam War’” ngày 15-

17/3/2109. 

2- “Tâm Tình Với Đỗ Thông Minh” ngày 23/3/2019 tại Dallas, TX, do 

đài VEA Live tổ chức nhân dịp có văn phòng mới. 

 

Chúng tôi khởi đầu chương trình đi nói 

chuyện với đồng hương từ năm 2002, tới 

trước chuyến đi này đã thực hiện được 195 

buổi. Trung bình mỗi năm chúng tôi thực 

hiện 1 hay 2 chuyến đi, mỗi chuyến kéo dài 

khoảng 40-60 ngày, đặc biệt có lần dài 80 

ngày. 

Chuyến “Mỹ Du Lần 44” này bắt đầu ngày 

20/2/2019 và quay trở về Nhật Bản ngày 2/4/2019 với 10 buổi nói chuyện.  

Trong thời gian qua, tổng cộng chúng tôi đã bay khoảng 50 vòng quả đất để đến với 

đồng hương khắp nơi trên thế giới. 

Mỗi lần đi chúng tôi đều phát hành trọn bộ sách “Con Đường Dân Chủ” phiên bản 

mới với bổ chính và thêm Tục Biên (nay là Tục Biên 4 tức cuốn thứ 18) 

Trong lần này sẽ giới thiệu: 

Năm 2019, phát hành đợt 4 bộ Con 

Đường Dân Chủ 20 cuốn 

đồng thời với 8 cuốn khác của tác giả: 

“Con Đường Dân Chủ - Bản Án Chế 

Độ Cộng Sản” 

Tục biên 4 tức cuốn 18 (Phát hành bộ 18 + 2 cuốn) 

+ 

(1 cuốn khai mở “Thân Phận - Năm Tâm Cảm - Mười Tự Vấn”, 568 trang và 

1 cuốn phụ lục “Tâm Thức Việt - Ước Mơ 2030±”, 632 trang) 

 

Tuyển Tập Tâm Bút, 544 trang 

“Suy Tư & Hành Động Vì Quốc Gia & Dân Tộc” 

Tuyển Tập Biên Khảo, 460 trang 

“SỰ THẬT HỒ CHÍ MINH & NHỮNG HỆ LỤY” 

Tuyển Tập Biên Khảo, 600 trang 



“SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Tội Đồ Dân Tộc” 

Tuyển Tập Biên Khảo, 680 trang 

“VIỆT NAM TRONG CĂNG THẲNG ĐÔNG Á” 

3 Ván Cờ Oan Nghiệt Trên Thân Phận Dân Tộc Việt Nam!” 

 “NHỮNG VẤN ĐỀ THỜI SỰ NÓNG BỎNG”, 724 trang 

ĐẠI HỘI ĐẢNG XII - VN ĐI VỀ ĐÂU? 

QUỐC HỘI KHÓA XIII - VỞ KỊCH QUÁI LẠ! 

BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XIV - TRÒ HỀ ĐỘC DIỄN! 

CÁ CHẾT - NGƯỜI CHẾT!!! VỤ FORMOSA 

THẢM HỌA MÔI TRƯỜNG 

TỔNG BIỂU TÌNH - LM Nguyễn Văn Lý 

THÁNG 4/2017 SÔI ĐỘNG NHẤT!!! 

ÁM SÁT KIM CHÍNH NAM / 金正南 

KHỦNG BỐ & THANH TRỪNG TẠI BTT 

TRỊNH XUÂN THANH BỊ BẮT CÓC ĐƯA VỀ VN 

BỘ PHIM “CHIẾN TRANH VIỆT NAM” 2017 

VỀ “CẢI TIẾN CHỮ VIẾT” HOANG TƯỞNG CỦA PGS BÙI HIỀN 

VỀ “CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC” QUÁI LẠ CỦA GS HỒ NGỌC ĐẠI 

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH - KINH TẾ 99 NĂM!? 

LUẬT AN NINH MẠNG... 

 “BỘ MẶT THẬT 16 LÃNH ĐẠO CSVN”, 516 trang 

Đảng CSVN Sống Bằng Gì Và Làm Gì!? 

89 NĂM CÔNG TỘI CỦA ĐẢNG CSVN 

TỔNG KẾT 12 ĐẠI TỘI CỦA ĐẢNG CSVN 

Các Lãnh Đạo CSVN Nói Gì? 

Hồ Chí Minh - Lê Duẩn - Lê Đức Thọ - Trường Chinh 

Phạm Văn Đồng - Võ Nguyên Giáp - Đỗ Mười - Võ Văn Kiệt 

Lê Đức Anh - Lê Khả Phiêu - Nguyễn Phú Trọng - Nguyễn Tấn Dũng 

Phùng Quang Thanh - Trần Đại Quang - Nguyễn Xuân Phúc 

Nguyễn Thị Kim Ngân 

 

Việc bổ chính những cuốn sách cũ và thêm những cuốn mới khá mất thì giờ. Nên 

khoảng 2-3 tháng cuối trước khi khởi hành là chúng tôi bận túi bụi, kiểm tra tới lui 

trước khi gửi đi in song song với việc liên lạc các hội đoàn và thân hữu để sắp xếp lịch 

trình chuyến đi. May mắn mấy năm trở lại đây có chuyến bay của American Airline bay 

trực tiếp từ phi trường Haneda chỉ cách trung tâm Tokyo về phía nam khoảng 20 km (so 

với Narita cách khoảng 70 km về phía đông-bắc) bay trực tiếp tới Los Angeles. 

Chúng tôi thường không ngủ được trên máy bay, cả 1 chuyến bay khoảng 10 tiếng chỉ 

chợp mắt được 2-3 lần, mỗi lần độ 5-10 phút, nên khá mệt. Chúng tôi không lấy quốc 

tịch Nhật nên mỗi lần đi phải có chiếu khán và thường nhân viên tại Nhật cũng như Hoa 



Kỳ bỡ ngỡ với sổ “RE-ENTRY PERMIT” của chúng tôi, họ phải trình xếp xin ý kiến 

hoặc đưa vào phòng riêng chờ kiểm tra chi tiết trên máy tính chủ... do đó thường mất thì 

giờ hơn bình thường. 

- - - 

- Ngày 20/2/2019, buổi tối chúng tôi rời Tokyo, buổi trưa cùng ngày tới Los 

Angeles. Anh Thông thuộc xe đưa đón tư Viễn Thông mà chúng tôi thường nhờ đón về 

Little Saigon. Một ngày mệt nhọc nên việc duy nhất là báo tin với AV Trqvel là đã tới 

HK và ghé Saigon City để mua sim điện thoại dùng trong thời gian ở HK rồi về nơi tạm 

trú báo tin về cho vợ bên Nhật yên tâm và đi ngủ. 

- Ngày 21/2, liên lạc anh Vũ Chung đi ăn sáng trễ, sau đó ghé nhà Hồn Nhiên. 

Chúng tôi đem 15 cái khăn và mũ len mà Bích Khương đang tỵ 

nạn bên Thái thêu và gửi qua nhờ bán với giá “tượng trưng”. 

Hồn Nhiên bị khuyết tật bẩm sinh, liệt 2 chân chỉ nằm trên 

giường, nhưng rất có lòng với đất nước, chỉ lấy 1 cái mũ mà ủng 

hộ 100 đô-la Mỹ, mẹ Hồn Nhiên hỗ trợ thêm 50 đô-la Mỹ, anh 

Vũ Chung cũng hỗ trợ 50 đô-la Mỹ, như vậy là được 200 đô-la 

Mỹ. Hồn Nhiên giữ 5 cái mũ để vận động thân hữu hỗ trợ. Tới cuối chuyến đi thì coi như 

chúng tôi đã hoàn tất việc kêu gọi đồng hương ủng hộ các tác phẩm của Bích Khương. 

Buổi tối, liên lạc với anh Trương Quốc Huy, hẹn ăn tối rồi về nhà anh mới thuê 

thực hiện chương trình nói chuyện tới khoảng 1 giờ 30 sáng mới xong. 

Ngày 21/2/2019, nhận định về Hội Nghị Thượng Đỉnh 

Mỹ - Bắc Hàn tại Việt Nam... cùng học giả Đỗ Thông 

Minh trên N10TV 

Khoảng 1.000 người theo dõi trực tiếp. Dài khoảng 71 

phút. Trong ngày đầu tiên đã có khoảng 60.000 người vào 

xem. Ngày 11/4/2019, đã có khoảng 210.000 người vào xem. 

https://bit.ly/2SX1RKx 

Ngày 21/2/2019, nhận định về Chiến Tranh Thương 

Mại Mỹ - Trung... cùng học giả Đỗ Thông Minh trên 

N10TV 

Khoảng 700 người theo dõi trực tiếp. Dài khoảng 72 phút. 

Trong ngày đầu tiên đã có khoảng 50.000 người vào xem. Ngày 11/4/2019, đã có 

khoảng 120.000 người vào xem. 

https://bit.ly/2E3hLbF 

- Ngày 22/2, liên lạc với anh Vũ Hoàng Hải rủ 

nhau đi ăn sáng, cùng anh chia sẻ chuyện tình hình đất 

nước và các hội đoàn, anh Hải mời anh Nguyễn Văn Sĩ là 

1 Tiến Sĩ, nay nghiên cứu về DNA, nghe anh nói chuyện 

về nguồn gốc dân tộc Việt và tình hình Hoa Kỳ.  

Thời gian Mỹ Du này, lúc rảnh thì chúng tôi lo biên soạn tiếp cuốn sách mới 

“NHỮNG CUỘC CHIẾN BÍ MẬT Trong Chiến Tranh Việt Nam / An Ninh - Tình 



Báo”. 

Ngày 22/2/2019, VAE Live, Ý My với Đỗ Thông Minh 

Bàn về Hội Nghị Thượng Đỉnh Trung - Triều và đặc biệt tình 

hình Triều Tiên sau Thế Chiến Thứ 2 có nhiều điểm tương 

đồng với VN... 

https://bit.ly/2IuExyA 

- Ngày 23/2, anh Vũ Chung đón đi ăn sáng kiêm trưa luôn. Khi đó có 1 số thân 

hữu quen biết trong các chuyến du lịch Nhật cho hay có văn nghệ “Hội Xuân Bắc Ninh”, 

hỏi tôi có muốn đi không, vé bán hết 2 tuần trước rồi nhưng nếu đi thì họ sẽ hỏi Ban Tổ 

Chức ráng tìm cho. Tôi rất vui nếu có dịp đi nghe hát Quan Họ nên đồng ý ngay. Sau đó 

các thân hữu báo tin may mắn lấy được vé rồi. Cũng có nhiều người muốn đi nên BTC 

phải lấy 1 bàn dành cho nghệ sĩ nhường cho khách. 

Ngày 23/2/2019, nhà báo Huỳnh Lương Thiện phỏng vấn Đỗ Thông Minh trên 

đài Mõ Bắc Cali về chuyến đi HK lần này, Giải Truyền Thông Hưng Ca, Hội Nghị 

Thượng Đỉnh Mỹ - Triều... 

- Ngày 24/2, các thân hữu đến đưa chúng tôi đi xem văn 

nghệ dù họ bận không dự 

được. Buổi văn nghệ 

“Hội Xuân Bắc Ninh” lần 

thứ 13 chính thức bắt đầu 

khoảng 12 giờ trưa kéo 

dài tới 3 giờ chiều, tổng cộng có gần 

500 người tham dự. 

Với chị Hạ Lan Anh, người có dáng 

vẻ rất “Bắc Kỳ”, là TTK Hội Đồng Hương Bắc Ninh. 

Chúng tôi 

thỉnh thoảng có xem 

video về “Quan Họ”, nhưng đây là lần đầu tiên được nghe 

trực tiếp đủ tầng lớp già trẻ, nam nữ (Các chị rất đông, mặc 

áo tứ thân các loại rất đẹp, các ông thì khăn đống áo dài.), 

bên cạnh 1 số dân ca khác 

như “Bài Chòi” hay “Xẩm” miền Trung...  

Tại đây gặp lại nhiều thân hữu, như anh Vũ 

Liên Bích là sinh viên du học năm 1971, nay đi tu bên 

Nhật với pháp danh là Tuấn Hùng, 2 ca sĩ từng qua Nhật 

trình diễn là chị Nga Mi và Anh Dũng (nay là xướng 



ngôn đài TV Viet Face), gặp lại anh Điếu Cày... Và khi về xin quá giang xe của ông bà 

BS Nguyễn Việt Cường. 

 

Với Nga Mi. 

Với Anh Dũng. 

Với Điếu Cày. 

 https://bit.ly/2Nri4By 

- Ngày 25/2, lúc 9 giờ sáng, anh Trần Quốc Bảo 

(nguyên Chủ Tịch Tổ Chức Phục Hưng VN) đến đón chúng 

tôi lên đài Vietnam America TV57.3, cùng anh Du Miên 

nói chuyện về Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ - Triều tại VN, 

dự đoán về 1 số kết quả... Nhân đó chúng tôi trình bày 1 số 

chi tiết về tương đồng và quan hệ Việt - Triều. 

Sau đó, anh Trần Quốc Bảo và chúng tôi chia sẻ về tình hình VN, thế đấu tranh 

lâu dài, việc kế thừa công cuộc đấu tranh và cụ thể là việc thực hiện 1 DVD với chủ đề 

“Dân Oan” trong thời gian gần sắp tới... 

Lúc 6 giờ 30 chiều, chị Hạ Vân đài VN Bắc Cali đã cùng 

với nhà báo Huỳnh Lương Thiện (Chủ Nhiệm tuần báo Mõ Bắc 

Cali) và Đỗ Thông Minh nói chuyện về tình hình Đông Á và VN 

nhân cuộc họp Thượng Đỉnh Mỹ - Triều tại VN ngày 27-28/2 sắp 

tới. 

https://bit.ly/2UbBVHp 

- Ngày 26/2, lo dọn sách. Mấy năm nay chúng tôi có 1 số sách gửi nhà thân hữu, 

để ngoài hè che bạt, nhưng rồi mưa gió nên có nhiều thùng bị thấm nước. Hôm nay được 

anh Phạm Thế Vinh và anh Văn H Nguyễn chở giúp và nhờ 1 người Mễ khuân trong 2 

giờ đồng hồ, chuyển khoảng 35 thùng sách về nơi an toàn hơn, 15 thùng sách bị hư thì tất 

nhiên phải bỏ.  

Tiện dịp chúng tôi đi giao 1 số cuốn “Vui Học Việt-Hán-Nôm” do chúng tôi 

biên soạn cho nhà sách Tự Lực và Tú Quỳnh (cuốn này đã in tới ấn bản thứ 5). Đây là 

cuốn sách nói về nguồn gốc tiếng Việt và 10 đặc trưng lớn trong tiếng Việt... rất được 

đồng hương thiết tha với tiếng Việt đón đọc. 

Chúng tôi ghé thăm công ty du lịch AV Travel là nơi 

chúng tôi đã cộng tác hướng dẫn khách Việt từ HK qua thăm Nhật 

Bản gần 20 năm qua, nhờ lấy vé cho 2 vòng đi trong nước Mỹ lần 

này. Tiện đường ghé chụp hình tượng đài Vua Quang Trung trên 

đường Euclid mới khánh thánh ngày 10/9/2017. 



Buổi chiều mở máy tính coi email, thấy có tin chị Thu Nga là Giám 

Đốc đài truyền hình SBTN/TX và đài phát thanh Saigon Dallas 1600AM 

mời chúng tôi tham dự buổi chiếu phim “Through Our Eyes” (“Qua Cái 

Nhìn Của Chúng Ta (VNCH)”) của Đạo Diễn Fred Koster (hình bên, 

cũng là đạo diễn cuốn phim “Ride The Thunder” để phản bác lại cuốn 

phim “The Vietnam War” của Ken Burns và Lynn Novick) tại Dallas, TX 

ngày 24/3. Chúng tôi vừa lấy vé máy bay để sáng ngày 

24/3 rời Dallas bay đi Wa DC, nhận được tin của chị 

Thu Nga, chúng tôi vội liên lạc với công ty du lịch, 

may quá, vé mới mua nên đổi được. Như vậy tôi sẽ ở 

lại tham dự ngày chiếu phim 24/3 rồi 25/3 mới bay đi 

Wa DC. Buổi tối đi ăn cơm với anh Vinh và anh Văn. 

Tối nay, nhân TT Donald Trump đến VN, đã có cuộc biểu tình tuần hành dọc 2 

bên đại lộ Bolsa và tụ họp tại ngã tư Bolsa - Moran của khoảng 300 đồng hương cư ngụ 

ở Little Saigon và rất nhiều người ở xa như Sacramento, San Jose, New York, Georgia... 

và cả từ Canada, Na Uy, Nhật Bản để ủng hộ đồng bào trong nước. 

LM Nguyễn Văn Khải 

được mời 

lên sân khấu 

ngỏ lời, đã 

nặng lời chỉ 

trích HCM và ĐCSVN nhưng vẫn rất dí dỏm và duyên dáng khiến mọi người ủng hộ vỗ 

tay liên tục.  

Tham dự thấy có Thị Trưởng Tại Đức Trí (hình trái), 

ban Tù Ca Sơn Điềm, Nha Sĩ Cao Minh Hưng Trưởng Câu Lạc 

Bộ Tình Nghệ Sĩ... và hàng chục cơ quan truyền thông với nhiều 

live stream phổ biến tức khắc rộng khắp 

toàn cầu trong số đó có 3 cơ quan truyền 

thông HK. 

Chị Lê Hoàng Trúc, đại diện nhóm Liên Minh Tuổi Trẻ Đòi Nhân Quyền Dân 

Chủ cho VN, là 1 trong những người 

đề ra ý tưởng cho buổi xuống đường 

này (cùng Phó Thị Trưởng Nguyễn 

Mạnh Trí nói chuyện với ký giả 

Nghê Lữ.) lên hát bài “Hồi Trống Tự Do” đầy khí thế do 



chị sáng tác và chồng là Adam Nguyễn Hữu Bá đã lên nói chuyện bằng tiếng Việt, đọc 

thư gửi TT Donald Trump bằng tiếng Anh và thổi sao đệm cho vợ... 

https://bit.ly/2NDzuer          https://bit.ly/2Uh1uGY 

Los Angeles Times: In Little Saigon, the Trump-Kim summit spurs a call for 

human rights in Vietnam 

https://lat.ms/2EHLmJa 

Về lại nơi trọ, chúng tôi tiếp tục giao dịch các nơi để chuẩn bị cho các chuyến đi 

trong những ngày tới và ghi lại thông tin sinh hoạt trong ngày.  

- Ngày 27/2, buổi trưa, anh Huỳnh Lương Thiện gọi chúng tôi cùng làm tin với 

đài Mõ Bắc Cali. Chiều nay lúc 3 giờ, thân nhân bên đàng vợ chúng tôi đến đón đi dự 1 

đám tang bà cô tại nghĩa trang Peek Family, tiện dịp ghé chụp hình mộ anh Đỗ Ngọc Yến. 

Tối đi ăn cơm và chia sẻ thông tin với anh Điếu Cày / Nguyễn Văn Hải. 

10 giờ 30, chúng tôi làm tin với anh Phan Luân 

đài VietStar, mở đầu về câu chuyện Nhật Bản và chủ yếu 

là về Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ - Triều. 

VietStar Media: TT Trump và Kim Jung Un… Được 

Gì Mất Gì? 

https://bit.ly/2XwvmRO 

- Ngày 28/2, anh Vinh đến đón đưa chúng tôi đi ăn sáng và 1 mình chúng tôi lấy 

xe đò Hoàng đi từ Little Saigon lúc 9 giờ sáng lên tới San Jose 

khoảng gần 4 giờ chiều, đoạn đường khoảng 500 km. Trong quá 

khứ, thỉnh thoảng chúng tôi cũng dùng xe đò Hoàng đi lên xuống 

giữa nam-băc Cali. Gặp anh chị Hoàng chủ hãng thì lần nào cũng 

không lấy tiền xe, chúng tôi tặng lại anh chị mấy cuốn sách. Mùa 

này không đông khách, còn hè và Tết thì đông lằm, nhiều người ngoại quốc cũng thích 

dùng xe đò Hoàng, tiện và rẻ, đi xe có bào Việt đọc 1 phần ăn như xôi hay bánh mì thịt 

và nước uống. 

Chuyến đi mất khoảng 7 giờ đồng hồ, trên đường dài dong duổi cũng là dịp để 

chúng tôi theo dõi kết quả cuộc họp Thượng Đỉnh Mỹ - Triều, rất tiếc coi như thất bại, 2 

phía đã hủy buổi tiệc trưa, ký kết chung! Kết quả cả 3 là nước, gồm chủ nhà VN, 2 nước 

khách HK và BTT đều ít nhiều bẽ bàng! Dư luận chung cũng ngỡ ngàng! Mọi hy vọng 

hầu như tiêu tan! Sẽ phải mất 1 thời gian dài để thấm thía kết quả vừa qua và ngồi lại với 

nhau tìm cách giải quyết... 

Anh Huỳnh Lương Thiện là bạn nối khố của chúng tôi từ năm 1970 tại Nhật Bản, 

là Chủ Nhiệm báo Mõ Làng ở Bắc Cali từ năm 1987, đã từ San Francisco xuống đón 

chúng tôi đưa tới tiệm sách Tự Do giao sách, rồi tới đài Cali Today TV của anh Nguyễn 

Xuân Nam. TS Nguyễn Hồng Dũng là người phỏng vấn 

chúng tôi về vài nét lịch sử Nhật Bản nhân sắp có Thiên 

Hoàng mới thứ 126 vào ngày 30/4/2019, sau đó tập trung vào 

kết quả Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ - Triều cũng như giới 

https://bit.ly/2NDzuer


thiệu buổi nói chuyện ngày 2/3 sắp tới tại San Jose của chúng tôi cùng với TS Lê Minh 

Nguyên từ Nam Cali lên. 

https://bit.ly/2T8N4wb 

Chúng tôi đi ăn tối và sau đó anh Thiện đưa tới đài phát thanh Bình Minh - Thung 

Lũng Hoa Vàng của anh Tấn Phương. Chúng tôi cùng anh 

Phương, anh Thiện nói chuyện về Tết Nhật Bản và Thiên 

Hoàng mới, kết quả Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ - Triều... trong 

chương trình “San Jose By Night”. 

Sau đó anh Tấn Phương lại mời chúng tôi nói chuyện 

trên đài Cali TV về những chuyện lạ trong văn hóa, lịch sử Nhật Bản, tới hơn 12 giờ đêm 

mới xong. 

- Ngày 1/3, lúc 10 giờ sáng, anh Thái Hòa đài Đáp Lời Sông Núi đã phỏng vấn 

chúng tôi tiếp những lần trước, lần này về kết quả Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ - Triều. 

Khoảng 11 giờ 30 sáng, anh Huỳnh Lương Thiện và chị Cao Thị Tình trong Ban 

Tổ Chức phỏng vấn chúng tôi về buổi nói chuyện ngày mai 2/3 tại San Jose trên đài Mõ 

Bắc Cali. 

 Lúc 5 giờ chiều, vợ chồng ký giả Nghê Lữ đến đón 

chúng tôi lên đài Net Việt, thực hiện thu hình, không phải về 

tình hình mà về thân thế và những hoạt động của chúng tôi 

trong khoảng 45 phút, chia ra làm 4 phần. 

1- Thuở nhỏ sinh ở VN năm 1950 cho đến khi du học Nhật Bản năm 1970. Đấu 

tranh với sinh viên thiên tả, thành lập Hội Sinh Viên Quốc Gia cho đến năm 1975. 

2- Thành viên sáng lập Tổ Chức Người Việt Tự Do 1975-1982 (giải thể đề thành 

lập Mặt Trận). 

3- Thành viên sáng lập Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng VN, hoạt 

động trong thời gian 1982-1985 (rời khỏi MT). Là Chủ Nhiệm khiêm Chủ Bút nguyệt san 

Kháng Chiến trong 10 số đầu tiên. 

4- Biên soan và đi du thuyết từ năm 2002, đến nay đã có 195 buổi nói chuyện 

với đồng hương khắp nơi trên thế giới. Tổng cộng đã đi 44 vòng Hoa Kỳ, 7 vòng Canada, 

3 vòng Úc và 2 vòng Âu Châu... 

ĐTM làm báo sinh viên từ năm 1970. Từ năm 1991, đã viết Thư Đông Kinh, tới 

nay là khoảng 500 lá. Đã biên soạn 26 đầu sách, tổng cộng khoảng 22.000 trang sách. 

Talk show Nghê Lữ và Học Giả Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/2IWl9L6 

- Ngày 2/3, lúc 12 giờ trưa, anh Huỳnh Lương Thiện và phóng 

viên Mỹ Lợi của Việt Vùng Vịnh từ San Francisco xuống đón 

chúng tôi. Hôm nay từ 1 giờ 45 đền 4 giờ 00, có buổi Hội Thảo Về 

Hiện Tình Quê Hương do Nhóm Thân 

Hữu Đỗ Thông Minh và Phong Trào Hưng 

Ca VN Bắc Cali tổ chức tại Thư Viện 

Tully, San Jose, bắc Cali, với: 



Anh Vũ Nhân đài SBTN phỏng vấn. 

Đỗ Thông Minh nói về: 

1- Thực Chất Của Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ - Triều. 

2- Sự Thật Về Thương Chiến Mỹ - Trung. 

TS Lê Minh Nguyện nói về: 

1- CSVN: Lò Bắc Đốt Củi Nam. 

2- Cán Bộ Miền Nam Tố Cáo Bị Đảng Trấn Lột Qua Công Thức 82-18. 

Có gần 100 đồng hương tới tham dự. 

Hai diễn giả xen kẽ nhau nói 4 đề tài, được đồng 

hương đặc biệt chăm chú theo dõi. Vì thì giờ có 

hạn, cả 2 diễn giả phải cố gắng nói ngắn gọn ý 

chính, dành phần cho đồng hương đặt câu hỏi... 

https://bit.ly/2EL6CwF          https://bit.ly/2VB4PRJ 

TV Việt Vùng Vịnh, ngày 2/3: San Jose Hội 

Thảo Chính Trị Hiện Tình Quê Hương: Học 

Giả Đỗ Thông Minh & Tiến Sĩ Lê Minh 

Nguyên 

https://bit.ly/2VBvvBw 

Sau đó chúng tôi đi dự da tiệc Tân Niên của Hội Đồng Hương Quảng Ngãi, có khoảng 

300 người tham dự. 

TS Nguyễn Hồng 

Dũng chị Hạ Vân 

và Hội Trưởng 

Nguyễn Trung 

Cao. 

Với chị Hạ Vân, Giám Đốc đài VN 

Bắc Cali. 

https://bit.ly/2BY8VvNTình 

cờ chúng tôi gặp nhà thư họa và trồng bôn sai (cây kiểng 

trong chậu) Võ Việt Tuấn... chuyên viết thư họa lấy tiền 

gây quỹ từ thiện. 

Khoảng 9 giờ 

khuya chúng tôi ghé nhà 

anh Quốc Phùng, có TS 

Lê Minh Nguyên, nhà 

thơ văn Ngô Đức Diễm... nghe hát Karaoke (Dịp này 

chúng tôi đã giải thích chữ “Karaoke” là “Kara” = 空 = Không và “Oke” là đọc tắt của 

“Orchestra”, có nghĩa là giàn nhạc. Nghĩa là giàn nhạc chơi không thôi, không có người 

hát, mở nhạc này lên và hát theo.) và bàn chuyện thời sự. Gần 12 giở khuya mới về tới 

nhà. 

https://bit.ly/2EL6CwF
https://bit.ly/2VB4PRJ


- Ngày 3/3, lúc 11 giờ, anh Vũ Đức Uyên và 3 chị đến đón chúng tôi đi dự buổi 

họp Tân Niên 2019 cựu học sinh Chu Văn An Bắc Cali. Với 

chúng tôi (ra trường Chu Văn An năm 1969) đây lần đầu 

tiên tham dự sinh hoạt này. Theo Ban Tổ Chức, kể cả các 

chị là phu nhân của các anh thì tổng cộng tới 290 người.  

Chủ yếu là sinh hoạt văn nghệ. Chúng tôi được mời lên nói ít phút về việc dùng 

chữ đúng, nước này là “Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ” (合衆国) thay vì “Hợp Chủng Quốc”, 

“Hợi” 亥 là 1 chi với giờ 

“Hợi” là 21:00-23:00 giờ 

đêm, không phải “Heo” là 1 

con giáp (“Trư” 豬 như “Trư 

Bát Giới”, mới là “Heo”), 

“Bầu Cua Cá Cọp” là 1 trong 

3 phiên bản của TQ (2 phiên bản 

kia chỗ con “Cọp” là “Nai” hay 

“Đồng Tiền Cổ”) nên 

mới có chuyện tên 

thông dụng thì “Cọp” 

mà phiên bản dùng 

lại là “Nai” (VN có khi gọi “Bầu Cua Tôm Cá”), quy luật “Tam 

Cúc” và “Tứ Sắc” dựa trên “thế” (quân to ăn quân bé) trong khi 

“Cờ Tướng” dực trên “lực” (lực phát sinh từ động, quân nào di 

động nhiều nhất như quân “Xe” là quân 

mạnh nhất, “Tướng” chỉ di chuyển 

trong cung thì yếu nhất)... Buổi sinh 

hoạt kéo dài tới 4 giờ chiều.  

Với anh Lê Văn Tỉnh (CT Hội Cựu 

Học Sinh Chu Văn An Bắc Cali) và anh Vũ Đức Uyên (cựu 

CT Hội Cựu Học Sinh Bưởi / Chu Văn An Nam Cali). 

Với BS Vũ Đức Vượng và ca sĩ Đồng Thảo. 

- Ngày 4/3, lúc 5 giờ 45 chiều, qua sự giới 

thiệu của BS Nguyễn Nghi, chúng tôi tham dự 1 

cuộc nói chuyện và trả lời 1 số câu hỏi qua điện 

thoại với khoảng 20 anh chị thuộc Ban Chấp Hành cộng đồng Pennsylvania và thân hữu 

trong hơn 1 giờ đồng hồ. 

Lúc 7 giờ tối, anh Trần Thanh Hòa làm công ty du 

lịch “thanhtran.tours” đến rủ đi ăn tối và nói chuyện. 

- Ngày 5/3, lúc 6 giờ 30 sáng, anh Khôi Nguyên đài 

Saigon Houston - Dallas gọi làm tin về Kết quả Hội Nghị 

Thượng Đỉnh Mỹ - Triều, phim “The Vietnam War” và phim “Through Our Eyes” 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI4JDe7u3gAhUEM30KHWx1AvEQjRx6BAgBEAU&url=http://bancobacbip.net/lich-su-nguon-goc-tro-choi-tom-cua-ca-tai-nuoc-ta-604--2791.html&psig=AOvVaw26j6N-5fg_HojXURmJvyWC&ust=1551973707494841
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGpvGk7-3gAhUrGDQIHYc3Ba0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.zazzle.com/b%E1%BA%A7u%2Bcua%2Bc%C3%A1%2Bc%E1%BB%8Dp%2Bgifts&psig=AOvVaw26j6N-5fg_HojXURmJvyWC&ust=1551973707494841
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil9sCN8O3gAhWBMX0KHSW7BXoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.trungthu.us/XuanCanhDan/CanhDan2010/BauCuaCaCop.htm&psig=AOvVaw26j6N-5fg_HojXURmJvyWC&ust=1551973707494841


và việc gây quỹ cũng như chuyến đi Mỹ lần thứ 44 của chúng tôi. 

https://bit.ly/2VF4qxl 

Lúc 1 giờ chiều, anh Từ Hiếu Côn là Giám Đốc nhà in lịch 

Quê Hương (là nhà in lịch trước do bác Cự làm chủ mà chúng tôi 

quen biết từ khoảng 40 năm trước) đến đưa đi nói chuyện về việc in 

lịch năm 2020. 

Chúng tôi có dự định từ năm 2020 sẽ phát hành “Lịch Đấu Tranh” bóc từng ngày.  

 
Ý Tưởng Mới Trong Đấu Tranh! 

 

Dự Án “Lịch Bóc Từng Tờ 365 

Ngày Năm 2020” 
- - - 

Từ năm 2020, nhà xuất bản Tân Văn ở Nhật Bản 

dự định phát hành hàng năm “Lịch Văn Hóa - 

Đấu Tranh” bóc từng ngày (xen kẽ 1 ngày văn 

hóa - 1 ngày đấu tranh) có thể để bàn hay treo tường, 

như Lịch Canh Tý 2020 gồm: 

Phần 1: Văn Hóa (Trang số lẻ) 

Nêu lên những vấn đề cốt lõi của văn hóa Việt: “Chủ Đạo Việt” 

Văn Hóa - Văn Minh - Văn Hiến - Văn Vật... 

Phần 2: Đấu Tranh “Trang số chẵn” 

1- “Một Số Câu Nói Ngu Xuẩn Nhất Của Lãnh Đạo ĐCSVN” 

Lê Duẩn: Chúng ta sẽ đuổi kịp Nhật trong 15, 20 năm 

và nhân dân ta sẽ đi trên thảm vàng. 

Mai Tiến Dũng: “Tinh thần của chúng ta là hết sức minh bạch, hết sức công khai, và 

sòng phẳng. Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. 

Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!”... 

2- “365 Tờ Lịch Tố Cáo Tội Ác ĐCSVN” của Nguyễn Thế Thi 

Đảng CSVN là nguồn gốc của tội ác. 

Vì vậy, người khai sinh ra nó phải là tên đồ tể. 

Đảng CSVN chính là 1 đảng cướp... 

3- “365 Câu Hỏi Tại Sao Với ĐCSVN” của Đỗ Thông Minh 

Tại sao phải gian dối ngày sinh của HCM? 

Tại sao HCM quá nhiều bút danh (174) còn cố bịa thêm?... 

4- “Một Số Câu Phê Bình CNCS” của các nhân vật VN và thế giới 

Nguyễn Hiến Lê: Từ cổ chí kim, không có chế độ nào phi lý như chế độ CS. 



Walesa: CS là con đường dài nhất để đi từ Tư Bản 

đến Tư Bản... 

5- “365 Hình Ảnh Hiện Thực CNCS” 
Mọi giao dịch xin liên lạc: 

Đỗ Thông Minh: nvlong2001@gmail.com 

 Lúc 3 giờ chiều, anh Trần Thanh Hòa đến đưa chúng 

tôi lên đài phát thanh “Happy Hour Radio” của chị 

Ngọc Rachel nói chuyện về du lịch Nhật và rủ đi ăn 

tối. 

 - Ngày 6/3, lúc 11 giờ 30 trưa, anh Huỳnh Lương Thiện và chúng tôi nói chuyện 

trên làn sóng Mõ Bắc Cali về buổi nói chuyện cùng TS Lê Minh Nguyên ngày 2/3, Giải 

Truyền Thông Hưng Ca ngày 16/3, chương trình Mỹ Du thứ 44 của chúng tôi và dự án in 

“Lịch Đấu Tranh” từ năm 2020... 

 Lúc 3 giờ chiều, anh Trần Thanh Hòa đến đưa chúng tôi lên đài phát thanh 

“Happy Hour Radio” lần thứ 2, giới thiệu sơ lược tua du lịch Nhật Bản. 

 Sau đó hẹn gặp anh Huỳnh Lương Thiện và Từ Hiếu 

Côn tại cà phê Paloma bàn tiếp chuyện in lịch rồi đi ăn tối. 

Chúng tôi nghĩ đơn giản in thử 1 vài ngàn cuốn, nhưng có ý 

kiến đẩy lên trên 10.000 cuốn! 

- Ngày 7/3, lúc 10 giờ, anh Phan Luân từ Little Saigon lên San Jose, ghé đón 

chúng tôi đi ăn sáng rồi tới đài CaliToday, mạn đàm 

cùng GĐ Nguyễn Xuân Nam và ký giả Nghê Lữ về 

vấn đề truyển thông... 

https://bit.ly/2Hm4aje     https://bit.ly/2TGkiCG 

Lúc 2 giờ 30 chiều anh Sam Cao Ly qua đón 

chúng tôi về đài VietTV - DIRECTV San Jose. Lúc 3 giở 

30 chiều, chị Thu Thảo phỏng vấn chúng tôi và TS 

Nguyễn Hồng Dũng về “Tuổi Trẻ Nên Làm Gì Cho Đất 

Nước”, chúng tôi kêu gọi cố gắng gọi học hỏi để có kiến 

thức cao, nhưng quan trọng hơn cả là sự dấn thân và mang 

tinh thần phụng sự xã hội, dân tộc. Nhân tiện chúng tôi cũng nói về việc học, nên học thế 

nào? Theo chúng tôi viết là 1 cách học vì đòi hỏi đọc nhiều, tập tinh thần phân tích tổng 

hợp, và thêm 1 bước nữa là tập nói trước quần chúng là 1 hình thức vận động quan trọng. 

Việc viết và nói đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức phong phú và nhớ kỹ để tình bày... 

không như chỉ nghe hay đọc để thu thập kiến thức cho riêng mình. 

- Ngày 8/3, anh Trương Xuân Mẫn, Trưởng 

Đoàn Du Ca Bắc Cali kiêm nhiếp ảnh gia đến đón chúng 

tôi đi ăn trưa và nói chuyện trong khu Grand Century. 

Sau đó anh cho chúng tôi ghé lại đài “Happy Hour 

Radio” cùng anh Trần Thanh Hòa nói tiếp về du lịch Nhật Bản và sau đó đi ăn tối đúc kết 

mailto:nvlong2001@gmail.com
https://bit.ly/2Hm4aje
https://bit.ly/2TGkiCG
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chuyện làm lịch. 

- Ngày 9/3, anh Trần Thanh Hòa đến đón chúng tôi đưa 

ra phi trường San Jose bay đi Pheonix, Arizona, 1 tiểu bang sa 

mạc, lần đầu tiên tới nói chuyện.  

Tới nơi được anh Bùi 

Quang Lâm đi đón đưa về nơi 

trọ, sau đó đi thăm cơ sở in đa 

dạng rất to lớn CPS của anh và 

tối có thêm vợ anh cùng đi ăn tối.  

- Ngày 10/3, anh chị Bùi Quang Lâm đón chúng 

tôi đi ăn sáng và tới hội trường. Chương trình bắt đầu lúc 9 giờ 30 sáng, 

với khoảng 40 người tham dự. Chúng tôi nói 1 vài chuyện ngoài lề về 

Tết... và 2 đề tài chính là “Thượng Đỉnh Mỹ - Triều” và “Thương 

Chiền Mỹ - Trung”. Mọi người lắng nghe và đặt ra nhiều câu hỏi hữu 

ích. Cuộc nói chuyện chính thức chấm dứt lúc khoảng 12 giờ trưa, sau 

đó mọi người dùng thức ăn nhẹ và mua ủng hộ sách... Khoảng hơn 1 giờ buổi sinh hoạt 

mới chấm dứt. 

Chiều tối, chúng tôi đi dự cơm tối với 

Ban Tổ Chức và các thân hữu như bác Nguyễn 

Ngọc Sẵng, chị Đan Phượng là đương kim Chủ 

Tịch Công Đồng Mỹ-Á, bác Ngàn là Sĩ Quan Hải 

Quân kỳ cựu, anh chị Nhân-Ngọc, anh Charlie... 

- Ngày 11/3, lúc 6 giờ 30 sáng, anh Lâm 

đón chúng tôi ghé văn 

phòng tặng 1 số sách, đi 

mua thức ăn sáng, đưa 

đi thăm tượng đài quốc 

kỳ VNCH, HK và tiểu 

bang ngày trung tâm thành phố. Sau đó ra bến xe đò, lên xe 

đi lúc 9 giờ 15 phút sáng, về tới Little Saigon khoảng 3 giờ 30 chiều, được anh Phạm Thế 

Vinh đón về nơi trọ. 

- Ngày 12/3, lúc 9 giờ 30 sáng, anh Vũ Hoàng Hải đến đón đi ăn sáng và nói 

chuyện với TS Nguyễn Văn Sĩ và LS Trọng Vinh về văn hóa, thời sự... 

Lúc 5 giờ chiều, anh Vũ Đức Uyên đến 

đón chúng tôi đi gặp các anh trong Ban Đại Điện 

Cựu Học Sinh Bưởi / 

Chu Văn An và Ban 

Tổ Chức bàn về việc 

tổ chức buổi hội thảo cùng chúng tôi chiều ngày 16/3 về đề 

tài “Con Đường Thoát Trung Và Hiện Tình VN”. 



- Ngày 13/3, lúc 9 giờ sáng, anh Hoàng Bách đài Việt Radio điện thoại phỏng 

vấn về những vấn đề thời sự liên quan VN, Đông Á... 

https://bit.ly/2Hnj3lV 

Anh Hải tới đón đi ăn sáng và nói chuyện với Mục Sư Chu Toàn Thắng. 

Lúc 11 giờ 40 trưa, anh Vũ Đức Uyên đến đón, cùng anh Song Thuận và chúng 

tôi lên nói chuyện trên đài Việt Phố TV nói chuyện về tiếng Việt, 1 số địa danh và nguồn 

gốc “Bầu Cua Cá Cọp”... 

 Lúc 3 giờ 30 chiều, anh Phan Luân chở chúng tôi lên Rosemead 

phía đông Los Angeles thăm và nói chuyện thời sự với bác Phan 

Long Yên, 90 tuổi, tác giả tập thơ “Tâm Đàm” rồi đi ăn tối cùng 

bác. 

- Ngày 14/3, đi ăn tối với anh Phan Luân tại Đường Sơn Quán 

trên đường Bolsa, gặp chị Mỹ Lan là vợ cố ca nhạc sĩ Nhật Trường. 

Chị Mỹ Lan mời chúng tôi lên chương trình của chị trên đài SET TV 

vào tối Thứ Ba tuần sau. 

- Ngày 15/3, các anh Huỳnh Lương Thiện, Ngô Quốc Sĩ, Bão Tố và 

Mỹ Lợi từ San Francisco và San Jose lái xe xuống Little Saigon, nam Cali, 

chuẩn bị dự Đại Hội Hưng Ca (thành lập năm 1985) lần thứ 13 và Lễ Trao 

Giải bài viết phản luận đối với phim “The Vietnam War”... Chúng tôi từng 

là thành viên Hưng Ca từ 30 năm trước, nay được mời trở lại với vai trò cố 

vấn. Sau này, anh Trình Mạnh Ái cũng là cố vấn 

phong trào đã đề nghị chúng tôi biên soạn các 

tài liệu tham khảo cho phong trào. 

Lúc 6 giờ 30 chiều, LS Nguyễn Xuân 

Nghĩa đến đón chúng tôi tới họp với các anh chị 

tại trụ sở Đền Hùng. Tất cả gần 40 anh chị tụ 

họp, mọi người tập hát tới 11 giờ đêm. 

- Ngày 16/3, lúc 10 giờ 30 sáng, anh Huỳnh Lương Thiện đến đón chúng tôi tới 

dự buổi họp chính thức của Hưng Ca kỳ thứ XIII quy tụ khoảng 40 anh chị. Tổng kết hơn 

10 sinh hoạt, rất bận rộn trong năm 2018, coi như hồi sinh hoạt động của Hưng Ca sau sự 

ra đi của Việt Dzũng, trong khi Nguyệt Ánh lâm bệnh... Các anh chị đã bầu Ban Đại Diện 

mới, Phong Trào Trưởng là anh Huỳnh Lương Thiện, Ngoại Vụ là LS Nguyễn Xuân 

Nghĩa, Nội Vụ là anh Nguyễn Văn Khải, TTK là anh Nguyễn Minh Huy, Thủ Quỹ là chị 

Mỹ Chương. Cố Vấn là Nguyễn Hữu Nghĩa, Trình Mạnh Ái, Ngô Đức Điễm và Đỗ Thông 

Minh. 



Lúc 12 giờ trưa, chúng tôi vì lịch trình đã 

định nên phải rời cuộc họp sớm để tới thẳng hội 

trường là Văn Phòng Đại Diện Các Trung TâmViệt 

Ngữ. Hội Bưởi / Chu Văn An Nam Cali với anh Pham 

Quang Tuấn là Hội Trưởng, anh Bùi Đức Uyên là 

phối hợp viên, các 

anh Nguyễn Đức 

Khoát, Trần Gia 

Đại và Nguyễn 

Công Huân điều hợp chương trình cùng các 

anh trong hội tổ chức. Từ 1 giờ 15 

đến 4 giờ 15 chiều, trước khoảng 70 

đồng hương, chúng tôi trình bày và 

trả lời các câu hỏi liên quan đề tài 

“Con 

Đường Thoát Trung Trong Bối Cảnh Chiến Tranh 

Thương Mại Mỹ - Trung Và Hiện Tình VN”. 

HG ĐỖ THÔNG MINH - BƯỞI-CHU VĂN AN 

CON ĐƯỜNG THOÁT TRUNG - PHẦN 1-4 

https://bit.ly/2WarCnx          https://bit.ly/2umXsSb 

https://bit.ly/2YmA3hH          https://bit.ly/2FEJ2Dj 

Buổi hội luận “Con Đường Thoát Trung và hiện tình 

Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-

Trung.” (Văn Lan/Người Việt) 

https://bit.ly/2FF95JA 

Lúc 5 giờ chiều chúng tôi 

tới nhà hàng Diamond Seafood 2, nơi 

tổ chức Văn Nghệ Tưởng Niệm Việt 

Dzũng và Trao Giải Các Bài Viết 

Phản Luận phim “The Vietnam 

War” với khoảng 270 người 

tham dự. 

Ông Phan Minh Khánh (thứ 4 

từ bên trái), người đoạt giải 

nhất trong lễ trao Giải 

Truyền Thông Hưng Ca. 

https://bit.ly/2WarCnx
https://bit.ly/2umXsSb
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 Ban Tổ Chức trao Giải Truyền Thông Hưng Ca “Nhận Định Phim Tài 

Liệu ‘The Vietnam War’” với giải nhất trị giá 3.000 $ thuộc về tác giả Phan 

Minh Khánh (Westminster, California); 

giải nhì 2.000 $ thuộc tác giả Trọng Đạt 

(Dallas, Texas); giải ba 1.500 $ thuộc 

tác giả Ngô Xuân Tâm 

(Honolulu, Hawaii); giải tư 

1.000 $ thuộc tác giả Lâm 

Vĩnh Thế (Canada); giải năm 500 $ thuộc về tác giả Lý Tống (San 

Jose, California) và Linh Mục Phan Văn Lợi (Việt Nam). 

Ngoài ra, Ban Tổ Chức còn trao bốn giải đặc biệt, mỗi giải $500 dành cho Bác 

Sĩ Vĩnh Chánh (California); tác giả Thomas 

Nguyễn (Australia); tác giả Christina Cao 

(California) và tác giả 

Huỳnh Kim Hiếu (Dallas, 

Texas). 

Đặc biệt có đạo diễn Fred 

Koster (từng thực hiện phim 

“Ride The Thunder” (Cưỡi 

Ngọn Sấm) năm 2015 

https://bit.ly/2CpdQWF   

https://bit.ly/2Htyglr... Buổi 

khởi chiếu “Ride The Thunder” P1-2 

https://bit.ly/2OcmAEm   https://bit.ly/2HBX7ms) là người đang thực hiện phim 

“Through Our Eyes” (“Qua Cái Nhìn Của Chúng Ta”), dự trù sẽ hoàn tất vào tháng 

9 hay 10/2019). Ngoài Phong Trào Hưng Ca với hơn 45 thành viên từ Portland, San 

Jose, Dallas, Houston, Oklahoma và Little Saigon... có Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc 

Bộ Tình Nghệ Sĩ và 1 số anh chị trong Ban Du Ca Nam Cali tham dự hát và trình diễn 1 

số hoạt cảnh..... Buổi sinh hoạt kéo dài từ 6 giờ 30 tới 9 giờ 30 đêm. 

Trong tương lai gần, Trong Trào Hưng Ca dự trù sẽ ra 

Kỷ Yếu thu thập các bài về sự kiện này và đăng Thư Ngỏ nguyên 

1 trang báo HK để phản đối 2 đạo diễn thực hiện bộ phim “The 

Vietnam War”. 

Ý Nhi, trẻ nhất với giọng ca ngọt 

ngào đầy triển vọng. 

https://www.phongtraohungca.org/           

https://bit.ly/2TYPZYG 

- Ngày 17/3, lúc 10 giờ 30 sáng 

tới 1 giờ 30 trưa, anh Phạm Văn Nam và 

đạo diễn Fred Koster đến phỏng vấn 
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chúng tôi, anh Phan Văn Nam và sau đó chị Chi Huệ (thành viên Hưng Ca Dallas) giúp 

dịch. Chúng tôi nói lên quan điểm của mình về cuốn phim “The Vietnam War”. 

Quan điểm có thể khác nhau nhưng làm truyền thông ảnh hưởng rộng lớn cần 

khách quan, có đạo đức nghề nghiệp. Còn sự kiện chỉ có 1 là đúng hay sai, phải rất thận 

trọng. Bộ phim đã chi số tiền rất lớn mà lỗi lầm cũng rất lớn! 

1- Về Quan Điểm: 25 Điều Yếu Kém Về Nhận Thức Làm Mất Đi Sự Khách Quan 

Mà Người Có Lương Tâm Nghề Nghiệp Cần Phải Có 

Các đạo diễn làm phim chỉ nhìn bề ngoài, không biết con người thật của 

HCM, là người thiếu trình độ nên chuyên dùng thủ đoạn gian trá, tàn ác mới đi đề 

cao HCM. 

Không biết Mặt Trận “Dân Tộc Giải Phóng Nam VN” là do ĐCSVN dựng 

nên mà coi đó là lực lượng do nhân dân Miền Nam đứng lên đấu tranh.  

Nói tới trận Ấp Bắc 1 phía Việt Cộng thắng năm 1963 khi 18 lính CS chết 

đổi lấy 86 lính VNCH chết mà không nói trận Ấp Bắc 2 năm 1965 phía VNCH thắng 

lớn khi hạ sát 485 lính CS. 

https://bit.ly/2Tb9Sqk          https://bit.ly/2THUeHW 

Bộ phim đã cố ý lập đi lập lại, xoáy xâu và những bi thảm và đau khổ của 

chiến tranh, đặc biệt trong hàng ngũ lính Mỹ, cho là cuộc chiến phi lý, vô nghĩa 

nhằm đổ lỗi cho chính phủ HK là đã sai lầm khi ủng hộ VNCH... Đây là kết luận rất 

rất hồ đồ, chứng tỏ cả 2 đạo diễn không hiểu gì về bản chất của cuộc chiến tự vệ của 

Miền Nam! Phía nạn nhân như người dân Việt, hay lính VNCH và cả CSVN còn 

chịu nhiều đau khổ hơn, đó là bản chất của chiến tranh. 

Chúng tôi ghi nhận 25 điều quan trọng mà 2 đạo điễn Ken Burns và Lynn Novick 

khi làm phim này đã không thấy, là thiếu sót trầm trọng khi làm phim tài liệu về VN. Từ 

các chiến trường, hầu hết người dân đều chạy về phía VNCH và ngay cả phía quân đội 

HK tìm sự che chở chứ không chạy về phía lính CS, đó là cuộc “bỏ phiếu bằng chân”, 

chứng minh hùng hồn chính nghĩa ở phía nào... 

Nếu HK là xâm lược và tàn ác như CSVN nói thì ngày 30/4/1975 người Việt 

đã không chạy qua HK, nay lên tới khoảng 2 triệu người, toàn thế giới là khoảng 4 

triệu người và tiếp tục tới nay mỗi năm khoảng 100.000 người rời khỏi VN, mà phần 

lớn là qua HK. Theo thăm dò, ngày nay có khoảng 90% dân Việt thích HK. 

Trong suốt thời chiến, người Việt không bỏ nước ra đi mà khi CS vào dân 

cứ ùn ùn ra đi cho thấy người dân sợ CS hơn cả chiến tranh với số lượng bom đạn 

được cho là gấp 3 lần tổng số thời Thế Chiến Thứ 2... 

Nhiều người tò mò xem bộ phim này chỉ ví cái giá 30 triệu đô-la Mỹ của nó để 

rồi thất vọng! Thế nên, có dư luận cho rằng bô phim không phải là “history” (lịch sử) mà 

chỉ là “his story” (câu chuyện của ông ta) mà thôi. 

2- Về Sự Kiện: 7 Điểm Sai Điển Hình! 

Khắp bộ phim này có rất nhiều chi tiết sai, 1 số điển hình như: 

1- Ngày 2/9/1945 không phải là ngày Nhật Bản tuyên bố đầu hàng (tập 1), 

họ tuyên bố đầu hàng ngày 15/8 và ký kết ngày 2/9. 

https://bit.ly/2Tb9Sqk


2- Không phải như có phần trước tập 1 nói Nhật Bản sắp đầu hàng khoảng 

tháng 7/1945 khi đó HCM kêu gọi kháng chiến, tới phần sau mới nói khi Pháp trở 

lại Hà Nội thì HCM kêu gọi “Toàn Quốc Kháng Chiến” (19/12/1946). 

3- Lê Duẩn gia nhập chứ không thành lập đảng Cộng Sản Đông Dương (tập 

3) ngày 14-30/10/1930 tại Hồng Kông (Chỉ là 1 trong những đảng viên được kết nạp lớp 

đầu tiên của đảng Cộng Sản Đông Dương.). 

4- Năm 1960, CS không lập “Mặt Trận Giải Phóng Dân Tộc” mà là “Mặt 

Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam VN” (tập 3). 

5- Nói (năm 1966) “Ở Nam VN du kích Việt Cộng giờ đã kiểm soát gần 3/4 

đất nước.” (tập 4), chỉ là theo tuyên truyền láo khoét của CS, vô căn cứ, vậy mà cũng 

đưa vào bộ phim. Khi đó người ta đi lại khá tự do khắp miền Nam thì du kích chiếm 

bao nhiêu đất!?... 

6- VNCH hay HK thua trận nào thì chi tiết hóa các thiệt hại, chỉ trích mọi điều, 

khi quân VNCH và HK thắng thì lại mỉa mai chỉ biết “đếm xác” là thế nào (tập 4...)!? 

Trong chiến tranh, không lo tiêu diệt địch càng nhiều càng tốt thì làm gì!? Nếu quân CS 

không chết khoảng 1.200.000 mà chỉ chết khoảng 100.000 thì chuyện gì sẽ xảy ra? 

Chắc chắc họ đã sát hại VNCH và HK nhiều hơn và chiếm Miền Nam sớm hơn nhiều. 

7- Nói CS gọi “Đường Mòn HCM” là “Đường 559” (tập 4) là sai, họ không 

gọi như vậy mà gọi là “Đường Trường Sơn” chỉ đôi khi họ gọi là “Đường Dây 559” 

và chỉ có “Đoàn 559” tức “Binh Đoàn Trường Sơn”... 

https://bit.ly/2pPREir          https://bit.ly/2up3h4z 

Thư Ngỏ ĐTM gửi nhóm thực hiện phim “The Vietnam War” bằng tiếng Việt và 

Anh 

OPEN LETTER ABOUT THE MOVIE “THE VIETNAM WAR” 

https://bit.ly/2GzBp2d 

(Xin xem chi tiết trong cuốn “Những Vấn Đề Thời Sự 

Nóng Bỏng” của cùng tác giả) 

Lúc 1 giờ 30 chiều, 18 người thuộc Phong Trào 

Hưng Ca kéo nhau tới viếng mộ Việt Dzũng, là cố Phong 

Trào Trưởng Hưng Ca đã mất bất ngờ vào năm 2013. 

- Ngày 18/3, lúc 9 giờ 30 

sáng, TS Phan Quang Trọng đài Radio Saigon Dallas, TX, gọi điện 

thoại phỏng vấn chúng tôi về “Tình Hình VN” và nhận định về phim 

“The Vietnam War”...  

Lúc 10 giờ sáng, anh Vũ Hoàng Hải đến đón đưa chúng tôi đến chỗ Mục Sư Chu 

Toàn Thắng thực hiện 1 chương trình TV, cùng nói chuyện về “Tình Hình Venezuela 

Và VN” và “5G Trong Chiến Tranh Thương Mại Mỹ - Trung”... 

Lúc 12 giờ trưa, anh Hải đưa chúng tôi tới Việt Phố TV, lần thứ 2 chúng tôi nói 

chuyện với anh Bùi Đức Uyên và anh Song Thuận về 1 số từ tiếng Việt như “Đông Kinh 

(東京, có từ thời Hồ Quý Ly bên VN, trùng với Đông Kinh thời Minh Trị bên Nhật Bản), 

https://bit.ly/2up3h4z


Nghĩa Thục (Là trường tư nhưng chỉ thu tiền tượng trưng tùy đóng góp, dạy học vì việc 

nghĩa nhằm nâng cao dân trì chứ không vì lợi nhuận.), Duy Tân (維新 là tất cả đổi mới, 

chứ không phải 唯 là chỉ có)” và chủ yếu về “Cụ Phan Bội Châu & Phong Trào Đông 

Du - cụ Phan Chu Trinh và Phong Trào Duy Tân”... 

Lúc 6 giờ 30 chiều gặp chị Thanh Mai nói chuyện du lịch tại tiệm ăn Song Long 

 - Ngày 19/3, lúc 9 giờ 30, anh Vũ Hoàng Hải đến đón đưa chúng tôi đến chỗ 

Mục Sư Chu Toàn Thắng thực hiện chương trình TV thứ 2, cùng nói chuyện về “Nhật 

Bản và Cụ Phan Bội Châu cùng Phong Trào Đông Du”. 

Lúc 11:30 giờ gặp anh chị Thanh Mai nói chuyện tiếp về du lịch Nhật Bản. 

Lúc 12 giờ 30 trưa anh Tuấn đến đón về nhà ăn cơm, những món đặc biệt do chị 

Nga nấu. Gặp cả chị Mai, 1 nhà thơ từ San Jose xuống chơi. 

Lúc 5 giờ 30 chiều gặp Nghĩa - Hà là bạn học cũ bên Nhật đến chở đi ăn tối. 

Lúc 8 giờ tối, anh Nghĩa đưa chúng tôi đến đài SET TV 

gặp chị Mỹ Lan (vợ ca nhạc sĩ Nhật Trường) nói chuyện về 

“Nhật Bản và hoạt động của chúng tôi trong thời gian qua”. 

- Ngày 20/3, ngồi viết 1 bức thư họa để tặng chị Chi Huệ, 

ca sĩ đa tài và rất hăng say của Hưng Ca Dallas.  

Lúc 4 giờ liên lạc với anh Phương thuộc nhật báo Người Việt giao 1 số sách nhờ 

giúp phân phối.  

Lúc 4 giờ 30, anh Phạm Thế Vinh (áo đen) đến đón đưa 

chúng tôi đi giao 1 số sách tặng thân hữu và nhờ nhà sách Văn 

Bút cũng như Tự Lực phân phối. Anh Vinh đưa chúng tôi đi ăn 

tối cùng Dược Sĩ Nguyễn Bích (rìa trái) và Bác Sĩ Trần Thế Kiệt (rìa phải), nói chuyện 

về 1 vài tiếng Việt cần dùng đúng và hoạt động của chúng tôi. 

Thu xếp hành lý chuẩn bị chuyến đi 1 vòng Dallas, Wa DC, Seattle và Portland 

rồi quay lại Little Saigon trước khi trở về Nhật Bản. 

- Ngày 21/3, lúc 9 giờ sáng, anh Thông đến đón đưa chúng tôi ra phi trường Los 

Angeles bay đi Dallas. 

Khi chúng tôi đang ngồi trên máy bay chờ cất cánh thì được anh Vũ Hoàng Hải 

điện thoại báo tin anh Lý Tống vừa qua đời tại 1 bệnh viện ở San Diego, cực Nam Cali 

(Thực ra khi đó anh đã bị hôn mê vì sơ phổi và Bác Sĩ chờ quyết 

định của gia đình để rút ống thở ra. Ngày 22/3, lúc 11 giờ sáng 

Cali, gia đình đã có quyết định rút ống thở. Nhưng trong khi huynh 

trưởng của anh Lý Tống vào gặp Bác Sĩ điều trị để rút ống thở, thì 

như 1 phép lạ - theo cô Lộc cháu ruột của anh LT cho biết - Khi 

ông Nhuận nói “Anh Nhuận đây Lý Tống ơi!” thì chú “Lý Tống bổng dưng tỉnh lại, mở 

mắt và nước mắt trào ra.”.). Trước đó chúng tôi được tin anh đau nặng, và vì vậy anh 

không thể lên Little Saigon lãnh “Giải Truyền Thông Hưng Ca”. Sau này, ngày 5/4 

nghe tin anh đã qua đời trong sự thương tiếc của rất nhiều người. 

Anh Hướng đón chúng tôi về nhà anh ruột Ý My rồi anh Phan Ngọc Thạch đưa 

đi ăn tối cùng Ý My và mẹ Ý My. 



- Ngày 22/3, Lúc 10 giờ 30, Ý My từ đài gọi qua Skype phỏng vấn chúng tôi về 

“Hội Nghĩ Thượng Đỉnh Mỹ - Triều” và “Chiến Tranh Thương Mại Mỹ - Trung”, 

sau đó là tóm lược những hoạt động của chúng tôi trong 49 năm qua. 

https://bit.ly/2CBtFKc          https://bit.ly/2TBqbga 

Lúc 4 giờ 30 chiều, anh Huỳnh Lương Thiện và các thân hữu hẹn gặp chúng tôi 

tại quán ăn Lá Me ờ Garland, gặp anh Mai Văn Đức 

Chủ Nhiệm tuần báo Bút Việt, chị Lê Lam Ngọc và 

anh Jason Lý là Chủ Tịch Cộng 

Đồng Người Việt Dallas. Sau đó 

anh Thiện gọi xe Uber đưa 2 chúng tôi ghé nhà anh chị Minh Huy - 

Chi Huệ nói chuyện và dùng cơm tối. 

Tặng chị Chi Huệ bức thư họa “Lê 

Diễm Chi Huệ” (黎艷枝蕙). 

Trao giải nhì “Giải Truyền Thông Hưng Ca” cho nhà 

văn Trọng Đạt: Huỳnh Lương Thiện, ĐTM, Nguyễn 

Minh Huy, Trọng Đạt, nhạc sĩ Nguyễn Lan và ca sĩ Chi Huệ. 

- Ngày 23/3, 9 giờ 30 sáng, chị Thu Nga đài SBTN và Radio Saigon Dallas hẹn 

chúng tôi đến thực hiện chương trình thu hình và thu thanh, kéo 

dài khoảng 40 phút. 

Buổi chiều, ghé đài VAE 

Live thu hình chúng tôi trả lời phỏng 

vấn của anh Phan Ngọc Thạch về 

phim “The Vietnam War”, VN và bản thân chúng tôi... kéo dài khoảng30 phút. 

https://bit.ly/2WWsyw4          https://bit.ly/2Ot7quF 

Sau đó chúng tôi cùng 1 số thân hữu ghé thăm 

HT Tịnh Đức chùa Đạo Quang (2 năm trước chúng tôi 

cũng đã ghé thăm, được HT mời đi dùng cơm). 

Từ 5 giờ chiều tham dự chương trình mừng 

văn phòng mới của VAE Live và tâm tình của Đỗ Thông Minh. 

Buổi Nói Chuyện Thứ 200! 

Từ năm 2002, khi chúng tôi tự đặt ra chương trình biên 

soạn và đi nói chuyện, lần này ghé Dallas, TX (là nơi chúng tôi 

cũng đã ghé 6, 7 lần) theo lời mời của đài VEA Live Media nhân 

đài dời trụ sở mới, tính ra 

vừa đúng chẵn 200 lần.  

https://bit.ly/2CBtFKc
https://bit.ly/2WWsyw4


Ban Tổ Chức gồm chị Ý My, anh Phan 

Ngọc Thạch và các anh chị trong báo Trẻ... lần này 

đặc biệt yêu cầu chúng tôi không nói chuyện văn 

hóa, không nói chuyện 

thời sự mà nói chuyện tâm tình với khoảng 80 

người tham dự. Tâm tình của người đi hoạt 

động đấu tranh cho Tự Do - Dân Chủ suốt 

49 năm qua (từ khi đặt chân tới Nhật Bản 

du học năm 1970). Với 44 vòng Mỹ, 7 

vòng Canada, 3 vòng Úc và 2 vòng Âu 

Châu..., tính ra đã bay trên 50 vòng quả 

đất. 

Anh Đặng Văn Đức (thứ 2 từ bên trái) là 

chủ nhân chợ Bến Thành đến tham dự, hỗ trợ và 

lên phát biểu cảm nghĩ... 

Theo BTC, nhiều 

người muốn biết do động cơ nào, do ngọn lửa nào mà chúng tôi theo 

đuổi lý tưởng lâu dài như vậy? Tâm tình về những trăn trở về vận nước, 

về dân tộc VN, về lý do khiến chúng tôi theo đuổi lý tưởng đấu tranh 

với đồng hương là 1 cách chuyển lửa cho thế hệ sau... 

Tấm lưu niệm đài VAE Live 

Media tặng tác giả. 

Bức thư họa trên gốm tác giả 

viết tặng đài “VAE Live” 

Media. 

MC Đinh Yên Thảo và tác giả giới thiệu dự án 

lịch bóc 365 ngày “Văn Hóa - Đấu Tranh” từ năm 2020. 

https://bit.ly/2HPkjOc 

Ngày 1/3/2019, ký giả 

Nghê Lữ thuộc đài Net Việt cũng 

đã thực hiện thu hình cuộc phỏng 

vấn chúng tôi, 

không phải về tình hình mà về thân thế và những hoạt động 

của chúng tôi trong khoảng 45 phút. 



Chị Ý My cầm cái mũ len do Bích Khương ở Thái Lan đan tặng. 

https://bit.ly/2FDykf4 

Talk show Nghê Lữ và Học Giả 

Đỗ Thông Minh 

https://bit.ly/2IWl9L6 

- Ngày 24/3, 

từ 1-4 giờ 30, chúng tôi đến tham dự 

sinh hoạt cám ơn các anh lính VNCH và 

HK đã bảo vệ Nam NV, đồng thời gây 

quỹ do 

đài 

SBTN Dallas và Radio Saigon Dallas... tổ 

chức để ủng hộ đạo diễn Fred Koster thực 

hiện phim “Through Our Eyees”.  

Đạo diễn 

Koster đã lên trình bày về dự án cuốn phim và trả lời nhiều câu 

hỏi của quan khách VN, kéo dài khoảng1 

giờ đồng hồ... Có khoảng 300 đồng hương 

tham dự, số tiền quyên đươc là trên 30.830 

đô-la Mỹ. 

Đỗ Thông Minh được mời làm 

diễn giả phát biểu cảm tưởng về phim “The Vietnam War”. 

Với chị Thu Hương đài SBTN Dallas, anh Dương 

Phục đài Saigon Houston - Dallas, chị Nguyễn Hiền 

tạp chí Mỹ-Việt và anh Phạm Bá Vinh (báo Sóng 

Thần). 

Trước đó, ngày 22/3, tại Houston, TX, đại        

diện các tôn giáo, đài Saigon Houston - Dallas của anh 

chị Dương Phục - Thanh Thủy... cũng 

đã tổ 

chức vận động đóng góp 

tài chính cho mục đích 

này, có khoảng 1.000 

người tham dự và thu 

được khoảng 171.000 đô-la Mỹ. 

https://bit.ly/2uDdV4F 

Được biết nhóm làm phim sẽ thực hiện các DVD làm tài liệu giáo khoa với những 

bài giảng được biên soạn cho các môn học liên quan đến chiến tranh VN, sẽ được phân 

phát miễn phí trong các trường học trên toàn nước Mỹ và 

công chúng. Điều này sẽ giúp các thế hệ trẻ lớn lên tại 

Hoa Kỳ có được tài liệu trung thực, giúp hiểu rõ sự thật 



về Chiến TranhVN mà hàng triệu người quốc gia đã hy sinh xương máu. Đây là công 

trình biên soạn và thực hiện công phu giúp đem lại chính nghĩa cho VNCH và danh dự 

cho QLVNCH. 

Buổi tối, Ý My và anh Phan Ngọc Thạch mời các anh chị trong Ban Tổ Chức 

buổi sinh hoạt ngày 23/3, tổng cộng 12 người đi ăn tối, dịp này tôi kể 1 số chuyện lạ về 

Nhật Bản.  

Khi chúng tôi về nơi trọ có cựu Dân Biểu Trần Văn Thung đến 

thăm (là người chúng tôi đã gặp năm 1977 khi ông đi tỵ nạn tới Nhật 

Bản, 1 trong những sáng lập viên của tổ chức Phục Hưng VN năm 

1978), trò chuyện về tình hình đất nước. 

- Ngày 25/3, chúng tôi bay qua Wa DC được thân nhân đón về nhà nghỉ ngơi.  

- Ngày 26/3, lúc 9 giờ 30 sáng, anh Khôi Nguyên đài Saigon Houston - Dallas 

nối máy để anh Dương Phục đang ở Austin và chúng tôi nói chuyện thời sự VN trong 

khoảng 50 phút, về cuộc hội thảo “1969: Việt Nam Hóa Chiến Tranh, và Những Năm 

Chuyển Đổi Cuộc Chiến” ( “1969: Vietnamization and the Year of Transition in the 

Vietnam War”)” sắp diễn ra trong 3 ngày 25-27/4/2019 tại tới tại MCM Elegante Hotel 

ở Libbock, TX, do “The Vietnam Center and Archive” tổ chức, về phim “The Vietnam 

War” và “Through Our Eyes”, VN và Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ - Triều.... 

https://bit.ly/2uvocQy          https://bit.ly/2Osn6yj 

 - Ngày 27/3, lúc 9 giờ sáng, chúng tôi lên khu Eden là trung tâm thương mại của 

người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn. Ghé thăm anh Ngô Ngọc Hùng tại đài phát thanh VN 

Hải Ngoại lấy 1 số sách gửi ở đây. 

 Từ 12 giờ trưa đến 2 giờ 20 chiều, chúng tôi 

ghé trụ sở Hội Cao Niên gặp gỡ 1 số đồng hương do 

Dược Sĩ Nguyễn Mậu Trinh ông CT Nguyễn Văn Đặng 

mời. Dịp này chúng tôi nói tóm tắt về hoạt động của 

chúng tôi trong thời gian qua, tình hình VN, động thái của TQ và phản ứng của HK nếu 

chiến tranh xảy ra ở Biển Đông, Thượng Đỉnh Mỹ - Triều và Chiến Tranh Thương Mại 

Mỹ - Trung... 

Lúc 2 giờ 30, chúng tôi ghé đài SBTN Wa DC, nói 

chuyện với ký giả Thanh Trúc về chuyến đi lần này, tình hình 

Biển Đông, phim “Through Our Eyes” của đại diễn Fred 

Koster, hoa Anh Đào tại Nhật Bản và tại Wa DC do NB tặng hơn 

1 thế kỷ trước... 

Lúc 6 giờ 30, nói chuyện với chị Nam Anh 

thuộc Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn về tình hình 

VN, Biển Đông và hoa Anh Đào... trong 30+20 phút.  

https://bit.ly/2FFRT6w 

https://bit.ly/2uvocQy
http://vietwdcradio.com/


Lúc 8 giờ tối, anh chị Hồ Văn Di Hấn và Nam Anh đưa chúng tôi chạy vội qua 

phòng thu hình do TV VN Hoa Thỉn h Đốn của anh Nguyễn 

Phúc thuê để nói chuyện với chị Bạch Mai về Thượng Đỉnh 

Mỹ - Triều và Chiến Tranh Thương Mại Mỹ - Trung, TBT 

kiêm CTN Nguyễn Phú Trọng và tương lai chính tình VN, 

Ngày 30/4... trong khoảng 45 phút. 

- Ngày 28/3, chúng tôi chuẩn bị hành lý, anh Ngô Ngọc Hùng đưa ra phi trường 

Washington Dulles để bay vòng về Seallte. Anh Huỳnh Lương Định đón chúng tôi và TS 

Lê Minh Nguyên về nhà. Buổi tối có CT Cộng Đồng là ông Nguyễn Xuân Khanh đến 

dùng cơm chung và trò chuyện chuẩn bị cho buổi nói chuyện hôm sau. 

3 ngày 29-31/3 có 3 buổi nói chuyện tại 3 tiểu bang 

- Ngày 29/3, người bạn cũ thời Tổ Chức Người Việt Tự Do 

của chúng tôi là anh Lưu Ngọc Thọ cuối thập 

niên 70, đầu 80, cũng là bạn TS Lê Minh 

Nguyên mời đi ăn sáng. Có anh Phan Kiên 

Trí là chủ báo “Người Việt Ngày Nay” ghé thăm nói chuyện. Sau 

đó chúng tôi ra phi trường đón anh Huỳnh Lương Thiện từ San 

Francisco lên. 

Buổi nói chuyện 

do Cộng Đồng Người Việt 

tại Seattle và thân hữu Đỗ 

Thông Minh tổ chức bắt đầu lúc 2 giờ 30 và chấm dứt lúc 5 giờ 30 với khoảng 

40-50 người tham dự. 

Đỗ Thông Minh nói về: 

1- Chiến Tranh Thương Mại Mỹ - Trung, đặc biệt vụ 5G và Huawei. 

2- Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ - Triều và nhân đó 

nói về tình hình BTT, căng thẳng 

Biển Đông. 

TS Lê Minh Nguyện nói 

về: CSVN: Lò Bắc Đốt Củi Nam và 

Cán Bộ Miền Nam Tố Cáo Bị Đảng Trấn Lột Qua Công Thức 82-

18. 

- Ngày 30/3, lúc 8 giờ sáng, anh Lê 

Minh Nguyên thuê xe lái xe gần 3 giờ đồng hồ, 

cùng chúng tôi xuống Portland, ghé văn phòng 

anh Huỳnh Lương Vinh rồi đón thêm anh 

Hưởng đi ăn trưa, sau đó tới hội trường. 



Buổi nói chuyện 

kéo dài từ 1-4 giờ chiều do 

Cộng Đồng Người Việt 

Oregon (CT là anh Từ Đức 

Tháo) và Đoàn Hưng Ca 

Oregon 

(Đoàn Trưởng Nguyễn Văn 

Khải)... tổ chức, quy tụ 

khoảng 40-50 người. Đề tài 

cũng giống như trên Seattle, 

nhưng TS Lê Minh Nguyên 

nói gom làm 1 cho nhanh.  

Nhân dịp này chúng tôi cũng đã giới thiệu “Lịch Bóc 365 Ngày Văn Hóa - Đấu 

Tranh” năm 2020. 

Sau đó anh Vinh 

đưa chúng tôi ra phi trường 

bay về Orange County, cón 

anh Nguyên lái xe ngược 

lên Vancouver BC của Canada... 

- Ngày 31/3, lúc 11 giờ trưa, anh chị 

Xuân Điềm đón đi ăn trưa rồi tới hội trường Việt Báo trên đường Moran. Đây là buổi nói 

chuyện về Hoàng Sa & Trường Sa, Thế Trận Biển Đông do Nhón 

Tinh Thần Nguyễn Chí Thiện, Câu Lạc 

Bộ Tình Nghệ Sĩ và Nhóm Thân Hữu Đỗ 

Thông Minh và nhiều hội đoàn cùng tổ 

chức. 

Đoàn Trưởng Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và MC Hồng Vân. 

Khoảng 150 người tham dự rất đúng giờ, 

nên BTC khai mạc sớm 15 phút. 

Nhà báo Huỳnh Lương Thiện nói về vụ 

“Philippines Thắng Kiện Trung Quốc” năm 

2016. 

Đỗ Thông Minh nói về “Thế Trận Biển 

Đông”, cụ thể là TQ bao vây VN 4 mặt và phản ứng 

của HK nếu 

chiến tranh 

xảy ra... 



TS Nguyên Văn Canh nói về “Hồ Sơ HS & TS Và 

Chủ Quyền Dân Tộc”, cũng là tên cuốn sách gần 800 trang 

mà ông dày công biên soạn. 

 Sau 

phần trình 

bày, GS Nguyễn 

Văn Canh và Đỗ 

Thông Minh đã 

trả lời 1 số câu hỏi của đồng hương. 

Anh Nguyễn Viết Hưng đài Việt Phố TV đã phỏng vấn GS 

Nguyễn Văn Canh và chúng tôi về buổi nói chuyện hôm nay. Đài 

cũng đưa ý kiến về 1 cuộc thảo luận rộng rãi về tình hình Biển Đông 

giữa 2 giới là 1 số chuyên gia và truyền thông. 

Nhân dịp này chúng tôi cũng đã giới thiệu “Lịch Bóc 365 

Ngày Văn Hóa - Đấu 

Tranh” năm 2020 được 

nhiều đồng hương quan 

tâm hưởng ứng. 

https://bit.ly/2Ux62NE 

Với anh Phạm Kim Bình, đại diện Mạng Lưới Nhân Quyền. 

Cựu Đại Tá Trần Minh Công mời GS Nguyễn Văn Canh, 

GS Trần Huy Bích, nhà báo Huỳnh Lương Thiên và chúng tôi đi 

ăn tối, hàn huyên chuyện cộng đồng xưa nay.  

Anh Công đã giúp đưa anh Thiện và chúng tôi 

đến nhà sách Tự Lực là nơi chúng tôi giao sách và anh 

Thiện hẹn gặp ca nhạc sĩ Việt Khang, nói chuyện về các 

dự tính văn nghệ sắp tới. Sau đó Việt Khang đưa chúng 

tôi về nơi trọ... Chúng tôi và Việt Khang hẹn nhau 1 ngày nào đó gặp lại nhua tại Nhật 

Bản. 

Sáng ngày 1/4/2019, chúng tôi bay về Nhật Bản, tới nơi là chiều ngày 2/4. Trên 

chuyến bay dài 11 giờ đồng hồ, may đã mua được cuốn “Đời Cách Mạng Kỳ Ngoại 

Hầu Cường Để” đã nghe từ lâu vừa xuất bản ở HK, nên chia ra nhiều lần, đọc hết 

là cũng vừa với thời gian bay. Đọc mà thấy xót xa cho những nhân vật đi đấu 

tranh lo mưu đồ việc nước mà nhiều lúc không cầm được nước mắt như khi đọc về 

cụ Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh...! 

Sau chuyến đi lần này, thể theo lời yêu cầu của 1 số chúng tôi sẽ cộng tác thêm với 

1 số cơ quan truyền thông là Truyền Thanh- 

Truyền Hình Saigon Dallas của anh chị Đỗ Văn 

Hạnh - Thu Nga, Truyền Thanh Oklahoma của chị 

Mai Ly, Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn với anh 

chị Hồ Văn Di Hấn - Nam Anh của anh Võ Thành 



Nhân, My VietNam Radio trên 106.3FM ở Nam Cali và 1430AM Bắc Cali với chị 

Ông Thụy Như Ngọc... Hôm sau ngày 3/4 cho đến 11/4, đã đi đón tua du lịch của 

AV Travel đưa khoảng 110 khách Việt từ Hoa Kỳ qua Nhật mùa hoa Anh Đào đi 

trên 3 xe buýt. 

- - - 

Chuyến đi lần này, đặc biệt là nhưng ngày cuối khá vất vả vì phải chạy theo các 

chuyến bay, lịch sinh hoạt, hẹn gặp... và thu xếp mọi chuyện trước khi về lại Nhật. 

Nhưng mọi chuyện đều diễn tiến khá tốt đẹp, bởi vì chúng tôi đã nhận được càng 

ngày càng nhiều sự hỗ trợ tận tình từ các hội đoàn và thân hữu, nâng tổng số lần đi 

nói chuyện từ năm 2002 lên thành 205 lần.  

Chuyến đi lần này cũng cho chúng tôi có cơ hội được gặp gỡ rất nhiều thân hữu 

cũ để thắt chặt quan hệ và các thân hữu mới để hiểu biết nhau hơn, đồng thời chúng 

tôi được chia sẻ, học hỏi rất nhiều chuyện...  

Nơi đây, chúng tôi xin được 1 lần nữa ngỏ lời chân thành cám ơn tất cả các hội 

đoàn, thân hữu đã tích cực hỗ trợ trong chuyến đi vừa qua để được kết thúc như ý 

nguyện. 

 

- - - - - 

Ngày 23/4/2019, Đỗ Thông Minh với Khôi Nguyên đài Saigon Houston - Dallas về 

cái chết của Lê Đức Anh, Nguyễn Xuân Phúc và chính tình VN, tang lễ Lý Tống, 

phim “Sợ??? (Formosa và các nhà đấu tranh)... 

https://bit.ly/2ZsOeCi 

Ngày 9/4/2019, Đỗ Thông Minh với Khôi Nguyên đài Saigon Houston - Dallas về 

thời sự VN, thế giới, về tân Thiên Hoàng Nhật Bản niên hiệu “Mệnh Hòa” (tôn ti 

và hòa hợp) và chuyến đi Mỹ Du Lần44 của chúng tôi. 

https://bit.ly/2IyymrN 

Ngày 5/3/2019, Đỗ Thông Minh với Khôi Nguyên đài Saigon Houston - Dallas về 

Kết quả Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ - Triều, phim “The Vietnam War” và phim 

“Through Our Eyes” và chuyến đi Mỹ lần thứ 44 của chúng tôi. 

https://bit.ly/2VF4qxl 

 

 
Dự Án “Thu DVD 200 Bài Của Đỗ Thông Minh” 

https://bit.ly/2ZsOeCi
https://bit.ly/2IyymrN
https://bit.ly/2VF4qxl


Bắt đầu ngày 2/12/2018 

Hình ảnh tượng “Nữ Thần Dân Chủ” 

(Tưởng niệm hơn 100 triệu nạn nhân CS.) 

Giọng đọc:  

Dân oan Hồ Thị Bích Khương 

Loạt bài đầu tiên về Hồ Chí Minh 

Bài 1: Chủ Nghĩa Cộng Sản - Thảm 

Họa Nhân Loại 

(Phần 1+2 = 35+20 phút) 

https://bit.ly/2FUPGaQ       https://bit.ly/2BQq8aQ 

Bài 2: Nhìn Lại Karl Marx Nhân 200 Năm Sinh (1818-2018) 

Cái gọi là “Tư Tưởng HCM” 

(Phần 1+2 = 25+35 phút) 

https://bit.ly/2PtX8cp       https://bit.ly/2QsLaFy 

Bài 3: 33 Lần HCM Bị Hạ Bệ Và Coi Thường Như Thế Nào? 

(Phần 1+2 = 31+28 phút) 

https://bit.ly/2CnOzfQ          https://bit.ly/2QEIxAm 

Bài 4: HCM: Nghịch Lý, Mâu Thuẫn & Bi Kịch!!! 

Là đạo diễn và nạn nhân của chính bi kịch dối trá của mình! 

(Phần 1+2 = 30+22 phút) 

https://bit.ly/2s0RANb          https://bit.ly/2QVtB0N 

Bài 5: HCM Thật - Giả / Những nghi vấn quanh HCM 

(Phần 1+2 = 30+30 phút) 

https://bit.ly/2rXmTZk          https://bit.ly/2ERRPSq 

Bài 6: Về Những Tác Phẩm Của HCM 

Bài 7: Tác giả “Ngục Trung Nhật Ký” là ai? 

Bài 8: “Tư Tưởng - Đạo Đức HCM” 

Bài 9: HCM Có Vợ Con? 

Bài 10: Mâu Thuẫn Vụ Lăng HCM 

Bài 11: Chuẩn Bị Cho HCM Một Vai Trò Mới!? 

Bài 12: Đảng CSVN & Dân Việt Nghĩ Gì Về HCM? 

Bài 13: HCM Đi Lính Pháp 1914-1918 (?) 

Bài 14: HCM Đi Lính Tàu 1938-1941 

Bài 15: 33 Điều Ngộ Nhận Về HCM 

Bài 16: HCM & ĐCSVN Dâng Đất Mấy Lần!? 

Facebook Bích Khương / Hội Người Dân Đòi Quyền Sống 

https://www.facebook.com/hoinguoidandoiquyensong/ 

Sẽ ra DVD - Liên lạc Đỗ Thông Minh: nvlong2001@gmail.com 

https://bit.ly/2FUPGaQ
https://bit.ly/2QsLaFy
https://bit.ly/2CnOzfQ
https://bit.ly/2QEIxAm
https://bit.ly/2s0RANb
https://bit.ly/2QVtB0N
https://bit.ly/2rXmTZk
https://bit.ly/2ERRPSq
https://www.facebook.com/hoinguoidandoiquyensong/?eid=ARBg_xuHV40CO1s7cIuDOCPXOdnJ3ZI3YcRP8KoPtBVdCroP2z9qAVBuKNuv-ouy0J_FJYnNe_JSfBSM
mailto:nvlong2001@gmail.com
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj55OyA5oTfAhVEeXAKHbusCvUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.wikiwand.com/vi/N%E1%BB%AF_th%E1%BA%A7n_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7&psig=AOvVaw0wweTrBO1JuEUfBZ2NZM4U&ust=1543965546048921


 

Ngày 12/1/2019, nói chuyện với các anh chị em trẻ 

tại Tokyo lần thứ 1 

10 Đặc Trưng Lớn Trong Tiếng Việt 

Ngày 9/2/2019, nói chuyện với các anh chị em trẻ 

tại Tokyo lần thứ 2 

Câu Chuyện Tết, Việc Học Tiếng Nhật, Văn Hóa 

- Lịch Sử Nhật... 

Các anh chị 

vui cầm tác 

phẩm chúng 

tôi tặng. 

https://bit.ly/2U5T84Z 

Tháng 5/2019, dự trù nói chuyện với các anh chị em trẻ tại Tokyo lần thứ 3 

Phong Trào Đông Du - Phong Trào Duy Tân 

- - - - - 

100 Bài Nói Chuyện Được Xem - Nghe - Đọc Nhiều Nhất 
của Đỗ Thông Minh 

Tổng cộng khoảng 5+1 triệu lượt người đã xem - nghe - đọc 

https://drive.google.com/file/d/17wGfs5F8fTqe9K2HPAqMFB5ZUz1Mkc4T/view?usp

=sharing 

https://bit.ly/2Rt9YJU 

Hoạt động từ năm 1970, đã bay khoảng 50 vòng quả đất, đi Mỹ 44 lần, Canada 7 

lần, Úc 3 lần, Âu Châu 2 lần... Chúng tôi đã viết khoảng 500 bài, 500 Thư Đông 

Kinh, thực hiện khoảng 1.000 cuộc tường trình qua các cơ quan truyền thông VN 

và quốc tế. 

 

THƯ ĐÔNG KINH - 15/4/2019 
 

RFA 5/2/2109, ĐTM: Nhật Bản bỏ Tết 
âm lịch như thế nào? 

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/japan-lunar-

new-year-02052019112532.html 

 
 

Facebook Đỗ Thông Minh 

https://www.facebook.com/minh.thong.5095 



Skype： Thanh Long / thanhlong200111 

T140-0003 Tokyo-To, Shinagawa-Ku, Yashio 5-12-69-115 JAPAN 

nvlong2001@gmail.com     dothongminh2001@yahoo.com 

Tel: 81-(0)3-3799-1763 

http://www.mediafire.com/file/snobuqba7p3zycd/Thu+DK+15-4-19.docx 

http://www.mediafire.com/file/ik512ejn7eep530/Thu+DK+1-4-19.docx 

http://www.mediafire.com/file/3mqy9byluly4aiw/Thu+DK+15-3-19.docx 

http://www.mediafire.com/file/tbk21hb3mb128c5/Thu+DK+1-3-19.docx 

http://www.mediafire.com/file/jf6xubyillrvne7/Thu+DK+15-2-19.docx 

 

Đỗ Thông Minh 

 

Lá Thư Đông Kinh được viết từ năm 1991. 

Từ năm 2009, thay vì 1 tháng 1 lần, đã đổi thành 2 tuần 1 lần. 

Tới nay, chúng tôi đã viết đều đặn khoảng 480 Thư Đông Kinh. 

Thường xuyên có chương trình phát thanh trên Hệ Thống Truyền Thông VNHN ở 

Wa DC (1 tuần 2 lần, vào ngày Thứ Hai, Thứ Tư), đài Saigon Houston - Dallas (2 

tuần 1 lần, vào ngày Thứ Ba), đài VAE Live Dallas (2 tuần 1 lần, vào ngày Thứ 

Sáu), và đôi khi với Vietstar Media, Đáp Lời Sông Núi, VNA TV 57.3. 

Cộng tác với các đài BBC, VOA, RFA, RFI, SBS... khi có biến cố xảy ra ở Nhật 

Bản hay liên quan VN... 

- - - - - 

Hối Suất - Nikkei (chỉ số trung bình của 225 công ty Nhật Bản) 

Tháng 12/2012, hối suất 1 đô-la Mỹ = 85 Yen, chỉ số Nikkei 11.000 

Ngày 1/3/2019, hối suất 1 đô-la Mỹ = 110,30 Yen, chỉ số Nikkei 20.886 

Ngày 15/3/2019, hối suất 1 đô-la Mỹ = 111,42 Yen, chỉ số Nikkei 21.602 

Ngày 1/4/2019, hối suất 1 đô-la Mỹ = 111,45 Yen, chỉ số Nikkei 21.509 

Ngày 15/4/2019, hối suất 1 đô-la Mỹ = 111,97 Yen, chỉ số Nikkei 22.196 

 

Năm 2018, có khoảng 15 triệu du khách tới VN và 31 triệu tới NB. 

Dự trù năm 2019 sẽ có 40 triệu du khách tới NB. Từ ngày 7/1/2019, NB sẽ 

bắt đầu đánh thuế du lịch 1.000 Yen (khoảng 9 đô-la Mỹ)/1 người Nhật 

cũng như ngoại quốc trên vé máy bay hay tàu thủy mỗi lần du lịch ra khỏi 

NB (quá cảnh trong vòng 24 giờ và trẻ em dưới 2 tuổi không cần vé). 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/128958/ 

Năm 2018, có khoảng 650.000 người Nhật du lịch VN (không cần visa 

trong 2 tuần) và 350.000 người Việt du lịch NB. 

mailto:nvlong2001@gmail.com
mailto:dothongminh2001@yahoo.com


Năm 2018, có hơn 140.000 ngườI Việt đi lao động nước ngoài, tăng 5% so 

với năm 2017. 

Hiện ở NB có khoảng 25.000 người việt định cư, 250.000 người đi lao 

động và du học. 

Tới năm 2040 Nhật Bản sẽ bị giảm khoảng 12 triệu lao động.  
Theo bảng xếp hạng từ Henley Passport Index, hộ chiếu Nhật Bản “có sức 

mạnh” nhất thế giới năm 2018 vì có thể đi 190 nước không cần xin visa. 
Nắp bồn cầu điện tử xuất hiện lần đầu trên thị trường năm 1980 và hiện được 

sử dụng trong gần 80% hộ gia đình ở Nhật Bản. Người ta nói rằng sản phẩm 

đã tạo nên "cuộc cách mạng nhà vệ sinh". 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/radio/mfn/201901150600/ 

 
- - - - - 

33 ĐIỀU NGỘ NHẬN VỀ HCM 

Giải Mã 1 Số Nghi Vấn Lịch Sử! 

https://drive.google.com/file/d/1gmg4f6DG6kifR523BYOiahJ8gHCCYHY2/view?usp=

sharing 

https://bit.ly/2FTyvoj 

HCM & ĐCSVN Dâng Đất Mấy Lần!? 

https://drive.google.com/file/d/1EiKdXeE-

2TQAFkPZa2PYi8Kwfihe066A/view?usp=sharing 

https://bit.ly/2U6BJsz 

Thế Trận Đông Á Đang Thành Hình 

8 Cơ Cấu Mới Chuẩn Bị Cho Thế Trận Này 

https://drive.google.com/file/d/1oOzDZ6a-

u4JclzI71aXimYkrp7ttxhQ1/view?usp=sharing 

https://bit.ly/2Glask7          https://bit.ly/2BCTEj6 

HỒ CHÍ MINH: NGHỊCH LÝ, MÂU THUẪN & BI KỊCH!!! 

HCM là đạo diễn và nạn nhân 

của chính bi kịch dối trá của mình! 

https://drive.google.com/file/d/16aAPgCzv4YQW9PddKcPHAIcIEnsEydM2/view?usp

=sharing 

https://bit.ly/2S8Utue 

Vấn Đề Cách Mạng & Cách Mạng VN 

https://drive.google.com/file/d/10ckXJ1iRVGXDI-hx__eB2XGxyQux12zY/view 

https://www.henleyglobal.com/files/download/HPI2019/PI%202019%20INFOGRAPHS%20GLOBAL%20190107_1.pdf


https://bit.ly/2FWEYPq 

Muốn chỉ huy phải tự thắng. 

Muốn cách mạng phải tự làm cách mạng, 

tức cách mạng bản thân trước. 

Không ai có thể thay đổi quá khứ, 

nhưng nếu muốn, người ta có thể thay đổi hiện tại và tương lai. 

Hiện nay VN không chỉ cần mà rất cần 1 cuộc “cách mạng tâm thức” 

dẫn đến “cách mạng xã hội”. 

của Đỗ Thông Minh 

 

- - - - - 

 

 “BỘ MẶT THẬT 16 LÃNH ĐẠO CSVN”, 516 trang 

Đảng CSVN Sống Bằng Gì Và Làm Gì!? 

89 NĂM CÔNG TỘI CỦA ĐẢNG CSVN 

TỔNG KẾT 12 ĐẠI TỘI CỦA ĐẢNG CSVN 

Các Lãnh Đạo CSVN Nói Gì? 

Hồ Chí Minh - Lê Duẩn - Lê Đức Thọ - Trường Chinh 

Phạm Văn Đồng - Võ Nguyên Giáp - Đỗ Mười - Võ Văn Kiệt 

Lê Đức Anh - Lê Khả Phiêu - Nguyễn Phú Trọng - Nguyễn Tấn Dũng 

Phùng Quang Thanh - Trần Đại Quang - Nguyễn Xuân Phúc 

Nguuyễn Thị Kim Ngân 

 

Kết Luận Gì!? 

Qua 16 nhân vật lãnh đạo tiêu biểu của ĐCSVN, mỗi người 1 vẻ, nhưng có điểm 

chung là trình độ rất giới hạn, nếu không muốn nói là khá ngu dốt (Tiếng Việt 

chưa rành như HCM, Nguyễn Tấn Dũng... vì lao đầu vào chiến tranh thì còn biết 

học hành gì? Sau này, các lãnh đạo CS VN này treo đầy bằng cấp chỉ là bằng đi 

đường tắt, học tại chức, bằng mua, bằng giả!), chỉ biết tham quyền như nhau, 

tham lợi như nhau, dối trá như nhau, làm nhiều điều hại dân hại nước như nhau 

mà thôi! 

Những điều “bác Hồ” dạy chỉ là mị dân, dành cho nhân dân VN chứ không dành 

cho HCM và cán bộ đảng viên! HCM cũng như cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, 

chẳng ai làm theo lời “bác” cả! 

Cán bộ CS đã từ bỏ từ lâu lý tưởng giải phóng con người, xây dựng 1 xã hội bình 

đẳng, không có cảnh người bóc lột người. Với họ, bây giờ chỉ có dự án và rút ruột, 

chỉ có “tiền, tiền và tiền”!!!  

Hiện thực xã hội hôm nay, cơ sở vật chất nhờ viện trợ và người Việt ở hải ngoại 

gửi tiền về nên được nâng cấp phần nào, nhưng đạo đức con người thì xuống cấp 



trầm trọng, vượt mức báo động từ lâu! Đó là kết quả của cách trồng người theo lối 

tuyên truyền dối trá của HCM và ĐCSVN. 

Những tệ nạn gây ra bởi CNCS đã phát sinh tại VN từ khi ĐCSVN ra đời vào năm 

1930, tới nay đã 89 năm. Nó còn tệ hơn thời thực dân Pháp hay thời Mỹ tới miền 

nam VN. Chẳng lẽ dân Việt cứ để bọn lãnh đạo ngu dốt, tham lam đè đầu mãi, 

chịu nhục mãi như vậy, không vùng lên hay sao!? 

Khi nào chế độ của kẻ chiến thắng này sẽ sụp đổ? 

Nó sụp đổ khi kẻ lãnh đạo thiếu bản lãnh nhưng vẫn tự đắc, tự tôn, hành xử vô 

pháp, sống xa hoa, coi đất nước là của riêng, nhân dân như cỏ rác, đất nước chỉ là 

nơi để khai thác lấy tiền bỏ túi riêng chứ không nghĩ đến việc phục vụ nhân dân. 

 
 

Nhìn Lại Karl Marx 
Nhân dịp 200 năm sinh (1818-1883) 1818-2018 

https://bit.ly/2LBxAtf 

 

3 bài mới của Đỗ Thông Minh 

Hồ Chí Minh Thật - Giả!? 

https://bit.ly/2tYt0hC 

TBT Nguyễn Phú Trọng Đùa Với Lửa Khi Đốt Lò!? 

https://bit.ly/2J5p1Ve 

Trịnh Xuân Thanh Bị Bắt Cóc 

https://bit.ly/2lPT3D9 

- - - - - 

3 Ván Cờ Oan Nghiệt Trên Thân Phận Dân Tộc Việt Nam! 

https://bit.ly/2NeE1qD 

- - - - - 

Về HCM & Đảng CSVN 

Clip Video chúng tôi nói chuyện tại San Jose 

ngày 9/10/2016, tới nay đã có trên 1.140.000 

người theo dõi qua Youtube. 

Học giả Đỗ Thông Minh nói về HCM, ĐCSVN và tâm huyết về tình hình đất nước. 

ĐTM nói chuyện lần thứ 154 tại San Jose, Cali, HK với khoảng 100 đồng hương tham 

dự. 

(Tới tháng 4/2019, có khoảng 1.023.000 + 87.000 + 30.000 người vào xem.) 

 https://bit.ly/2IQnPJj          https://bit.ly/2wMNWfh 

https://bit.ly/2QQlGOI 

Video cuối cùng của Bùi Tín 

https://bit.ly/2LBxAtf
https://bit.ly/2lPT3D9
https://bit.ly/2NeE1qD
https://bit.ly/2IQnPJj


Ngày 27/2/2018, chị Tường An / Ca Dao (phóng 

viên RFA và SBTN, thành viên “Lao Động Việt”) 

thu hình buổi tâm tình của ông Bùi Tín, và ĐTM đã 

góp ý về Võ Nguyên Giáp, HCM... Không ngờ 

video này là video cuối cùng của ông Bùi Tín với 

công luận. 

 (Tới tháng 1/2018, đã có 177.000 người xem.) 

https://bit.ly/2wix5Ra 

 

Ngày 24/8/2018, BÍCH TRÂM & THỜI SỰ NÓNG VỚI 

HỌC GIẢ ĐỖ THÔNG MINH: BIỂN ĐÔNG, ĐẶC 

KHU, VIỆT TÂN... 

https://bit.ly/2Iby5Jn          https://bit.ly/2ME9YIr           

Cuộc Thanh Trừng Nội Bộ ĐCSVN 

Có người đã đọc bài viết của chúng tôi đưa lên Youtube 

Các vụ thanh trừng nội bộ đẫm máu của đảng CSVN - Đỗ Thông Minh 

Trong số đó khá nổi bật là vụ Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí Thư TP Đà Nẵng được 

TBT Nguyễn Phú Trọng điều ra Hà Nội làm Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương. 

Thanh hung hăng tuyên bố “bắt hết, nhốt hết” nhưng đã chết vì bệnh lạ mà người ta 

nghi là bị đầu độc bằng chất phóng sạ đã chết ngày 13/2/2015... 

(Tới tháng 9/2018, đã có khoảng 610.000 người nghe.) 

https://bit.ly/2Q5IoC7      https://bit.ly/2H2Z0EO (bài viết đã cập nhật dài 128 trang) 

Jenny trình bầy theo bài “Cuộc Thanh Trừng Nội Bộ ĐCSVN” của Đỗ 

Thông Minh, 25/9/2018: Từ cái chết Trần Đại Quang, điểm lại 10 vụ ám 

sát chính trị chấn động trong nội bộ đảng CSVN 

(Trong có 3 ngày đã có hơn 110.000 người xem.) 

https://bit.ly/2NBD5wx 

Ngày 10/9/2016, Đỗ Thông Minh nói về “Mặt Trận Vị Xuyên”, 

tỉnh Hà Giang ngày 12/7/1984 trong chiến tranh biên giới Việt - 

Trung và việc nhượng biên giới và biển đảo cho TQ. 

(Tới tháng 9/2018, đã có khoảng 37.000 + 6.500 người xem.) 

https://bit.ly/2xoBbpa          https://bit.ly/2PNw1tx 

“Về Đây Đồng Đội Ơi” - Nhạc sĩ Trương Quý Hải, Sư Đoàn 356 

Tới nay (năm 2018) vẫn còn hơn 2.000 xác Bộ Đội chưa đem về được! 

Nhiều Sư Đoàn sau đó bị xóa tên luôn! 

https://bit.ly/2PRG1lp       https://bit.ly/2QNy6qq       https://bit.ly/2QG0x9Q 

 

https://bit.ly/2wix5Ra
https://bit.ly/2Iby5Jn
https://bit.ly/2ME9YIr
https://bit.ly/2Q5IoC7
https://bit.ly/2H2Z0EO%20(bài%20viết%20đã%20cập%20nhật%20dài%20128
https://bit.ly/2xoBbpa
https://bit.ly/2PNw1tx
https://bit.ly/2PRG1lp
https://bit.ly/2QNy6qq
https://bit.ly/2QG0x9Q


Ngày 2/7/2017, Đỗ Thông Minh: “Tiếng Việt Mến Yêu” 

Nói chuyện với chủ yếu là các giáo 

viên dạy tiếng Việt lại Bắc Cali. 

Nguồn gốc Tiếng Việt và tránh nhầm 

lẫn khi sử dụng. 

(Tới tháng 9/2018, đã có khoảng 18.500 người xem.) 

https://bit.ly/2PMbaqm          https://bit.ly/2MKawYu 

 

 Ngày 21/3/2018, học giả Việt tại Nhật 

ĐTM khẳng định Hồ Chí Minh đạo 

văn, không phải là tác giả "Ngục Trung 

Nhật Ký" 

 (Tới tháng 9/2018, đã có khoảng 29.000 + 5.300 người xem.) 

https://bit.ly/2xpJHmS          https://bit.ly/2NUcdHm 

Ngày 17/1/2017, theo PGS TS Phạm 

Xanh, đại học Quốc Gia Hà Nội: Niên 

đại ghi bìa sau khác với bìa trước 10 

năm để đánh lừa địch, và cho đó là cái 

khôn ngoan của “nhà cách mạng chuyên 

nghiệp”! 

Lừa địch gì mà bìa trước thì lừa, bìa sau thì lòi đuôi ra!? 

Thực ra, bút tự ngày tháng năm trên 2 bìa khác nhau, do 2 người khác nhau viết. 

https://bit.ly/2D6OBLw 

 

Ngày 21/3/2018, GS Hoàng Chí Bảo cứng họng trước học giả VNCH vì câu chuyện 

bịa đặt “Hồ Chí Minh biết 29 thứ tiếng” 

(Tới tháng 9/2018, đã có khoảng 240.000 người xem.) 

https://bit.ly/2KPRuzj 

 

  - Ngày 23/7/2018, “Hồ Chí Minh Thật - Giả!? Về 1 Số Nghi Vấn Quanh HCM” 

Live Trương Quốc Huy: Sự Thật Chưa Từng Công Bố 

Về Hồ Chí Minh. Bác Hồ Thật & Giả 

(Tháng 9/2018, đã có khoảng 265.000 người xem.) 

https://bit.ly/2M3qNIz 

 

Ngày 4/8/2018, trong phần tu nghiệp sáng ngày 4/8 chúng tôi nói về “10 Đặc Trưng 

Lớn Của Tiếng Việt” và 1 số từ thường dùng 

nhầm lẫn... với khoảng 40 giáo chức dạy tiếng Việt... 

Video do Tâm An thực hiện 

https://bit.ly/2D5q4Xs 

 

https://bit.ly/2PMbaqm
https://bit.ly/2MKawYu
https://bit.ly/2xpJHmS
https://bit.ly/2NUcdHm
https://bit.ly/2D6OBLw
https://bit.ly/2KPRuzj
https://bit.ly/2M3qNIz


Ngày 26/8/2018, hội thảo về tình hình Việt Nam với HG Đỗ Thông minh và KTG 

Nguyễn Xuân Nghĩa 

(Tới tháng 11/2018, đã có khoảng 50.000 + 12.000 + 2.600 

người xem.) 

https://bit.ly/2Iol13l     https://bit.ly/2R9LANK     

https://bit.ly/2zEC7ai 

 

 

- - - - - 

 

XIN CẢNH GIÁC! 

Tệ nạn video clip. Khoảng giữa thập niên 10 thế kỷ 21, Youtube có chế độ chia tiền 

quảng cáo cho các chương trình do tư nhân đưa lên nếu đạt trên 20.000 lượt người vào 

xem, góp ý (like), đăng ký (subscribe) đón xem các chương trình kế tiếp... Từ đó, số người 

tự làm video clip đưa lên càng lúc càng nhiều. 

Tuy nhiên, có 1 số người tìm cách ăn theo. Để câu người xem, có khá nhiều clip video 

đưa ra những đề tựa giật gân, nóng bỏng, nhưng nội dung thì chẳng có gì. Cũng như lấy 

lại video clip của các cơ quan truyền thông hay người khác, đặt tựa mới hấp dẫn hơn 

không cần biết có phản anh nội dung hay không...! 

Vụ 1 video clip ĐTM nói chuyện tại Na Uy ngày 20/2/2018. 

Học giả Đỗ Thông Minh tại Na Uy: Sự thật Mậu Thân 

1968 & Cuộc chiến biên giới Việt - Trung 1979 

(Tới tháng 9/2018, đã có khoảng 82.000 + 3.200 người xem.) 

https://bit.ly/2xz15Gy          https://bit.ly/2O59DP1 

Nhưng 1 người nào đó đã lấy lại, đưa lên với đề tựa: 

Học giả Đỗ Thông Minh lên tiếng phản đối Tiếw Việt của ông Bùi Hiền và nói ông 

thiếu hiểu biết 

https://bit.ly/2MEHUB5 

Tuy ra sau, nhưng với đề tựa mới này, số người vào xem tăng lên, tới tháng 

9/2018 là khoảng 110.000, cao hơn cả bản gốc, trong khi thực ra nội dung không nói gì 

tới Bùi Hiền cả! Chúng tôi đã có 2 bài khác nói về GS Bùi Hiền và PGS Hồ Ngọc Đại. 

 Trước và sau cuộc Tổng Biểu Tình chống Dự Luật Đặc Khu 99 Năm & An 

Ninh Mạng ngày 10/6/2018, có khá nhiều video clip cũ được đưa lên nhưng nói là mới, 

đang diễn ra... 

- - - - - 

 

https://bit.ly/2Iol13l
https://bit.ly/2R9LANK
https://bit.ly/2xz15Gy


Cảnh báo họa mất nước: Tàu Cộng 
thâu tóm toàn bộ Việt Nam 

Trịnh Văn Quyết thâu 

tóm gần như toàn bộ 

Việt Nam, đặc biệt là 

bờ biển chiến lược cho 

Tàu Cộng 

https://bit.ly/2AeRI0b 

 

China Is Tactically Killing The Whole Vietnam 

https://bit.ly/2V3AKdM 

 

THUYẾT TRÌNH CỦA GIÁO SƯ TIẾN SĨ NGUYÊN~ TIẾN HƯNG : 

HOÀNG TRƯỜNG SA VÀ HẢI CHIẾN THÁNG GIÊNG 1974 

24/12/2018 

https://www.facebook.com/minh.thong.5095/posts/2245622282325335?comment_id=2

247902052097358&reply_comment_id=2248547758699454 

 

Đỗ Thông Minh đánh giá 
Bản “Tuyên ngôn độc lập”của Hồ Chí Minh 

Ngày 8/9/2018, tại trụ sở Hội Cao Niên, Wa DC, HK. 

https://www.youtube.com/watch?v=c-0_5cQ1IAU 

 

 

Ngày 13/2/2019, Kami tiết lộ: 80% Trương Duy Nhất đang bị 

giam tại T16.BCA? 
https://www.youtube.com/watch?v=kg0RJbq8bPc 

 

Con gái Trương Duy Nhất xác nhận blogger đang bị giam ở Hà Nội 

 Ông Trương Duy Nhất, người viết blog cho Đài Á Châu Tự Do, mất 

tích tại Bangkok vào cuối tháng 1 vừa qua với nghi ngờ bị mật vụ VN sang 

bắt cóc, hiện đang bị giam ở Hà Nội. 

Con gái Ông Trương Duy Nhất và 1 nhà văn VN cho biết như vừa 

nêu vào ngày 20/3. 

Trương Thục Đoan, con gái của ông Trương Duy Nhất, hiện đang ở 

Canada nói với Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do rằng phía Trại giam thông 

báo cho mẹ của cô là ông Nhất bị bắt vào ngày 28/1 và bị đưa vào trại T16 

ở Thanh Oai, Hà Nội trong cùng ngày. 

https://www.youtube.com/watch?v=c-0_5cQ1IAU
https://www.youtube.com/watch?v=kg0RJbq8bPc


Các nhà hoạt động cho nhân quyền nghi rằng lực 

lượng chức năng Thái Lan bắt giữ ông Trương Duy Nhất 

ở ngoại ô Bangkok và rồi giao cho phía VN hôm 26/1; 

sau khi ông này chạy sang Thái Lan để tìm qui chế tỵ 

nạn... 

Bà Cao Thị Xuân Phượng, vợ ông Trương Duy Nhất 

mang đồ tiếp tế cho chồng ở trại giam tại Hà Nội 

hôm 20/3/2019. Courtesy of FB Nguyen Pham Xuan 

 https://bit.ly/2JruBXe 

 

 

 

Trung Quốc đã không thể xâm lược Việt Nam 

năm 1979 nếu…  

05/03/2019  

 

Một nghĩa trang quân đội Trung Quốc từ cuộc chiến biên giới 1979 với Việt Nam. 

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ 

https://bit.ly/2JruBXe


 

Nhắc đến cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc chống Việt Nam diễn ra từ 17/2 

đến 16/3/1979, nhiều người cho rằng cuộc chiến đó là tất yếu. Vì Trung Quốc phải phá 

gọng kìm của Liên Xô bao vây Trung Quốc sau khi Việt Nam ký một hiệp ước đồng minh 

quân sự với Liên Xô vào tháng 11/1978. Vì Trung Quốc phải giải cứu đồng minh Khme 

đỏ sau khi quân đội Việt Nam tiến vào Phnom Penh vào đầu tháng 1/1979 trong một 

phản kích. Vì Trung Quốc muốn chứng minh Trung Quốc kiên quyết chống sự bành 

trướng của Liên Xô trong khu vực để từ đó thuyết phục Mỹ và các nước phương Tây 

khác giúp thực hiện “Bốn hiện đại hóa” thông qua đầu tư tư bản và công nghệ... Thế 

nhưng, theo quan điểm của người viết bài này, cuộc xâm lược ấy của Trung Quốc sẽ 

không xảy ra nếu ban lãnh đạo Việt Nam thống nhất có sự hiểu biết đúng về bản thân 

và nhất là về Mỹ để không bỏ lỡ bình thường hóa quan hệ với siêu cường này ngay sau 

khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc. 

Mỹ tiến hành Chiến tranh Việt Nam là nhằm thực hiện Học thuyết Domino do Tổng 

thống Eisenhower đề xướng trong một cuộc họp báo ngày 7/4/1954, ba tuần sau khi 

trận Điện Biên Phủ nổ ra và đang diễn biến theo chiều hướng bất lợi cho quân Pháp. 

Theo học thuyết này, Đông Dương của Pháp thất thủ trước cộng sản sẽ tạo ra một hiệu 

ứng Domino hay sụp đổ dây chuyền trên toàn Đông Nam Á, đồng nghĩa Miến Điện, 

Thái Lan, Indonesia cũng sẽ rơi vào tay cộng sản. Các quân Domino tiếp theo sẽ là Nhật 

Bản, Đài Loan, Philippines rồi Australia, New Zealand. Ông nhấn mạnh: “Nhật Bản sẽ 

hoặc mất đi một vùng đất để buôn bán hoặc sẽ hướng đến phía cộng sản để có thể 

sống còn”. Để ngăn chặn sự sụp đổ dây chuyền này, Mỹ phải can thiệp quân sự. Tóm 

lại, Học thuyết Domino là học thuyết chống cộng sản. 

Năm 1964, để cứu Việt Nam Cộng hòa khỏi sụp đổ trước sự tấn công của Mặt trận dân 

tộc giải phóng miền Nam Việt Nam do Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở miền Bắc dựng 

lên và hậu thuẫn, Tổng thống Johnson quyết định đưa quân chiến đấu vào Nam Việt 

Nam. Ngày 8/3/1965, vói việc bốn tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đổ bộ vào Đà 

Nẵng, Chiến tranh Việt Nam chính thức bắt đầu. Tuy nhiên chỉ sau 3 năm chiến tranh, 

nhất là sau cuộc tổng tấn công của cộng sản vào Tết Mậu Thân 1968, chính quyền của 

Tổng thống Johnson, Bộ trưởng Quốc phòng McNamara, người được mệnh danh “Kiến 

trúc sư trưởng của Chiến tranh Việt Nam”, trước hết, nhận ra rằng những người cộng 

sản Việt Nam chiến đấu vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước hơn là vì ý thức hệ, 

nghĩa là họ tiến hành một cuộc chiến dân tộc chủ nghĩa chứ không phải là cuộc chiến 

cộng sản chủ nghĩa do Liên Xô và Trung Quốc lãnh đạo. Trong hồi ký “Nhìn lại quá khứ” 

xuất bản 20 năm sau Chiến tranh Việt Nam, McNamara thừa nhận chính quyền Mỹ đã 

mắc sai lầm nghiêm trọng khi “hoàn toàn đánh giá thấp khía cạnh dân tộc chủ nghĩa 

trong phong trào Hồ Chí Minh”. Trên thực tế, Nguyễn Ái Quốc, sau này là Hồ Chí Minh, 

tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp vào năm 1920 là vì, theo như ông nói, “các đại 

biểu của Quốc tế Thứ 3 hứa sẽ giúp các dân tộc thuộc địa đang bị áp bức giành lại tự 

do và độc lập” trong khi “các thành viên của Quốc tế thứ 2 không nói một từ về số 

phận của các vùng thuộc địa". Sau khi tuyên cáo Việt Nam Độc lập vào ngày 2/9/1945, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower


Hồ Chí Minh, với tư cách Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà 

phụ thân người viết bài này, Cù Huy Cận, là Bộ trưởng thành viên, cũng nói với Thiếu tá 

Archimedes L.A Patti, chỉ huy OSS (tình báo quân sự Mỹ) tại miền Bắc Việt Nam rằng 

ông theo chủ nghĩa Lênin, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp và xin gia nhập Đệ 

Tam Quốc tế vì đây là những cá nhân và tổ chức duy nhất quan tâm đến vấn đề thuộc 

địa. 

Khi nhận thức được rằng Mỹ không thể thắng trong Chiến tranh Việt Nam khi đối đầu 

với chủ nghĩa dân tộc của người Việt thay vì đối đầu với chủ nghĩa cộng sản, cuối tháng 

2/1968 McNamara từ chức Bộ trưởng quốc phòng. Một tháng sau, Johnson tuyên bố 

không ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 1968-72 và đề nghị mở thương thuyết với Hà 

Nội để chấm dứt chiến tranh. Điều này có nghĩa một cuộc triệt thoái quân Mỹ khỏi 

Nam Việt Nam, mà hệ quả có thể nhìn thấy trước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẽ 

thâu tóm lãnh thổ này, cũng không tự động dẫn đến cộng sản hóa toàn bộ Đông Nam 

Á. Tóm lại, sự thù địch của chính quyền Mỹ đối với những người cộng sản Việt Nam với 

tư cách kẻ thù ý thức hệ đến đây chấm dứt, kéo theo sự kết thúc Học thuyết Domino. 

Nixon sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ cuối 1968 chỉ cố gắng làm sao để Mỹ rút quân 

trong danh dự, nghĩa là không mang tiếng đột ngột bỏ rơi Việt Nam Cộng hòa. Nỗ lực 

này được thể hiện bằng chính sách “Việt Nam hóa chiến tranh” mà nội dung là chuyển 

trách nhiệm tiến hành chiến tranh cho Việt Nam Cộng hòa. 

Nhận thức của chính quyền Mỹ theo đó cuộc chiến của những người cộng sản Việt 

Nam không phải là cuộc chiến ủy nhiệm của chủ nghĩa cộng sản được củng cố bởi xung 

đột Xô – Trung mà đỉnh cao là các trận đánh đẫm máu ở biên giới giữa hai nước trong 

năm 1969. Hơn thế nữa, chính quyền Nixon thấy xung đột giữa hai cường quốc cộng 

sản là cơ hội để Mỹ thực hiện “Việt Nam hóa chiến tranh”. Các cuộc đàm phán do Mỹ 

chủ động tiến hành với Trung Quốc và tiếp đó với Liên Xô vào nửa đầu năm 1972 nhằm 

mục tiêu này đã thành công. Cả Trung Quốc lẫn Liên Xô đều ép Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa chấp nhận sự tồn tại của Việt Nam Cộng hòa thay vì thành lập chính phủ liên hiệp 

ở miền Nam Việt Nam. Sức ép này có thể thấy rõ qua việc báo chí Việt Nam Dân Chủ 

Cộng hòa thời kỳ đó đăng tải các bài bình luận nhấn mạnh rằng thời đại các nước lớn 

áp đặt ý muốn cho các nước nhỏ đã qua rồi. 

Do không còn coi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thù địch nên chỉ một năm sau khi Việt 

Nam Cộng hòa sụp đổ, chính quyền Mỹ đã chấp nhận đề nghị bình thường hóa quan 

hệ từ ban lãnh đạo cộng sản Việt Nam. Ngày 7 tháng 5 năm 1976, Tổng thống Ford đề 

nghị Quốc hội Hoa Kỳ tạm ngưng cấm vận Việt Nam trong sáu tháng để tạo điều kiện 

cho đối thoại giữa hai nước. Ngày 8 tháng 5 năm 1976, Bộ trưởng Ngoại giao Kissinger 

gửi công hàm cho Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch, đề nghị 

thảo luận vấn đề bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Về phần mình, Tổng thống 

Carter còn mong muốn việc bình thường hóa này như là một phần của quá trình hàn 

gắn vết thương cho nước Mỹ. Khác với người tiền nhiệm, khi gửi một phái đoàn sang 

Hà Nội vào tháng 3/1977 để thực hiện mục tiêu này, Carter chỉ thị không đặt MIA (Tìm 

kiếm lính Mỹ mất tích trong chiến tranh) làm điều kiện tiên quyết. 
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Ngược lại với realpolitik – chính sách cầu thị của chính quyền Mỹ, ban lãnh đạo Việt 

Nam thống nhất do say men chiến thắng đã đặt một điều kiện vô lý cho việc bình 

thường hóa quan hệ giữa hai nước. Họ đòi Mỹ phải trả 3,25 tỷ đô-la để tái thiết Bắc 

Việt Nam sau chiến tranh mà Tổng thống Nixon đã cam kết trong công hàm ngày 

1/2/1973 gửi Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng. Vô lý là vì cam 

kết này được đưa ra trong khuôn khổ Điều 21 của Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, 

lập lại hoà bình ở Việt Nam được ký kết tại Paris ngày 27/1/1973 trong khi Hiệp định 

này mặc nhiên không còn giá trị khi Quân đội Nhân dân Việt Nam chiếm Dinh Độc Lập, 

xóa sổ Việt Nam Cộng hòa, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Vì lý do đã rõ, 

Mỹ từ chối yêu cầu này của ban lãnh đạo Việt Nam. 

Câu hỏi đặt ra là nếu quan hệ Việt – Mỹ được bình thường hóa vào năm 1977 thì liệu 

Trung Quốc có xâm lược Việt Nam vào năm 1979. Câu trả lời là không theo quan điểm 

của người viết bài này. 

Vấn đề thời hậu chiến đối với Việt Nam là phục hồi kinh tế. Bình thường hóa quan hệ 

với Mỹ đồng nhất với chấm dứt cấm vận kinh tế của Mỹ. Điều này nếu xảy ra chắc chắn 

sẽ giúp phục hồi kinh tế miền Bắc cũng như phát triển kinh tế miền Nam một cách 

mạnh mẽ và nhanh chóng. Kinh tế Việt Nam sau khi Mỹ bỏ cấm vận kinh tế vào năm 

1994 là bằng chứng đầy thuyết phục. Với một kịch bản như vậy, Việt Nam chắc chắn sẽ 

không phải phụ thuộc vào viện trợ của Liên Xô và Đông Âu để tái thiết đất nước cũng 

như để bảo đảm đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của Khme đỏ ở biên giới Tây 

Nam. 

Do kịch bản nói trên đã không xảy ra nên Việt Nam buộc phải tham gia Hội đồng tương 

trợ kinh tế (Comecom) do Liên Xô lãnh đạo vào tháng 6/1978 và ký Hiệp ước hữu nghị 

và hợp tác với Liên Xô trong đó hai bên cam kết “làm hết sức mình để củng cố hệ 

thống xã hội chủ nghĩa thế giới” vào tháng 11/1978. Chính những động thái “Xô viết 

hóa” này của Việt Nam đã dẫn tới việc Mỹ cấp tốc bình thường hóa quan hệ với Trung 

Quốc, điều đã xảy ra vào ngày 1/1/1979, để tạo lập một liên minh không chính thức 

chống Liên Xô và “hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới”. Cũng cần nói thêm rằng Mao 

Trạch Đông chẳng những chống Liên Xô mà còn phủ nhận “hệ thống xã hội chủ nghĩa 

thế giới” khi đưa ra “Thuyết ba thế giới” (Thế giới thứ nhất gồm các siêu cường, cụ thể 

là “Đế quốc Mỹ” và “Đế quốc xã hội” Liên Xô. Thế giới thứ hai gồm các cường quốc 

phát triển. Thế giới thứ ba gồm các nước bị bóc lột). 

Chính trên căn bản chống Liên Xô và “hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới” mà Đặng Tiểu 

Bình đã đi Mỹ vào cuối tháng 1/1979 để bàn việc Trung Quốc đánh Việt Nam. Tại cuộc 

bàn thảo này, Đặng nói rõ là Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam như một cách chống lại sự 

bành trướng của Liên Xô trong khu vực. Chính thức thì Mỹ khuyên Trung Quốc không 

nên đánh Việt Nam, thể hiện qua một lá thư tay của Tổng thống Carter gửi cho Đặng. 

Trên thực tế thì Mỹ ủng hộ cuộc xâm lược của Trung Quốc khi đồng ý cung cấp thông 

tin vệ tinh về hoạt động của quân đội Liên Xô dọc biên giới Xô - Trung và các thông tin 

tình báo khác. Sau khi chiến sự diễn ra, Cố vấn an ninh quốc gia Brzezinski mỗi buổi 

chiều gặp đại sứ Trung Quốc Sài Trạch Dân để chuyển giao các thông tinh tình báo này. 



Tóm lại, nếu Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Mỹ vào năm 1977 thì sẽ không có 

chuyện Việt Nam ký hiệp ước đồng minh quân sự với Liên Xô và như vậy Trung Quốc sẽ 

không có cớ để thuyết phục được Mỹ ủng hộ Trung Quốc đánh Việt Nam với tư cách 

xung kích của “Đế quốc xã hội Liên Xô” trong khu vực. Mà không có sự ủng hộ của Mỹ 

thì chắc chắn Trung Quốc không đủ tự tin để tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam. 

Cũng như vậy, cho dù nhu cầu cứu nguy cho đồng minh Khme Đỏ ở Căm Pu Chia có 

thúc bách, Trung Quốc sẽ không dám tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô lớn 

chống Việt Nam nếu quan hệ Việt – Mỹ đã được bình thường hóa. Thực vậy, Mỹ luôn 

chống lại chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, kể cả trong thời kỳ chiến tranh Việt 

Nam mang màu sắc ý thức hệ. Điều này có nghĩa trong thời hậu Chiến tranh Việt Nam, 

lý thuyết Domino không trước thì sau sẽ được phục hồi với nội dung mới là ngăn chặn 

Trung Quốc thâu tóm Đông Nam Á. Với tâm thức đó, Mỹ chắc chắn sẽ phản đối một 

cuộc chiến tranh như vậy của Trung Quốc, điều này tất làm chậm tiến trình bình 

thường hóa quan hệ giữa hai nước mà Trung Quốc coi là cốt tử cho chương trình hiện 

đại hóa của họ. Nói cách khác, Trung Quốc sẽ không dại gì đánh đổi tương lai của bản 

thân để lấy sự tồn tại của Khme Đỏ. 

Bài học rút ra là một quan hệ ngoại giao, và hơn thế nữa, một quan hệ đồng minh quân 

sự thiết lập với Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam tránh được, hay chí ít đánh bại các cuộc xâm 

lược, bất luận trên đất liền hay trên biển, được phát động bởi một Trung Quốc không 

ngơi tham vọng lãnh thổ. 

 

Ghi chú: Tác giả là một nhà bất đồng chính kiến và tù nhân chính trị Việt Nam, đã ba 

lần khởi kiện Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng về các quyết định trái Hiến pháp 

và pháp luật. 

 https://www.voatiengviet.com/a/trung-quoc-khong-the-xam-luoc-viet-nam-

1979/4812746.html 

 

 

 

TIẾNG ỒN ÀO 

CỦA NHỮNG NGƯỜI THẦM LẶNG! 

Nam Lộc 

 

Tiềng ồn ào của người thầm lặng, là nhịp đập của những trái tim nhân ái. Là tiếng 

vỗ tay của những người thưởng ngoạn và là những điện thư chia sẻ đầy tình người. 

Là những bài viết nói lên sự thật, không mỉa mai, cay cú, và nhất là không bịa đặt 
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hay mạ lị! Tiềng ồn ào của những người thầm lặng, là phần thưởng tinh thần lớn 

lao dành cho anh chị em chúng tôi gồm 5 người: Nam Lộc, Trịnh Hội, Diễm Liên, 

Nguyên Khang và Vi Yên (một thực tập sinh đến từ VN), cùng với các thiện 

nguyện viên và thành viên của VOICE tại nhiều địa phương, trong chuyến lưu diễn 

qua 5 quốc gia Âu Châu để gây quỹ định cư người tỵ nạn VN đang sống vất vưởng 

ở Thái Lan cũng như để hợp tác với các cá nhân cùng hội đoàn sở tại, thúc đẩy và 

vận động với những quốc gia ở Âu Châu cùng quốc hội Liên Âu về tự do, dân chủ 

và nhân quyền cho quê hương VN. 

Trạm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là ở thành phố Oslo, Na Uy ngày thứ Năm 

28 tháng Hai, 2019, và bắt đầu với cuộc hội thảo về nhân quyền và luật an ninh 

mạng ở VN hiện nay (Conference on Human Right and Cyber Law in VN), đồng 

thời tham dự liên hoan phim tài liệu quốc tế (Oslo International Documentary Film 

Festival), mà trong đó cuốn phim “Mẹ Vắng Nhà ” do VOICE thực hiện đã hân 

hạnh được chọn để trình chiếu. Qua tối hôm sau là chương trình nhạc hội “Tiếng 

Nói và Tương Lai” (Our Voice, Our Future) cùng chủ đề “Hát Cho Đồng Bào Tôi” 

để gây quỹ giúp định cư người tỵ nạn VN. 

Đồng bào tôi ở đây là những người Việt đang sống bình yên tại hải ngoại, đang vất 

vưởng ở Thái Lan, hay đang bị ngược đãi ở quê nhà! Đồng bào tôi, là những người 

đã và đang can đảm đứng lên phản đối nhà cầm quyền CSVN đuổi nhà, cướp đất. 

Phản đối tập đoàn Formosa thải độc giết ngư dân, phản đối chính quyền địa 

phương đàn áp tôn giáo, hay tố cáo những kẻ lãnh đạo đang bán nước cho ngoại 

bang v..v... Thế nhưng nhiều người trong số đó đang bị công an, bộ đội truy lùng 

và bắt bớ. Họ phải trốn sang Thái Lan và phải tự sống còn trong các hoàn cảnh thật 

khắc nghiệt, khó khăn và thiếu thốn! Ai là người đang giúp họ hiện nay? Ai là 

người sẽ mang cho họ một tia hy vọng nhỏ nhoi là được đi định cư ở một nước thứ 

ba, trong lúc mọi quốc gia trên thế giới đều đóng kín cánh cửa nhân đạo đối với 

người tỵ nạn VN? Và quan trọng hơn cả là làm thế nào để người Việt không còn 

phải bỏ nước ra đi, không còn phải ngửa tay xin tỵ nạn dù 44 năm đã trôi qua, 

nhưng vẫn không chấm dứt? Tất cả những vấn nạn trên đã được thể hiện trong các 

buổi nhạc hội và thảo luận mang đầy ý nghĩa và dào dạt tình đồng hương. 

  

VOICE Norway với màn hợp ca mở đầu 

“Trả Lại Cho Dân” 

Các bạn trẻ trong tổ chức VOICE ở Na 

Uy không xa lạ gì với chúng tôi. Hầu hết 

đều là những thuyền nhân bị bỏ lại ở Phi Luật Tân, nhưng sau cùng đã đến được 

bến bờ tự do nhờ vào cuộc vận động của LS Trịnh Hội. Tuy nhiên người giúp cho 



họ được định cư tại quốc gia hiền hòa và phú cường này lại là một nữ luật sư trẻ, 

tên là Trần Kiều, người Na Uy gốc Việt. Cô đã hy sinh nhiều năm để qua sống 

cùng đồng bào tại PLT, cố vấn luật pháp cũng như giúp đỡ họ trong các thủ tục 

giấy tờ. Nhưng quan trọng hơn cả, vì chính cô là người đã tích cực đấu tranh cho 

quyền lợi của gần 200 người Việt tỵ nạn được định cư tại Na Uy vào những năm 

giữa thập niên 2000, khi mà người Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định dứt khoát, nhận 

họ vào Hoa Kỳ. Việc làm của nữ LS Trần Kiều mang tính cách lịch sử, vì chính cô 

là người đã thuyết phục quốc hội Na Uy ban hành một bộ luật di trú đặc biệt để cho 

người Việt còn lại ở Phi được đến Na Uy. 

Sau khi hoàn tất sứ mạng và lý tưởng giúp đỡ những đồng hương thiếu may mắn, 

cô Trần Kiều trở về Oslo, lập gia đình với một viên chức ngoại giao người bản xứ, 

có hai con và theo chồng sống cuộc đời di chuyển qua nhiều quốc gia. Tuy nhiên 

hôm nay biết chúng tôi đến Oslo, và trước khi theo chồng đi nhậm chức đại diện 

chính phủ Na Uy tại vùng lãnh thổ Palestine ở Do Thái, cô đã cùng gia đình đến 

tham dự để anh em trùng phùng sau 14 năm xa cách. Hội trường đã không còn một 

ghế trống, nhiều người phải đứng để theo dõi chương trình. Và năm nào cũng vậy, 

rất nhiều thiện nguyện viên đã nấu nướng toàn bộ thức ăn để bán tặng vào quỹ định 

cư tất cả tiền thu được, cả vốn lẫn lời! Đồng thời nhiều ân nhân khác cũng đóng 

góp công sức, tài chánh hoặc tham gia vào các cuộc đấu giá thật sôi nổi và tích 

cực.            

Sáng hôm sau, thứ Bẩy ngày 2 tháng 3, 2019, chúng tôi phải lên đường để đến Đan 

Mạch sớm hầu tham dự chương trình ca nhạc gây quỹ tổ chức vào lúc 6 giờ chiều 

tại thành phố Odense, cách Copenhagen khoảng 2 tiếng đồng hồ lái xe. Cũng tương 

tự như Oslo, hội trường ở đây tuy lớn hơn, nhưng vẫn không đủ chỗ cho mọi người 

ngồi tham dự. Anh chị em VOICE Denmark cùng những thiện nguyện viên trẻ tại 

đây đã làm việc không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, để vừa tổ chức buổi nhạc hội, 

vừa sắp đặt những cuộc vận động chính trị, cùng hội thảo với các viên chức chính 

quyền và dân cử Đan Mạch. Luật sư Nguyễn Văn Đài từ Frankfurt, Đức Quốc củng 

đã bay đến để tham dự và trao đổi cùng anh em chúng tôi. Theo ban tổ chức thì đây 

được xem là một cuộc tập họp đông đảo và nhận được sự đóng góp tài chánh dồi 

dào nhất từ trước đến nay của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại quốc gia này. 

 

 

VOICE Denmark và các thiện nguyện viên 

trong BTC 

 

Tuy nhiên đối với tôi thử thách lớn nhất 

vẫn là cuộc hội thảo, tiếp xúc và gặp gỡ 

với những đồng hương quan tâm đến tổ 



chức và việc làm của VOICE cũng như về tình trạng nhân quyền và hoàn cảnh của 

các tù nhân lương tâm đang còn sống ở VN. Buổi họp mặt này đã được diễn ra vào 

buổi sáng Chủ Nhật mùng 3 tháng 3, 2019 tại Copenhagen. Khách tham dự thuộc 

mọi thành phần, thuộc nhiều lứa tuổi và đặt ra nhiều câu hỏi, họ quan tâm đến 

những tin đồn ác ý và bịa đặt được phát tán vô trách nhiệm trên các mạng 

YouTube. Sau khi LS Nguyễn Văn Đài chia sẻ và trả lời những thắc mắc liên quan 

về đề tài nhân quyền và tù nhân lương tâm ở VN, thì đến lượt LS Trịnh Hội trình 

bầy chi tiết về tổ chức VOICE cùng các hoạt động của họ hiện nay. Những con số, 

những thống kê về hiện tình kinh tế, chính trị và nhân quyền ở VN, dựa vào các 

báo cáo của nhiều quốc gia trên thế giới, đã được mổ sẻ một cách rất kỹ lưỡng và 

rõ ràng. Các chương trình đào tạo thực tập viên cùng phát triển xã hội dân sự ở VN 

cũng được LSTH giải thích thật cặn kẽ. Theo sau là phần xuất hiện của một nhân 

chứng sống, cô Vi Yên, là một trong số hàng trăm thực tập sinh (intern) đã được 

VOICE đào tạo và sau đó trở về nước để phục vụ cho lý tưởng và tranh đấu cho 

một thể chế tự do, dân chủ và nhân quyền trên quê hương VN. Vi Yên, Trịnh Hội 

và cá nhân tôi cũng đã trả lời trực tiếp tất cả các câu hỏi do cử tọa đưa ra kể cả 

những thắc mắc liên quan đến việc định cư đồng bào tỵ nạn VN tại Canada mà 

VOICE đang tiến hành.  Buổi tối hôm đó lại có một cuộc họp mặt khác do một nhà 

hàng VN nổi tiếng nằm ngay downtown Copenhagen có nhã ý tổ chức để đồng 

hương tại thành phố này có cơ hội tiếp xúc, trao đổi tâm tình và chụp ảnh kỷ niệm 

với anh chị em nghệ sĩ. Đặc biệt là toàn bộ số tiền đóng góp cả vốn lẫn lời đều 

được dùng vào quỹ định cư người tỵ nạn. 

 Conference on Civil Society in 

Copenhagen 

Qua ngày hôm sau, mùng 4 

tháng 3, 2019, thành viên của 

VOICE đã cùng các nhà hoạt 

động cộng đồng tại Đan Mạch 

tham dự các buổi hội thảo rất quan trọng, đó là hội nghị về Xã Hội Dân Sự 

(Conference on Civil Society), đặc biệt là có sự hiện diện của vị bộ trưởng ngoại 

giao Denmark. Cũng trong dịp này chúng tôi đã có những cuộc trao đổi trực tiếp 

với các viên chức cao cấp của bộ ngoại giao Đan Mạch “Head of Section, 

Department for Asia, Oceania and Latin America” và Vietnam Desk Officer.        

Mùng 5 tháng 3, 2019, phái đoàn lại khăn gói để bay đến Berlin, thủ đô nước Đức, 

một địa điểm đầy thử thách mà lần đầu tiên VOICE có mặt để sinh hoạt, và cũng 

tại đây, tôi gặp nhà hoạt động và người tù nhân lương tâm trẻ, cô Lê Thu Hà đến từ 

Frankfurt. Cộng đồng người Việt ở Berlin chia làm hai khu vực và hai hoàn cảnh tỵ 

nạn khác nhau. Có người đến từ miền Bắc hay miền Nam nước Việt. Có người là 

thuyền nhân, có người đi theo diện “hợp tác lao động”. Có người sống ở khu vực 

miền Tây hay đến từ Đông Bá Linh. Đây cũng là lần đầu tiên có một chương trình 



sinh hoạt ca nhạc với những bài hát cho quê hương đất nước, cho tự do, dân chủ, 

nhân quyền và cho những kiếp người tỵ nạn đang vất vưởng ở nơi đất khách, quê 

người được tổ chức tại Berlin. Tất cả anh chị em chúng tôi kể cả ban tổ chức gồm 

có bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, chủ tịch Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa 

Liên Bang Đức cùng một số đại diện của các hội đoàn khác đều hồi hộp đợi chờ, 

chẳng ai tiên đoán được sẽ có bao nhiêu người đến tham dự, đã thế lại còn tổ chức 

vào ngày thứ Sáu. Gió thổi rất mạnh và mưa liên tục càng làm cho nỗi lo âu thêm 

chồng chất!    

Tuy nhiên những cuộc vận động chính trị đã làm át đi cả mưa gió, bão bùng. Liên 

tục trong 2 ngày 6 và 7 tháng 3, 2019, bà chủ tịch LHNV cùng với các thành viên 

của VOICE đã được các viên chức của bộ ngoại giao Đức tiếp đón rất tận tình và 

niềm nở, đặc biệt là cuộc thảo luận với bà Annette Knobloch, phụ trách Á Châu Sự 

Vụ, và sau đó là buổi gặp gỡ với ông giám đốc phụ trách về nhân quyền, Director 

of Human Rights Watch in Germany. 

Trịnh Hội, Lê Thu Hà, Vi Yên và director of 

Human Rights Watch in Germany (bác sị Mỹ 

Lâm chụp ảnh) 

Nhưng rồi “ngày trọng đại” cũng đã đến. 

Chiều mùng 8 tháng 3, 2019, tôi có mặt tại địa điểm tổ chức Atze Musiktheater rất 

sớm, nhưng khán giả cũng đã hiện diện khá đông đảo. Họ nhận ra tôi và niềm nở 

bắt tay thăm hỏi. Từ các cựu quân nhân QLVNCH thuộc nhiều binh chủng, kể cả 

vị đại tá cao niên thuộc ngành Quân Nhu rất được mọi người quý trọng ở đây, cho 

đến các bạn trẻ. Từ thuyền nhân tỵ nạn cho đến những người đi từ miền Bắc VN, 

đặc biệt là “đồng hương” người Bắc Ninh, nơi tôi sinh ra đời. Họ thân mật và vui 

vẻ đến nhận diện “người cùng làng”! Không khí cởi mở đó làm cho chúng tôi cảm 

thấy tự tin và phấn khởi. Đúng giờ khai mạc thì khán giả đã tràn đầy kín rạp hơn 

600 ghế ngồi, không còn một chỗ trống và nhiều người đã phải đứng ở bên ngoài. 

Sau lễ chào quốc kỳ cùng bài diễn văn khai mạc của BS chủ tịch 

LHNVTN/CHLBĐ và một số ca khúc đấu tranh do ca đoàn Hamburg phụ trách, tôi 

được BTC giới thiệu ra sân khấu để trình bầy về mục đích cùng nội dung của buổi 

nhạc hội, tình trạng của người tỵ nạn VN hiện nay và nỗ lực phát triển xã hội dân 

sự của tổ chức VOICE hầu đem lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho đất nước VN. 

Tôi lo lắng không biết phản ứng của cử tọa sẽ dành cho mình như thế nào, vì hai 

thành phần khán giả khác biệt hoàn 

cảnh, sống dưới các chế độ cũng khác 

nhau! 

Nam Lộc và Trịnh Hội phút tâm tình 

trước 600 khán giả tại Berlin 



 

Không khí căng thẳng, nặng nề và im lặng, tôi có cảm tưởng như nghe được cả 

tiếng động nếu có một cây kim rơi xuống đất! Nhưng chỉ sau 5 phút đồng hồ qua 

những lời tâm tình và chia sẻ đầu tiên thì hội trường như vỡ òa, tiếng vỗ tay kéo dài 

tưởng như không dứt. Và tôi đã tự thú với những người có mặt ngày hôm đó rằng, 

có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy xúc động mạnh như vậy. Mà không 

phải chỉ mình tôi, vì sau đó Trịnh Hội, Vi Yên, Diễm Liên và Nguyên Khang cũng 

cảm nhận như thế. NK nói: cháu hát mà tay chân “nổi da gà”, khán giả quá dễ 

thương và trân trọng làm mình không muốn rời sân khấu. Cả hai bài Sai Gòn Ơi 

Vĩnh Biệt và Người Di Tản Buồn của tôi đã được đón nhận một cách nồng nhiệt 

như chưa từng xẩy ra trước đây. Khán giả cũng đã vỗ tay và hát theo tôi cùng Diễm 

Liên nhạc phẩm Xin Đời Một Nụ Cười, “vì hai chữ tự do, ta mang đời lưu 

vong...”! Trịnh Hội với bản Trái Tim Tôi Là Bến của Phan Văn Hưng cũng đã làm 

xúc động người nghe! Và dĩ nhiên khi Diễm Liên hát Trả Lại Cho Dân thì hội 

trường như bừng lên khí thế, vang dội nhịp vỗ tay, và mọi người đều cất cao tiếng 

hát. Không khí đó đã cho chúng ta một hinh ảnh tuyệt đẹp của sự đoàn kết và chia 

sẻ giữa những người Việt lưu vong sống ở Berlin dù họ đến từ miền Bắc hay miền 

Nam nước Việt hoặc từ miền Tây hay Đông Bá Linh. Đối với tôi, đó chính 

là “tiếng ồn ào của những người thầm lặng”! Cám ơn BS Mỹ Lâm cùng tất cả 

quý vị tình nguyện viên đã tận tình tổ chức và giúp đỡ chúng tôi.  

Diễm Liên cùng khán giả East-West Berlin  

đồng ca “Trả Lại Cho Dân” 

 

Những kỷ niệm đẹp ở Berlin qua đi thật nhanh, bầu đoàn thê tử lại “khăn gói quả 

mướp” để sáng hôm sau đáp chuyến bay đến Hòa Lan. Show tổ chức vào ngày thứ 

Bẩy 9 tháng 3, 2019 nên chưa đến giờ khai mạc khán giả đã ngồi kín hội trường. 

Không khí hoàn toàn trái ngược với Berlin, bên kia im lặng bao nhiêu, thì 

Amsterdam ồn ào và nhộn nhịp bấy nhiêu! 

Lời hỏi, câu chào vô cùng náo nhiệt, nhưng 

cũng nhờ thế mà các cuộc đấu giá và gây 

quỹ trở nên sôi nổi, mang đến sự thành công 

vượt bực về tài chánh. Và cũng nhờ thế mà 

cuộc hội ngộ bất ngờ giữa các thành viên 

của VOICE đến từ Anh, Pháp, Bỉ, Thái Lan, 

Hòa Lan, Phi Luật Tân, Úc Châu và Hoa Kỳ 

đã diễn ra trong một bầu không khí thật vui vẻ, thoải mái, làm tan đi những giờ 

phút căng thẳng, nhọc nhằn! 



 Các thành viên của VOICE ở   và Á 

Châu 

Qua ngày Chủ Nhật 10 tháng 3, 2019, 

chúng tôi bay đến Munich vào sáng sớm 

để kịp giờ trình diễn dự trù vào lúc 4 giờ 

chiều. Đây là lần thứ 5 VOICE trở lại 

thành phố kỹ nghệ trù phú này của nước 

Đức. Trù phú như lòng người Việt tỵ nạn 

tại đây đối với các sinh hoạt thiện nguyện của cộng đồng cùng các tổ chức bất vụ 

lợi, lúc nào cũng tham dự đông đảo và nhiệt tình ủng hộ. Và cũng không kém gì 

Berlin, không khí và cách sắp xếp ghế ngồi theo hình thức thính phòng, cho nên 

các nghệ sĩ có được khoảng không gian thật tĩnh lặng để chia sẻ tâm tình, cất cao 

lời ca tiếng hát và đến từng hàng ghế ngồi của những đồng hương giầu lòng bác ái. 

Ngày vui qua mau,thấm thoắt mà đã gần hai tuần lễ xa nhà, sáng thứ Hai 11 tháng 

3, 2019 tôi phải rời đoàn để trở về Hoa Kỳ cho những công việc khác đã lỡ hẹn 

trước. Trong lúc tôi ra phi trường thì các thành viên của VOICE từ nhiều quốc gia 

đã dùng xe lửa tốc hành để đi Bỉ. Tại đây họ đã tái ngộ với bác sĩ Mỹ Lâm đến từ 

Berlin và LS Anna đến từ Bangkok, Thái Lan để cùng nhau vận động, tiếp xúc và 

gặp gỡ các viên chức thuộc quốc hội Liên Âu, trụ sở đặt tại Brussels. 

BS Mỹ Lâm, LS Anna, Vy Yên, LS Dương 

(VOICE France) 

và LS Trịnh Hội trước trụ sở Liên Minh Âu 

Châu 

 

Qua báo cáo hoạt động của VOICE Belgium 

thì có lẽ đây là những cuộc vận động quan 

trọng và thành công nhất của chuyến đi. Với gần một chục cuộc họp, liên tục trong 

4 ngày. Phái đoàn đã được rất nhiều viên chức thuộc các bộ phân khác nhau của 

khối lãnh đạo Liên Minh Châu Âu cũng như quốc hội Liên Âu tiếp đón, kể cả 

bà Cecilia Malmström, European Trade Commissioner, được xem như ngang hàng 

với chức Bộ Trưởng Bộ Thương Mại của các quốc gia trên thế giới. Là một chính 

trị gia người Thụy Điển, nhưng bà cũng là người đại diện cho toàn khối EU, liên 

quan trực tiếp đến Hiệp Ước Tự Do Thương Mại giữa EU và Việt Nam (EV-

FTA).    

 

Trên Twitter của bà Cecilia Malmströ 

 



Trong khi tôi đang nuối tiếc vì không có mặt để cùng tiếp tục tham dự vào các cuộc 

vận động nói trên, và cũng vào lúc hoàn tất bài tường trình này thì Nguyên Khang 

lại càng làm tôi thêm nôn nao khi cậu ấy gởi về những tin tức và hình ảnh của hai 

buổi trình diễn cuối cùng tại nước Đức. Thứ Bẩy 16 tháng 3 tại Mönchengladbach 

với gần 1500 người tham dự, đông nhất từ trước đến nay, và Chủ Nhật 17 tháng 3, 

2019 tại Franfurt với hơn 1000 người hiện diện dù hội trường chỉ có 800 chỗ ngồi. 

Đây có thể xem như chuyến lưu diễn thành công nhất của VOICE tại nước Đức 

một lần qua 4 thành phố đông người Việt tại quốc gia này. 

  

Thứ Bẩy 16 tháng 3 tại Mönchengladbach 

Định nghĩa hai chữ “thành công” ở đây, đối với tôi không phải chỉ là số lượng khán 

thính giả tham dự, hay số tiền gây quỹ thu nhận được, mà còn là những cuộc vận động 

chính trị, hành pháp, lập pháp và ngay cả tư pháp ở các quốc gia tự do. Công việc này 

đòi hỏi nhiều công sức, thì giờ và tiền bạc cùng sự kiên trì, thông minh và khôn khéo 

của các thành viên thuộc tổ chức VOICE ở nhiều quốc gia trên thế giới, cùng sự hỗ trợ 

quý báu của các cá nhân, hội đoàn và quý vị lãnh đạo cộng đồng địa phương. Họ có 

những mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với chính quyền sở tại, cộng với uy tín cá 

nhân hay tổ chức khiến cho những cuộc vận động gặt hái được kết quả tốt đẹp. Điển 

hình như cảm nhận của bà Cecilia Malmström đã được bà phổ biến công khai trên trang 

xã hội Twitter ngay sau cuộc gặp gỡ với các thành viên của VOICE tại International 

Trade Department of EU Parliament.  

 

 

 

Các cường quốc trong chiến tranh Việt Nam 

TRÂN GIA PHUNG 

Về phía VNCH, dầu bị Hoa Kỳ bỏ rơi, quân đội VNCH vẫn tiếp tục chiến 

đấu, nên ngoại trưởng Hoa Kỳ là Henry Kissinger đã trù ẻo: “Tại sao họ 

không chết lẹ đi cho rồi? Điều tệ nhất có thể xảy ra là họ cứ sống dai dẳng 

hoài.” (Lời của Henry Kissinger nói với Ron Nessen. Ron Nessen thuật lại 

trong sách It Sure Looks Different from the Inside, Chicago: Playboy Press, 

1978, tr. 98. Nguyễn Tiến Hưng và Jerrold L. Schecter trích dẫn, Hồ sơ mật 

dinh Độc Lập, Los Angeles: C & K Promotions, Inc., 1987, tr. 512.) Đến 

giúp nhau mà sao trù ẻo nhau như thế?   

Trong chiến tranh 1954-1975, Liên Xô và Trung Cộng là hai nước viện trợ 

chính cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) ở Bắc Việt Nam (BVN), 

và Hoa Kỳ là nước viện trợ chính cho Quốc Gia Việt Nam (QGVN), đổi 



thành Viêt Nam Cộng Hòa (VNCH) năm 1955 ở Nam Việt Nam (NVN). Các 

cường quốc đến giúp Bắc và Nam Việt Nam đều có những tính toán riêng 

của mỗi nước.  

LIÊN XÔ VÀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM 

Sau khi cướp chính quyền năm 1917, đảng Cộng Sản (CS) Nga do Vladimir 

Lenin lãnh đạo, thành lập Đệ tam Quốc tế Cộng sản (ĐTQTCS) (The Third 

International) tại Moscow năm 1919, gọi là Communist International hay 

COMINTERN.  

Trong đại hội kỳ 2 ĐTQTCS từ 24-7 đến 7-8-1920, Vladimir Lenin công bố 

bản “Sơ thảo lần thứ nhứt luận cương về vấn đề Dân tộc và Thuộc địa” 

(Draft Thesis on the National and Colonial Questions), thường được gọi là 

bản luận cương của Lenin, theo đó Lenin nêu cao quyền dân tộc tự quyết, 

kêu gọi các nước bị đô hộ (các thuộc địa) đứng lên chống lại các đế quốc 

thực dân, giải phóng dân tộc bằng cách dựa vào sự ủng hộ của đảng CS các 

nước, rồi gia nhập khối Liên Xô.  

Để thực hiện chủ trương nầy, ĐTQTCS tổ chức tại Liên Xô những cơ sở đào 

tạo cán bộ tuyên truyền, sách động và tổ chức quần chúng, rồi tung những 

cán bộ nầy về nước hoạt động. Hai trường nổi tiếng là trường Đại học Lao 

động Cộng sản Phương Đông (Communist University of the Toilers of the 

East), thành lập năm 1921. Năm 1926, Liên Xô lập thêm trường Quốc tế 

Lenin (International Lenin School). 

Nước Nga, đổi thành Cộng Hòa Liên Bang Xô Viết tức Liên Xô ngày 30-12-

1922, tuyên truyền chủ nghĩa CS và phát triển ĐTQTCS nhằm xuất cảng 

cách mạng, bành trướng thế lực ra nước ngoài, tiến đến thành lập một khối 

các quốc gia theo chủ nghĩa CS do Liên Xô lãnh đạo, cạnh tranh với các đế 

quốc Tây Âu. Đảng CSLX khuyến khích các nước bị đô hộ, tức thuộc địa của 

các nước Tây phương, nổi lên chống các đế quốc, giải phóng dân tộc, giành 

độc lập, rồi gia nhập khối Liên Xô. Nói cách khác, ĐTQTCS là công cụ bành 

trướng đế quốc CS của Liên Xô. 

Người Việt Nam đầu tiên xuất thân từ Trường Đại học Lao động Cộng sản 

Phương Đông ở Moscow, được ĐTQTCS gởi qua Trung Hoa hoạt động gián 

điệp năm 1924 là Nguyễn Ái Quốc (NAQ, đã được nhiều người viết.) Trên 

đường hoạt động, NAQ thay đổi tên họ nhiều lần. Năm 1942, NAQ chiếm 

dụng tên Hồ Chí Minh (HCM) của Hồ Học Lãm năm 1942. Dầu đã được 

ĐTQTCS đào tạo, nhưng khi HCM cùng đảng Cộng Sản Đông Dương 

(CSĐD) cướp chính quyền ở Hà Nội năm 1945, Liên Xô vẫn không giúp đỡ, 



vì hai lẽ: 1) Joseph Stalin, nhà độc tài Liên Xô, vốn đa nghi, không tin tưởng 

những nước CS không do Liên Xô thành lập. Hơn nữa HCM lại đã từng 

cộng tác với cơ quan tình báo OSS (Office of Strategic Services) của Hoa Kỳ. 

2) Việt Nam nằm quá xa Liên Xô và Liên Xô không có quyền lợi ở Đông 

Nam Á.  

Năm 1950, khi HCM qua Liên Xô cầu viện, Stalin ủy nhiệm cho Trung Cộng 

(TC) giúp HCM chống Pháp và sau đó Liên Xô viện trợ võ khí hạng nặng 

cho VNDCCH qua đường TC, vì lúc đó CSVN chưa có lãnh thổ nhất định.  

Hiệp định Genève (1954) chia hai nước Việt: VNDCCH ở BVN; QGVN đổi 

thành VNCH năm 1955 ở NVN. Liên Xô chỉ chú trọng đến BVN khi xảy ra 

cuộc tranh chấp Nga-Hoa do viêc Nikita Khrushchev đưa ra chủ trương 

“sống chung hòa bình” (peaceful coexistence) giữa các nước không cùng chế 

độ chính trị năm 1956. Liên Xô viện trợ cho BVN nhằm lôi kéo BVN về phía 

Liên Xô, nhiều nhất là viện trợ võ khí hạng nặng. Sau hiệp định Paris (27-1-

1973), Hoa Kỳ không oanh tạc BVN nên Liên Xô dễ dàng viện trợ trực tiếp 

cho BVN, và tăng gấp 4 lần số viện trợ để BVN tấn công NVN.  

TRUNG CỘNG VÀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM 

Năm 1949, đảng CS thành công ở Trung Hoa. Ngày 1-10-1949, mao trạch 

Đông tuyên bố thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (CHNDTH), 

thường được gọi là Trung Cộng (TC). Đầu năm 1950, HCM, chủ tịch 

VNDCCH, vội vàng qua Bắc Kinh cầu viện. Lúc đó, Mao Trạch Đông và 

Châu Ân Lai không có mặt ở Bắc Kinh và đang viếng thăm Liên Xô. Tài liệu 

của một tác giả trong nước cho biết khi HCM đến Bắc Kinh, thì HCM làm 

kiểm thảo trước Lưu Thiếu Kỳ về tất cả những chủ trương của CSVN từ 

năm 1946. (Trần Đĩnh, Đèn cù, California: Người Việt Books, 2014, tr. 49.)  

Sau Bắc Kinh, HCM đến Moscow tối 6-2-1950. Có thể trước đó Stalin và 

mao trạch Đông đã thỏa thuận chia vùng ảnh hưởng, nên khi tiếp HCM, 

Stalin nói: “Đảng Cộng Sản Liên Xô và nhân dân Liên Xô hoàn toàn nên 

viện trợ cho cuộc đấu tranh chống Pháp của các đồng chí. Song, chúng tôi 

đã trao đổi với các đồng chí Trung Quốc, công việc viện trợ chiến tranh 

chống Pháp của Việt Nam chủ yếu do Trung Quốc phụ trách thích hợp 

hơn…” (Một nhóm tác giả, Hồi ký của những người trong cuộc, ghi chép 

thực về việc đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc viện trợ Việt Nam chống 

Pháp, bài của Trương Quảng Hoa, Bắc Kinh: Nxb Lịch sử đảng Cộng Sản 

Trung Quốc, 2002, Trần Hữu Nghĩa, Dương Danh Dy dịch, Dương Danh Dy 



hiệu đính. Montreal: Tạp chí Truyền Thông số 32 và 33, Hạ-Thu 2009, tr. 

45.) 

Ngày 17-2-1950, Mao Trạch Đông cùng Châu Ân Lai rời Moscow, trở về Bắc 

Kinh bằng tàu hỏa. Hồ Chí Minh tháp tùng theo đoàn tàu nầy. Một hôm 

HCM tìm đến toa tàu của Mao Trạch Đông và dùng tiếng Tàu xin Mao Trạch 

Đông viện trợ. Mao Trạch Đông đồng ý nhưng còn đợi ý kiến trung ương 

đảng CSTH. (Trương Quảng Hoa, bđd., sđd. tr. 47.) 

Tại Bắc Kinh, một hiệp ước phòng thủ hỗ tương giữa VNDCCH và 

CHNDTH được ký kết, theo đó hai bên hợp tác để tiễu trừ thổ phỉ. (Bernard 

Fall, Le Viet-Minh, Paris: Max Leclerc et Compagnie, 1960, tr. 119.) Thổ phỉ 

ở đây ám chỉ biệt kích Pháp và tàn quân Quốc Dân Đảng Trung Hoa, đã trốn 

tránh ở biên giới Việt Hoa sau khi Tưỏng Giới Thạch thất bại. Từ đó, TC 

viện trợ tối đa cho CSVN, không phải chỉ vì tình nghĩa xã hội chủ nghĩa, mà 

còn vì TC nhờ CSVN bảo vệ an ninh biên giới phía nam của TC. 

Hiệp định Genève ngày 20-7-1954 chia hai Việt Nam ở vĩ tuyến 17. Trước 

khi ký hiệp định Genève, Châu Ân Lai triệu HCM hội họp tại Liễu Châu 

(Liuzhou), tỉnh Quảng Tây (Kwangsi) ở TC, từ 3 đến 5-7-1954, để bàn về 

việc ký kết hiệp định. Bên cạnh đó, Châu Ân Lai đưa ra cho HCM hai kế 

hoạch: 1) Trước khi rút quân từ NVN ra BVN, CS chôn giấu võ khí, cài 

người ở lại NVN để chuẩn bị tái chiến. 2) Sử dụng chiêu bài “chống Mỹ cứu 

nước” tức chống Hoa Kỳ để kích động quân đội và lôi kéo quần chúng. 

Chống Hoa Kỳ là chủ trương của TC từ sau thế chiến thứ hai vì TC đụng độ 

với Hoa Kỳ nhiều lần ở nhiều nơi. Trong cuộc chiến Quốc-Cộng ở Trung 

Hoa, Hoa Kỳ viện trợ cho Trung Hoa Dân Quốc do Tưởng Giới Thạch lãnh 

đao. Khi THDQ thất bại, di tản ra Đài Loan (Taiwan) năm 1949, Hoa Kỳ 

giúp THDQ duy trì ghế đại diện Trung Hoa ở Liên Hiệp Quốc, dầu Đài Loan 

rất nhỏ, ít dân so với TC. Trung Cộng còn đụng độ trực tiếp với Hoa Kỳ 

trong chiến tranh Triều Tiên từ 1950 đến 1953. Tại hội nghị Liễu Châu, chắc 

chắn Châu Ân Lai đã rỉ tai cho HCM biết về những biến cố nầy.  

Từ năm 1956, mối bang giao Trung Cộng – Liên Xô rạn nứt vì TC chống lại 

chủ trương “sống chung hòa bình” do Khrushchev đưa ra. Liên Xô bao vây 

TC ở phía bắc và phía tây. Phía tây nam, Ấn Độ chận TC. Phía đông là Thái 

Bình Dương với ba nước đồng minh của Hoa Kỳ là Nam Triều Tiên, Nhật 

Bản và Trung Hoa Dân Quốc. Bị bao vây gần như ba mặt, TC rất lo ngại bị 

cô lập và nhất là lo ngại bị Hoa Kỳ chận luôn ở phía nam, nên TC tận lực 

giúp BVN. 



Ngày 4-9-1958, Quốc vụ viện TC (chính phủ) ra tuyên cáo về ranh giới biển 

của TC là 12 hải lý kể từ bờ biển, áp dụng cho toàn thể lãnh thổ TC, bao gồm 

cả các hải đảo mà TC cho là của TC, trong đó TC kể luôn cả Hoàng Sa và 

Trường Sa trên Biển Đông. Bản tuyên cáo nầy không gởi riêng cho nước 

nào và không cần trả lời, nhưng để lấy lòng TC nhằm mưu cầu viện trợ từ 

TC, Phạm Văn Đồng, thủ tướng BVN, với sự đồng ý của HCM và bộ Chính 

trị đảng Lao Động, ký quốc thư ngày 14-9-1958, tán thành tuyên cáo của TC 

ngày 4-9-1958, nghĩa là mặc nhiên thừa nhận hai quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa thuộc TC.  

Một năm sau, Phạm Văn Đồng qua Bắc Kinh tháng 10-1959 để cầu viện. 

Đáp lại, tháng 11-1959, TC đưa một phái đoàn sang BVN trong hai tháng, 

nghiên cứu tất cả những nhu cầu của BVN. Tháng 5-1960, các nhà lãnh đạo 

BVN và TC hội họp liên tiếp ở Hà Nội và Bắc Kinh để thảo luận chiến lược 

tấn công NVN. (Qiang Zhai, China & the Vietnam Wars, 1950-1975, The 

University of Carolina Press, 2000, tt. 82-83.) 

Được TC hứa hẹn viện trợ, ngay trong năm 1960, tại Hà Nội, đại hội III 

đảng Lao Động từ 5-9 đến 10-9-1960, đưa ra hai mục tiêu lớn là xây dựng 

xã hội chủ nghĩa ở BVN và giải phóng NVN bằng võ lực, nghĩa là động binh 

tấn công NVN, tức BVN công khai vi phạm (xé bỏ) hiệp định Genève năm 

1954. 

hồ chí minh, lê duẩn, Văn Tiến Dũng liên tục qua TC hội họp và thương 

lượng với các lãnh tụ TC. Ngoài quân viện, từ tháng 6-1965 đến tháng 3-

1968, TC gởi sang BVN 320,000 quân, trú đóng ở các tỉnh và thành phố 

phía bắc Hà Nội, điều khiển các súng phòng không, sửa chữa đường sá, cầu 

cống, đường xe lửa, bảo vệ các tỉnh phía bắc, nhằm giúp BVN kéo hết lực 

lượng xuống tấn công NVN. (Qiang Zhai, sđd., tr. 135. Tuy nhiên, theo 

Henry Kissinger, On China, Toronto: Penguin Group (Canada), 2011, tr. 

342, thì Trung Cộng chỉ gởi 100,000 quân.) 

HOA KỲ VÀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM 

Về phía Hoa Kỳ, sách vở tài liệu Hoa Kỳ đều cho rằng Hoa Kỳ giúp VNCH 

hay NVN nhằm chống lại sự xâm lăng của BVN, nhứt là sự bành trướng của 

TC. Tuy nhiên, kết cuộc bi thảm của VNCH năm 1975 đặt ra một câu hỏi: 

Liệu Hoa Kỳ có thật tâm giúp VNCH tự bảo vệ và chống cộng sản không? 

Khi Bắc Triều Tiên xâm lăng Nam Triều Tiên (NTT) năm 1950 thì Hoa Kỳ 

hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc, đưa quân qua giúp NTT chống 

BTT. Tại đây, Hoa Kỳ đụng độ với Trung Cộng, và cuối cùng hai bên NTT và 



BTT ký hiệp ước đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom) ngày 27-7-1953. 

Để bảo vệ NTT, Hoa Kỳ ký với NTT ngày 1-10-1953 Hiệp định Phòng thủ Hỗ 

tương giữa Hoa Kỳ và Cộng Hòa Triều Tiên (Mutual Defense Treaty 

Between the United States and the Republic of Korea).  

Tháng 9-1954, TC đe dọa Trung Hoa Dân Quốc (THDQ tức Đài Loan), pháo 

kích hai quần đảo Kim Môn – Mã Tổ (Kinmen-Mazu). Hai quần đảo nầy 

nằm cách hải cảng Hạ Môn (Xiamen), tỉnh Phúc Kiến (Fujian) của TC 

khoảng 15 Km, và nằm cách bờ biển Đài Loan khoảng 270 Km, nhưng thuộc 

chủ quyền của Đài Loan. Hoa Kỳ liền ký với THDQ ngày 2-12-1954 Hiệp 

định Phòng thủ Hỗ tương Hoa-Mỹ (Sino-American Mutual Defense Treaty) 

còn gọi là Hiệp định Phòng thủ chung giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa Dân Quốc 

(Mutual Defense Treaty between the United States of America and the 

Republic of China). Năm 1972, Hoa Kỳ ký thông cáo chung Thượng Hải với 

TC, công nhận CHNDTH hay TC là nhà nước hợp pháp duy nhất của Trung 

Hoa, nhưng Hoa Kỳ vẫn bảo vệ nền độc lập và tự trị của THDQ (Đài Loan) 

bằng “Đạo luật quan hệ Đài Loan” (Taiwan Relations Act, 10-4-1979). 

Với Nhật Bản, sau các hiệp ước 1951 và 1954, Hoa Kỳ ký thêm ngày 19-1-

1960 Hiệp định Hợp tác và An ninh Hỗ tương giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản 

(Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and 

Japan). 

Trong khi đó, lúc đầu giữa Hoa Kỳ và VNCH không ký kết một hiệp ước 

quân sự vì điều 19 chương III hiệp định Genève (20-7-1954) ghi rằng: “Hai 

bên cam đoan rằng vùng thuộc về họ không gia nhập một liên minh quân sự 

nào và không bị sử dụng để gây lại chiến tranh hoặc phục vụ cho một chính 

sách xâm lược”. Tuy nhiên sau khi đảng Lao Động công khai vi phạm (xé 

bỏ) hiệp định Genève tại đại hội III ở Hà Nội vào tháng 9-1960, thì tổng 

thống Ngô Đình Diệm hai lần đề nghị Hoa Kỳ ký với VNCH một hiệp ước 

phòng thủ hỗ tương giữa hai nước, nhưng phía Hoa Kỳ cũng từ chối. Tổng 

thống Diệm đề nghị lần thứ nhứt ngày 29-9-1961 với đô đốc Harry D. Felt, 

tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương. (Stanley Karnow, Vietnam, 

a History, New York: The Viking Press, 1983, tr. 251.) Tổng thống Diệm đề 

nghị lần thứ hai với đại tướng Maxwell Taylor, tham mưu trưởng Liên quân 

Hoa Kỳ, đến Sài Gòn từ 18 đến 24-10-1961. (John S. Bowman, The Vietnam 

War, Day by Day, New York: Mallard Press, 1989, tr. 22.)  

Thêm nữa, khi đem bộ binh vào Nam Việt Nam (NVN) năm 1965, thì đại sứ 

Hoa Kỳ tại VNCH Maxwell Taylor vận động với thủ tướng Phan Huy Quát 



và các tướng lãnh, và hai bên Việt Mỹ “thỏa thuận miệng” (không ký văn 

bản) để cho Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đổ bộ vào Đà Nẵng ngày 8-3-1965. 

Sau đó, khi muốn rút quân, thì Hoa Kỳ tự động rút quân, và chỉ thông báo 

cho tổng thống VNCH biết. 

Như thế Hoa Kỳ không ký một hiệp ước nào với VNCH. Phải chăng đây là 

dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ không cương quyết giúp đỡ VNCH chống CS như 

Hoa Kỳ đã giúp đỡ NTT, Nhật, Đài Loan, dầu lúc đó VNCH được mệnh 

danh là “tiền đồn chống cộng”? Phải chăng Hoa Kỳ chỉ muốn kết hợp với 

VNCH thành một liên minh không văn bản, khỏi bị ràng buột chặt chẽ với 

VNCH, để Hoa Kỳ rộng đường hành động và xoay xở khi đối đầu với TC 

trong lúc tình hình thế giới đang thay đổi. 

Quả thật tình hình quốc tế đang biến chuyển mạnh vì Trung Cộng chống đối 

chủ trương “sống chung hòa bình” giữa các nước không cùng chế độ chính 

trị do bí thư thứ nhất đảng CSLX Nikita Khrushchev đưa ra năm 1956. Càng 

ngày TC càng cứng rắn, nhứt là từ khi TC thử nghiệm thành công bom 

nguyên ngày 16-10-1964. (Google: “China Nuclear Forces”.) Ngày 2-3-1969 

bùng nổ chiến tranh biên giới Nga-Hoa tại sông Ussuri (Ô Tô Lý Giang), 

phía bắc TC.  

Khi TC lên hàng cường quốc nguyên tử, Hoa Kỳ bắt đầu quan ngại. Richard 

Nixon, cựu phó tổng thống thời tổng thống Dwight D. Eisenhower, trên báo 

Foreign Affairs số tháng 10-1967, viết rằng không nên để cho TC sống biệt 

lập ngoài đại gia đình thế giới. (Henry Kissinger, On China, Toronto: 

Penguin Group (Canada), 2011, tr. 202.) Vì vậy Hoa Kỳ bắt đầu muốn nói 

chuyện với TC, vừa vì thế lực nguyên tử mới xuất hiện, vừa vì muốn gây 

chia rẽ trong khối CS sau vụ TC và Liên Xô đánh nhau.  

Về phía TC, khi cuộc tranh chấp Nga-Hoa đưa đến chiến tranh, thì TC phát 

sinh nhu cầu làm bạn với một cường quốc nguyên tử để tạo thế cân bằng 

với Liên Xô. Lúc đó cường quốc mà TC nhắm đến không nước nào khác hơn 

là Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ có võ khí nguyên tử và Hoa Kỳ cũng chống Liên Xô. Về 

địa chính trị, Hoa Kỳ ở xa TC, trong khi Liên Xô nằm sát biên giới TC. Do 

đó, TC cũng có nhu cầu muốn nói chuyện với Hoa Kỳ. Sau một thời gian dọ 

dẫm, hai bên bắt đầu xích lại gần nhau. 

Tại Hoa Kỳ, sau khi thắng cử và lên làm tổng thống ngày 20-1-1969, 

Richard Nixon đưa ra kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh” 

(Vietnamization), chuyển gánh nặng quân sự qua cho quân lực VNCH, rút 

quân đội Hoa Kỳ về nước. Tháng 2-1972, Richard Nixon thăm TC, mở đầu 



một thời kỳ mới trong bang giao Hoa Kỳ-TC. Bắt tay được với TC, quân cờ 

VNCH không còn cần thiết, nên Hoa Kỳ bỏ rơi VNCH.  

Chính sách của Hoa Kỳ trong thời gian tham chiến ở NVN là chiến tranh 

giới hạn, không tấn công BVN để tránh sự can thiệp của TC như ở Nam 

Triều Tiên. Trước khi đưa bộ binh vào NVN, ngày 30-4-1964 ngoại trưởng 

Hoa Kỳ là Dean Rusk nhờ J. Blair Seaborn, trưởng đoàn Canada trong Ủy 

ban Kiểm soát Quốc tế (International Control Commission), báo cho Hà Nội 

biết chủ trương nầy của Hoa Kỳ và đề nghị Hà Nội ngưng ủng hộ CS miền 

Nam để đổi lấy viện trợ. Seaborn trình bày lại với Phạm Văn Đồng ngày 18-

6-1964 nhưng BVN không chấp thuận. (John S. Bowman, sđd. tr. 37.) 

Ngoải chính sách chiến tranh giới hạn, Hoa Kỳ còn áp đặt trong quân đội 

Hoa Kỳ những quy tắc tham chiến (rules of engagement) mà một tác giả 

Hoa Kỳ đã nhận xét rằng: “Những quy tắc nầy bảo đảm rằng quân đội chúng 

ta [Hoa Kỳ] không thể thắng mà cộng sản không thể thua.” (Steve Farrell, 

Why We Lost in Vietnam – The Untold Story, University of Toronto, School 

of Continuimg Studies, The Moral Liberal.) Thượng nghị sĩ Barry 

Goldwater, đảng Cộng Hòa bang Arizona, gọi đây là “no win policy” (chính 

sách không thắng). (The Bryan Times, Thursday April 17, 1975, tr. 6. 

http://news.google.com/newspapers.)  

Đánh trận mà không thắng không thua để làm gì thì chưa biết, nhưng chắc 

chắn chiến tranh sẽ kéo dài và Hoa Kỳ có thời gian tiêu thụ cho hết số võ khí 

tồn kho của Hoa Kỳ từ thời thế chiến thứ hai còn lại. Các cựu quân nhân 

VNCH đều cho biết cho đến năm 1968, quân đội VNCH vẫn sử dụng các loại 

súng cũ như Carbine M1 hay Garand M1, máy bay AD5, AD6 … thời thế 

chiến thứ hai.  

Trên chiến trường Việt Nam, Hoa Kỳ còn thử nghiệm một số võ khí mới, 

mà dễ thấy nhứt là súng AR15 (tức M16) xuất hiện khoảng năm 1965, và 

quân nhân Việt Nam sử dụng từ năm 1968; thiết giáp xa Patton 48; phản 

lực cơ F4-Phantom; oanh tạc cơ B52 lần đầu tiên trên thế giới xuất chiến ở 

Bình Dương ngày 17-6-1965 trong chiến dịch Arc Light; bột khai quang màu 

da cam; loại bom bi khi phát nổ phóng ra những chùm bi nhỏ sát thương. 

(Về việc B52 xuất chiến lần đầu ở Bình Dương, theo John S. Bowman, sđd. 

tr. 72. Tài liệu về các loại võ khí mới của Hoa Kỳ sử dụng ở Việt Nam, theo 

các website: HISTORY: Weapons of the Vietnam War: và Vietnam 

Equipment) 

http://news.google.com/newspapers
https://www.history.com/topics/vietnam-war/weapons-of-the-vietnam-war
https://www.pritzkermilitary.org/explore/vietnam-war/vietnam-equipment/
https://www.pritzkermilitary.org/explore/vietnam-war/vietnam-equipment/


Cũng trên chiến trường Việt Nam, Hoa Kỳ lại có cơ hội theo dõi, nghiên cứu 

những loại võ khí mới của Liên Xô viện trợ cho quân đội CS sử dụng ở Việt 

Nam. Ngoài các loại súng của CS như AK-47, Hoa Kỳ còn nghiên cứu các 

loại xe thiết giáp của Liên Xô và các loại hỏa tiển phòng không của Liên Xô.  

Điểm quan trọng là khi đến Việt Nam, Hoa Kỳ chỉ hành động theo chủ 

trương chính sách của Hoa Kỳ, quan điểm của Hoa Kỳ, cho lợi ích của Hoa 

Kỳ. Hoa Kỳ ít quan tân đến đề nghị, nguyện vọng và quyền lợi của phía 

VNCH. Ví dụ cố vấn Hoa Kỳ huấn luyện quân sự theo lý thuyết chiến tranh 

của Hoa Kỳ, dựa trên hỏa lực tối tân và dồi dào mà không dựa trên điều 

kiện Việt Nam, hoặc Hoa Kỳ không tìm ra đối sách chống lại du kích, mà 

Hoa Kỳ bác bỏ các đề nghị bắc tiến của các tướng lãnh VNCH để chận đứng 

du kích CS ở NVN; và Hoa Kỳ cản trở kế hoạch của VNCH sản xuất đạn 

dược để VNCH tự cung ứng nhu cầu chiến tranh…  

Người Hoa Kỳ tính toán tinh vi đến nỗi vào nắm 1972, BVN tràn quân qua 

vĩ tuyến 17, tấn công VNCH. Viện dẫn lý do nầy, Quân đoàn I đưa ra đề nghị 

đánh thẳng qua sông Bến Hải, nhằm đe dọa hậu cứ địch, nhưng cố vấn Mỹ 

không đồng ý. Lo ngại Quân đoàn I có thể tự ý tiến quân ra BVN, các cố vấn 

Mỹ giới hạn việc cấp bổng tiếp vận cho Lữ đoàn 1 Kỵ binh 20 gallons xăng 

mỗi ngày cho một xe, đạn pháo binh chỉ được bắn 5 quả mỗi ngày cho một 

khẩu và ngưng tiếp tế lương khô cho Lữ đoàn. (Hà Mai Việt, Thép và Máu, 

Thiết giáp trong chiến tranh, Texas: 2005, tr. 103.)  

Khi quyết định rút lui khỏi NVN, Hoa Kỳ vận động ký hiệp định Paris ngày 

27-1-1973 gọi là 4 bên, nhưng thật sự chỉ giữa Hoa Kỳ và BVN trong khi 

NVN bị ép phải ký. Trong hiệp định nầy, chương II về “Chấm dưt chiến sự – 

Rút quân”, điều 2, quy định rằng Hoa Kỳ sẽ rút hết quân về nước, nhưng 

qua điều 3 khoản b, thì bộ đội BVN vẫn đóng lại ở NVN. Phía BVN hớn hở 

xem đây là một thắng lợi của CS vì Hoa Kỳ dứt khoát bỏ rơi NVN, và CS tin 

rằng sẽ dễ dàng tiếp tục tấn công NVN.  

Sau đó điều 21 (chương VIII) viết như sau: “Theo chính sách truyền thống 

của mình, Hoa Kỳ sẽ đóng góp vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh và 

công cuộc xây dựng sau chiến tranh ở Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và 

toàn Đông Dương.” Hai bên thương lượng và thỏa thuận Hoa Kỳ sẽ giúp 

BVN 3,25 tỷ Mỹ kim để tái thiết. Richard Nixon gởi thư cho Phạm Văn 

Đồng ngày 1-2-1973 xác nhận điều nầy. Trong thư, phần phụ lục ghi thêm 

rằng việc giúp đỡ “sẽ được thực hiện bởi mỗi bên theo các điều khoản hiến 



pháp của mỗi nước.” (Lê Quỳnh, “Lá thư mật Nixon và quan hệ Việt-Mỹ”, 

BBC Việt ngữ 11-5-2008.)  

Khi BVN cưỡng chiếm được Sài Gòn, vi phạm hiệp định Paris, thì không có 

lý do gì Hoa Kỳ phải tôn trọng những cam kết giúp đỡ nhân đạo cho BVN. 

Thế là sau khi rút về nước tất cả tù binh Hoa Kỳ bị CS bắt giam, Hoa Kỳ xù 

luôn một cách hợp lý chuyện 3,25 tỷ Mỹ kim, khỏi cần bồi thường gì cả.  

Về phía VNCH, dầu bị Hoa Kỳ bỏ rơi, quân đội VNCH vẫn tiếp tục 

chiến đấu, nên ngoại trưởng Hoa Kỳ là Henry Kissinger đã trù ẻo: 

“Tại sao họ không chết lẹ đi cho rồi? Điều tệ nhất có thể xảy ra là 

họ cứ sống dai dẳng hoài.” (Lời của Henry Kissinger nói với Ron 

Nessen. Ron Nessen thuật lại trong sách It Sure Looks Different 

from the Inside, Chicago: Playboy Press, 1978, tr. 98. Nguyễn 

Tiến Hưng và Jerrold L. Schecter trích dẫn, Hồ sơ mật dinh Độc 

Lập, Los Angeles: C & K Promotions, Inc., 1987, tr. 512.) Đến giúp 

nhau mà sao trù ẻo nhau như thế? 

Tuy nhiên điều tệ hại nhất cho VNCH là vào tháng 2-1975, các loại đạn dược 

tồn kho chỉ đủ dùng trong khoảng 30 ngày. (Cao Văn Viên, Những ngày 

cuối của Việt Nam Cộng Hòa, Virginia: Vietnam Bibliography, 2003, tr. 92.) 

Hết đạn thì làm sao mà chiến đấu, nên cuối cùng quân đội VNCH phải hạ 

khí giới. Xin chú ý là cho đến năm 1973, khi quân đội VNCH còn được trang 

bị đầy đủ, thì bộ đội CS không thắng được trận nào, kể cả vụ CS bất ngờ 

đánh lén nhân Tết Mậu Thân (1968). 

Chẳng những trù ẻo, truyền thông Hoa Kỳ, giới phản chiến Hoa Kỳ lớn 

tiếng cố tình đổ lỗi, gán ghép sự thất bại của VNCH năm 1975 hoàn toàn do 

lỗi VNCH, do hành chánh VNCH “tham nhũng”, do quân đội VNCH “bất 

tài”, nhằm khỏa lấp chính sách “bất phân thắng bại” (no win policy) và chủ 

trương “chiến tranh giới hạn” (limited war), rồi bỏ rơi VNCH để bắt tay với 

TC.  

Khi cần thì tung hô VNCH là “tiền đồn chống cộng”, tổng thống Ngô Đình 

Diệm là “Winston Churchill of Asia” (lời của phó tổng thống Lyndon 

Johnson tại Sài Gòn ngày 12-5-1961). Khi không cần thì thảm sát ngày 2-11-

1963, rồi sau đó thì “Việt Nam hóa chiến tranh” để mưu cầu một nền “hòa 

bình trong danh dự” riêng cho Hoa Kỳ, bỏ xó “tiền đồn chống cộng” “sống 

chết mặc bay”, cúp viện trợ, cúp võ khí, rồi còn trù độc “chết lẹ đi cho rồi.”  

Trong khi đó, vào cuối tháng 4-1975, Graham Martin, đại sứ Hoa Kỳ cuối 

cùng tại VNCH, đến mời tổng thống Trần Văn Hương di tản qua Hoa Kỳ, thì 



tổng thống Hương từ chối và nhã nhặn đáp rằng: “Đã đến đỗi như vậy, Hoa 

Kỳ cũng có phần trách nhiệm trong đó.” (Trần Đông Phong, Việt Nam Cộng 

Hòa 10 ngày cuối cùng, California: Nxb. Nam Việt, 2006, tr. 353.)  

KẾT LUẬN 

Tóm lại, trong cuộc chiến 1954-1975, Liên Xô (LX) và Trung Cộng (TC) viện 

trợ cho BVN tấn công NVN. Còn Hoa Kỳ viện trợ cho NVN chống lại BVN.  

Từ năm 1920, Nga rồi Liên Xô sử dụng ĐTQTCS làm công cụ để xuất khẩu 

cách mạng nhằm thành lập một đế quốc kiểu mới gồm các nước CS thuộc 

quyền Liên Xô. Đệ tam QTCS đã đào tạo HCM thành một gián điệp phục vụ 

cho mưu đồ nầy của Liên Xô. Liên Xô ở xa Việt Nam, ít có quyền lợi ở Đông 

Á, giúp BVN vì: 1) HCM được LX đào tạo để làm gián điệp cho LX, du nhập 

chủ nghĩa CS vào Việt Nam, thi hành chủ trương bành trướng của ĐTQTCS. 

2) Tranh chấp với TC nên LX viện trợ cho BVN, lôi kéo BVN về phía LX. 3) 

Giúp BVN chống Hoa Kỳ, kẻ thù của LX từ sau 1945.  

Bành trướng là bản chất cố hữu của những nhà lãnh đạo Trung Hoa. Thời 

hiện đại cộng thêm tính hiếu chiến và bạo động của chủ nghĩa CS. chiến và 

bạo động của chủ nghĩa CS. Trung Cộng đã góp phần rất lớn giúp CSVN 

thành công trong cả hai cuộc chiến 1946-1954 và 1954-1975. Trung Cộng 

giúp BVN vì: 1) Bảo vệ an ninh biên giới phía nam TC. 2) Bành trướng và 

tìm đường tiến xuống ĐNA. 3) Ngăn chận ảnh hưởng của Hoa Kỳ. 

Hoa Kỳ trở thành cường quốc nguyên tử từ năm 1945, đứng đầu khối tư 

bản sau thế chiến thứ hai, đến giúp NVN vì: 1) Muốn xây dựng NVN thành 

tiền đồn chống cộng, bảo vệ Hoa Kỳ từ xa. 2) Chống Liên Xô và sự bành 

trướng của chủ nghĩa CS. 3) Bao vây TC, ngăn chận TC xuống ĐNA. Tuy 

nhiên, do tính thực dụng, cấp tiến, sẵn sàng thay đổi để tiến bộ và phát 

triển, nên sau khi liên lạc và thỏa hiệp với TC, thì Hoa Kỳ bỏ rơi NVN và rút 

ra quân về nước. 

Trong khi đó, BVN nhờ viện trợ Liên Xô và TC, xâm lăng NVN nhằm bành 

trướng quyền lực và phủ sóng CS lên toàn cõi Việt Nam. Nam Việt Nam yếu 

thế, không lẽ ngồi chờ chết, đành phải nhờ Hoa Kỳ giúp đỡ để tự vệ. Hai 

bên có hai cách viện trợ khác nhau: Đảng CS Liên Xô và TC độc tài đảng trị, 

bí mật viện trợ không cần thông qua quốc hội, và viện trợ cho BVN từ đầu 

đến cuối cuộc chiến (1975). Hoa Kỳ là nước dân chủ, viện trợ cho NVN phải 

công khai thông qua quốc hội; và đến năm 1972 thì quốc hội Hoa Kỳ ra lệnh 

giảm thiểu và chấm dứt viện trợ.  



Hai bên Bắc và Nam Việt Nam đánh nhau bằng võ khí của ngoại bang. Dân 

chúng cả hai bên đều chết vì võ khí của ngoại bang. Hàng trăm ngàn thanh 

niên cả hai bên đã nằm xuống, nhưng ý nghĩa khác nhau: 

-Thanh niên Trung Cộng chết vì âm mưu của tập đoàn CS Bắc Kinh, số 

lượng không đáng kể.  

– Trên 58,000 thanh niên Hoa Kỳ tử trận ở Việt Nam là ân nhân của NVN 

vì bảo vệ nền tự do của NVN, đồng thời vừa vì sứ mệnh ngăn chận CS từ xa 

của Hoa Kỳ.  

– Hàng trăm ngàn thanh niên Bắc Việt Nam thiêu thân trong cuộc xâm lăng 

NVN vì tham vọng bành trướng chủ nghĩa CS và giấc mộng quyền lực của 

giới lãnh đạo BVN. Nữ văn sĩ Dương Thu Hương, vào đến Sài Gòn năm 

1975, đã ngồi khóc bên vệ đường vì bà nghĩ rằng tuổi thanh xuân của bà “bị 

hy sinh một cách uổng phí” (nguyên văn lời của Dương Thu Hương).  

– Hàng trăm ngàn thanh niên Nam Việt Nam hy sinh vì lý tưởng tự do dân 

chủ, bảo vệ nền độc lập và sự sống còn của miền NVN, và bảo vệ nền văn 

hóa dân tộc cổ truyền còn được bảo lưu ở NVN.  

Cuối cùng người Việt Nam ở cả hai bên lãnh đủ bom đạn ngoại bang. Nước 

Việt Nam bị tàn phá trầm trọng. Cả hai bên, Nam và Bắc Việt Nam, đều bị 

các thế lực ngoại bang dùng viện trợ chi phối theo quyền lợi của ngoại bang. 

Đây là kinh nghiệm xương máu đau thương nhớ đời cho người Việt Nam ở 

cả hai bên, không thể tin tưởng bất cứ ngoại bang nào, dù cộng sản hay tư 

bản. 

(Houston, 17-3-2019) 

https://baotiengdan.com/2019/03/19/cac-cuong-quoc-trong-chien-tranh-viet-nam/ 

 

 

 

“Mưu Độc Ngàn Năm” Của Người Tầu - Bài Thứ Hai 

  

CUỘC TRIỆT TIÊU VĂN HÓA ĐẠI VIỆT CỦA NHÀ MINH: 

 CHUYỆN NHÀ MINH CƯỚP SÁCH CỦA TA 

ĐEM VỀ KIM LĂNG (bài 1) 

Phạm Cao Dương 

Xin trích :  



Giáo Sư Phạm Cao Dương: Tôi biết nỗi ấm ức, bực bội, đau 

đớn, xót xa, tủi nhục, tiếc nuối của tôi cũng là của chung của 

cả dân tộc tôi.... 

https://viettudomunich.org/2019/03/16/muu-doc-ngan-nam-cua-nguoi-tau-1/ 

CUỘC TRIỆT TIÊU VĂN HÓA ĐẠI VIỆT CỦA NHÀ MINH: 

 CHUYỆN NHÀ MINH CƯỚP SÁCH CỦA TA  

ĐEM VỀ KIM LĂNG (bài 2) 

Phạm Cao Dương 

https://vietbao.com/a291966/muu-doc-ngan-nam-cua-nguoi-tau-bai-thu-hai 

 

 

BUỔI RA MẮT PHIM TÀI LIỆU SỰ CAN THIỆP CỦA HOA KỲ 

VÀO CUỘC CHIẾN Ở VIỆT NAM  

 

VIETV DC  

https://www.youtube.com/watch?v=oKZcujHCFvs&feature=youtu.be 

 

Đăng video nhảm lên Youtube, thanh niên kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. 

https://www.youtube.com/watch?v=cCr9IRti_Qk 

 

1 triệu view được 100 triệu VND? 
https://www.youtube.com/watch?v=OkB3gnL9mWw 

 

Huawei Mate X vs Samsung Galaxy Fold! 
Galaxy Fold đối đầu Huawei Mate X – đại chiến màn hình gập 

Huawei Mate X được trang bị màn hình lớn cùng thiết kế thanh mảnh. Trong khi 

đó, Samsung Galaxy Fold có cấu hình phần cứng nổi bật và số lượng camera 

nhiều hơn. 

Tại triển lãm MWC 2019, Huawei đã giới thiệu chiếc smartphone màn hình gập đầu 

tiên của hãng với tên gọi Mate X. Đây được xem là đối thủ trực tiếp của mẫu Samsung 

Galaxy Fold ra mắt vài ngày trước đó. 

Cả hai thiết bị hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc đua sôi động trên thị trường smartphone năm 

2019. 

https://viettudomunich.org/2019/03/16/muu-doc-ngan-nam-cua-nguoi-tau-1/
https://www.youtube.com/channel/UCzbwE8kBBVk-ZyP2QtNMAGw
https://www.youtube.com/watch?v=OkB3gnL9mWw
https://www.youtube.com/channel/UCzbwE8kBBVk-ZyP2QtNMAGw


Khác biệt chủ yếu về thiết kế 

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trên hai sản phẩm này là cách gập màn hình. 

Galaxy Fold được thiết kế giống như một cuốn sách với màn hình lớn có thể gập vào 

trong, cùng với đó là một màn hình phụ bên ngoài. Điều này cho phép phần màn hình 

chính được bảo vệ tốt hơn, hạn chế bị ảnh hưởng khi va đập dẫn đến trầy xước. 

 

Phần màn hình phụ trên Galaxy Fold khá nhỏ và ảnh hưởng đến tổng thể thiết kế của 

máy. 

Samsung Galaxy Fold Hands On - It's SENSATIONAL 

https://www.youtube.com/watch?v=cFcXSdyNty8 

Trong khi đó, Huawei có cách tiếp cận ngược lại khi cho phép màn hình gập ra ngoài 

tạo thành 2 phần hiển thị trước, sau khác nhau. Sau khi gập lại, màn hình của máy sẽ 

có kích thước lớn hơn so với Galaxy Fold, mang lại không gian sử dụng thoải mái hơn. 

Hạn chế của thiết kế này là màn hình sẽ dễ trầy xước hơn. 

Huawei Mate X HANDS-ON 

https://www.youtube.com/watch?v=NOqcpZj_NUg 

“Sau khi được bán ra, doanh số sẽ chứng minh sản phẩm nào được ưa chuộng hơn”, 

trang Trustedreviews nhận định. 

“Phần bản lề trên Mate X được thiết kế hợp lý. Nó giúp người dùng có thể cầm nắm 

máy dễ dàng hơn khi sử dụng ở chế độ mở rộng bằng một tay”, Roger Cheng, biên tập 

viên của Cnet cho biết. 

Khi mở ra, màn hình Dynamic AMOLED trên Galaxy Fold có kích thước 7,3 inch, tỷ 

lệ màn hình đạt 4,2:3, bằng một chiếc máy tính bảng. Màn hình của máy bị khuyết 

đỉnh ở góc phải để chứa 2 camera. Khi gập lại sử dụng ở chế độ điện thoại, màn hình 

của máy có kích thước 4,6 inch, tỷ lệ 21:9. 

Với Mate X, máy có màn hình OLED kích thước 8 inch, tỷ lệ 8:7,1 khi sử dụng ở chế 

độ mở rộng. Khi gập lại, phần màn hình phía trước có kích thước 6,6 inch, tỷ lệ 19,5:9. 



Phần màn hình phía sau có kích thước 6,4 inch, tỷ lệ 25:9. Có thể thấy, màn hình trên 

Huawei Mate X cho không gian hiển thị rộng hơn, đồng thời không bị chiếm bởi một 

phần notch như trên Galaxy Fold. 

 

Huawei Mate X được đánh giá cao hơn nhờ khả năng tối ưu diện tích hiển thị trên màn 

hình. Ảnh: TheVerge. 

Phần cứng cao cấp 

Cả Samsung Galaxy Fold và Huawei Mate X đều là những mẫu điện thoại cao cấp 

nhất hiện tại và chúng được các nhà sản xuất ưu ái trang bị phần cứng mạnh mẽ nhất 

trên thị trường. 

Galaxy Fold được trang bị 12 GB RAM, 512 GB bộ nhớ trong chuẩn UFS 3.0, chipset 

tiến trình 7 nm dành riêng để xử lý việc chuyển đổi giữa 2 màn hình. Tổng dung lượng 

pin 4.380 mAh, hỗ trợ sạc nhanh. 

Trong khi đó, Mate X sử dụng bộ xử lý hàng đầu Kirin 980, 8 GB RAM và 512 GB bộ 

nhớ trong. Đây cũng là chiếc smartphone đầu tiên của hãng hỗ trợ công nghệ 5G. Máy 

có tổng dung lượng pin 4.500 mAh, được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh 55 W, cho 

phép sạc đến 85% sau 30 phút. 

Về vi xử lý, Samsung có bề dày hơn so với Huawei, nhưng cần những bài thử nghiệm 

hiệu năng mới có thể khẳng định sức mạng thật sự của cả hai. 

 

Giá bán của hai chiếc smartphone màn hình gập khá cao và không dành cho người 

dùng phổ thông. 

Galaxy Fold có phần nổi bật hơn khi được trang bị 6 camera bao gồm 3 ống kính ở mặt 

lưng, 2 ống kính ở mặt trước (phần notch) và 1 ống kính phía trên màn hình phụ. 

Mate X hỗ trợ cụm 3 camera hợp tác với Leica. Trong đó có một ống kính thường 40 

MP, khẩu độ f/1.8, một camera telephoto 8 MP khẩu độ f/2.4 và một góc siêu rộng 16 

MP, f/2.2. Người dùng cũng có thể sử dụng cụm camera này để selfie. 



Dành cho người thích trải nghiệm công nghệ mới 

Giá bán sẽ là yếu tố quan trọng khi người dùng chọn mua hai sản phẩm này. Galaxy 

Fold có giá bán từ 1.980 USD, được bán ra từ ngày 26/4 tại một số thị trường. Chiếc 

Huawei Mate X có giá 2.600 USD và sẽ bán ra vào quý II/2019. 

Mức giá của Galaxy Fold có phần “dễ thở” hơn khi so với Mate X. Tuy nhiên trên thực 

tế, cả hai sản phẩm đều thuộc phân khúc siêu cao cấp và người dùng phổ thông khó có 

thể tiếp cận. Thêm vào đó, những chiếc smartphone màn hình gập cũng đặt ra nhiều 

nghi vấn về độ bền, liệu chúng có thể sử dụng ổn định trong thời gian bao lâu. 

Theo PhoneArena, cả Samsung Galaxy Fold và Huawei Mate X sẽ dành cho người 

dùng thực sự yêu thích, muốn trải nghiệm những công nghệ mới. Có thể thấy, 

smartphone màn hình gập hiện tại chưa thể thay thế hoàn toàn những mẫu điện thoại 

cao cấp với thiết kế cổ điển. Tuy nhiên, chúng hứa hẹn sẽ tạo ra một hướng phát triển 

mới trên thị trường di động. 

https://www.youtube.com/watch?v=wnck3d-zLdc 

Huawei Mate X vs Samsung Galaxy Fold! 
https://www.youtube.com/watch?v=wnck3d-zLdc 

 

HỘI NGỘ EXRYU JAPAN MÙA THU 2019 

https://exryu2019.blogspot.com/ 

 

 

 

Chiến lược bí mật của Trung Cộng để thay thế Mỹ 

trong vai trò Siêu Cường lãnh đạo thế giới 
(The Hundred -Year Marathon: China's secret Strategy to 

Replace America as the Global Superpower) 

Michael  Pillsbury 

Lê Quốc 

*** 

https://exryu2019.blogspot.com/


Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Cộọng đã âm ỉ từ lâu trong não trạng của các lãnh 

tụ CS Trung Cộng, khởi sự từ Mao Trạch Đông và bùng nổ đời thứ V của vương triều 

đỏ: Tập Cận Bình. 

Phía Trung Cộng: Lợi dụng chánh sách sai lầm của nhiều trào Tổng thống Hoa Kỳ, 

Trung Cộng đã cài một mạng lưới gián điệp khắp các cơ quan trọng yếu của Mỹ: Từ 

Ngũ Giác Đài, các Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế đến các cơ quan hành pháp, lập 

pháp, cả đến cơ quan tối cao về chiến lược CSIS (Center for strategic and International 

studies) hoặc NSA (National Strategic Agency) của Hoa Kỳ. 

Giám đốc FBI Christopher Wray cảnh báo: Nguy cơ gián điệp TQ trên khắp 50 tiểu 

bang của Mỹ - từ lãnh vực nông nghiệp, đến lãnh vực công nghiệp cao, tạo ra mối đe 

dọa lớn nhứt cho Hoa Kỳ (Báo Business Insider). 

Phía Hoa Kỳ: Áp dụng một chánh sách sai lầm là nuôi dưỡng Trung Cộng cho giàu 

mạnh lên, với hy vọng là khi dân chúng có đời sống khá giả hơn sẽ áp lực làm thay đổi 

thể chế CS thành chế độ Tự Do Dân Chủ, gia nhập Cộng đồng thế giới. Và TQ sẽ là một 

thị trường lớn lao 1 tỷ 4 trăm triệu người cho Hoa Kỳ. Nhưng kết quả ngày nay chứng 

minh Hoa Kỳ đã sai lầm... Hoa Kỳ cũng như các nước Tây phương đã không hiều tường 

tận người CS - nhứt là Cộng sản Tàu, Cộng sản Á Châu.  

Nhân vật khám phá ra đường đi nước bước, chiến lược bí mật kéo dài cả trăm năm của 

Trung Cộng chính là Tiến sĩ Michael Pillsbury - Giám đốc Viện nghiên cứu Chiến lược 

Quốc tế Hudson Institute -  cũng là tác giả quyển sách nổi tiếng "The Hundred - 

Year  Marathon" do Nhà xuất bản Henry Holt and Co. phát hành năm 2015.  

Chiến tranh Mỹ - Trung  đã phát khởi từ não  trạng các lãnh tụ cộng sản 

Bản chất của dân du mục Hán tộc là bành trướng lãnh thổ, xâm chiếm nước người. Bản 

chất  này lại nẩy mầm, sinh sôi nẩy nở trên đất CS, sẽ là một cái họa lớn cho nhân loại. 

Đức Đạt Lại Lạt Ma nhận xét: "Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến 

tranh, là loài trùng độc sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời".  

Hai khuynh hướng bành trướng của nòi Hán và chiến tranh của  chủ nghĩa CS, sáp 

nhập với nhau, dưới sự lãnh đạo hiện nay của Đại đế Đỏ Tập cân Bình, đang gây sóng 

gió khắp thế giới - đặc biệt là muốn soán ngôi Hoa Kỳ. Thử xem lịch sử cận đại của 

dòng Hán tộc Cộng sản Trung Hoa: 

Nhìn lại lịch sử cận đại của Hoa Lục  - dù là thể chế Dân chủ hay Cộng sản - các lãnh 

tụ đều nuôi mộng làm bá chủ thế giới: - Tôn trung Sơn: Lãnh tụ phát động cuộc Cách 

mạng Dân chủ, lật đổ vương triều Mãn Thanh, tuyên bố: "Trung Quốc phải chiếm vị trí 

siêu cường quốc đứng đầu  thế giới".   

Mao trạch Đông: Thực hiện bước "Đại nhảy vọt, vượt Anh, đuổi kịp Mỹ": 

"Trong vòng 75 năm nữa, TQ có thể bắt kịp và vượt qua Mỹ" (Lưu Minh Phúc (Liu 

Ming Fu) dẫn từ sách "Giấc mộng Trung Hoa").                      

Đặng tiểu Bình: "Ẩn mình chờ thời" (Thao quang dưỡng hối): Ẩn mình, che giấu thực 

lực, để chờ thời cơ chín muồi đứng lên giành vị trí đệ nhứt siêu cường làm bá chù thế 

giới.                             



Tập cận Bình - đời thứ năm, kể từ Mao trạch Đông thành lập CHNDTH (1949) theo chủ 

trương trỗi dậy của Hồ An Cương - Giáo sư Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh) và "Giấc 

mộng Trung Hoa" của Lưu Minh Phúc. Ông Tập - tại Đại hội ĐCSTH 19 ngày 18-10-

2017 - đọc bài diễn văn 3000 từ, dài 3 tiếng, 23 phút, nhắc lại 26 lần từ siêu cường hoặc 

cường quốc, nhấn mạnh "Giấc mộng Trung Hoa": "Sự phục hưng vĩ đại của dân tộc 

Trung Hoa - giấc mơ lớn nhứt của Trung Quốc trong thời kỳ Cận đại là Trung Quốc sẽ 

trở thành cường quốc hàng đầu thế giới vào năm 2049". 

Ông Tập cận Bình ôm giấc mộng Trung Hoa, với vũ khí "Nhất Đới Nhất Lộ" và chương 

trình "Made in China 2025" đi chinh phục thế giới.           

Bằng chứng rõ ràng và cụ thể: Những lời tuyên bố trên đây của Tôn Dật Tiên và 5 thế 

hệ CS - kể từ Mao Trạch Đông - chứng minh các ông con Trời - dù Dân chủ hay Cộng 

sản - đều muốn  xâm lấn các nước khác và đến Tập cận Bình - tham vọng càng lớn hơn 

gấp bội: Lớn hơn cả Mao, vượt qua Đặng, bỏ đàng sau Giang, Hồ, tàn bạo hơn cà Tần 

Thủy Hoàng, Ngô Khởi qua cuộc thanh trừng đẫm máu "Đả hổ diệt ruồi", tiếp tục tiêu 

diệt Pháp Luân Công để bán nội tạng, tàn sát và đồng hoá các sắc tộc Mông, Hồi, Mãn, 

Tạng và đặt quan Thái thú người Việt để cai trị Việt Nam. Không cần phải che giấu, 

Chủ Tịch Tập Cận Bình đã công khai ý đồ thực hiện "Giấc mộng Trung Hoa" trong 

buổi thăm viếng Viện bảo tàng Trung Hoa và trong bài diễn văn đọc tại ĐHĐCS 19 mơ 

làm bá chủ toàn cầu. 

   

Ông Tập cận Bình lấy tay che mặt trời.  

Trước đây, qua mấy trào Tổng thống Hoa Kỳ, từ Nixon bắt tay Tàu cộng năm 1972, hy 

sinh VNCH, hy sinh 58,000 nhân mạng chiến sĩ Mỹ, 3 triệu thanh niên hai miền Nam 

Bắc - đến Bush cha, Bush con, Clinton. Obama - Hillary đều sai lầm trong chánh sách 

nuôi dưỡng cho Trung Cộng mạnh lên, nhân dân họ khá giả là họ chuyển biến thành thể 

chế Tự do Dân chủ, gia nhập cộng đồng các nước Dân chủ thế giới. Thực tế cho thấy 

Hoa Kỳ đã sai lầm: Nuôi ong tay áo”.  Quả thật vậy - nay Trung Cộng mạnh lên, đủ sức 

quay lại cắn Mỹ, trở thành một địch thủ đáng gờm của Mỹ và một đại họa cho cả thế 

giới.     

Tiến sĩ M.Pillsbury đã xác nhận sự sai lầm này trong tác phẩm của ông: CUỘC CHẠY 

ĐUA MARATHON 100 NĂM  1949 - 2049 

Năm 1949 - 2049 = 100 năm.   

Năm 1949 Mao thành lập nước CHNDTH. Năm 2049 - hậu duệ đời thứ V Tập Cận 

Bình tuyên bố sẽ làm lễ kỷ niệm 100 năm thành lập CHNDTH tại Hoa Lục. Mức đến 

của cuộc đua Marathon 100 năm này: 

Trung Quốc là một đệ nhứt siêu cường thay thế Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới.  

Đây là cuộc chạy đua không công 

bằng. Trung Cộng đã đi trước 69 



năm. Đi trên giấc ngủ yên, lòng tự 

mãn và chánh sách sai lầm của 

Hoa Kỳ. Họ đi hết 2/3 thời gian 

100 năm. Tổng Thống D. Trump 

chính thức đối phó công khai với 

Tàu Cộng năm 2018. Như vậy 

Trung Cộng đã đi trước 2018-

1949 = 69 năm. 

 

Hoa kỳ chỉ có 31 năm đề chạy Marathon với Trung Cộng.  

Đây là cuộc chạy đua khủng khiếp để vuợt Mỹ, soán ngôi Hoa Kỳ trong vai trò lãnh đạo 

thế giới. 

Tác giả quyển sách "The Hundred -Year Marathon" vạch trần những âm mưu trong 

chiến lựợc dài hạn 100 năm của TQ, để mong trở thành một siêu cường thay thay thế 

Mỹ.  

1- Tiến sĩ Michael Pillsbury - người đã từng trải qua những vai trò tình báo tại LHQ, 

giữa CP Mỹ và Liên Xô. Ông tinh thông tiếng Hán, hiểu biết sâu sắc về các thuật ngữ 

của ngôn ngữ ngoại giao, những bí mật về các mưu mô xảo quyệt, các thủ đoạn gian 

manh trí trá, những âm mưu lừa đảo, những chiến thuật tiến thoái, những đòn gián điệp 

và phản gián, những mưu mỹ nhân kế, khổ nhục kế, những ngón ngoại giao phong bì 

hiện các nhà ngoại giao Tây Phương gọi là "bẫy nợ Ngoại giao" (Debt-Trap- 

Diplomacy). Tác giả đã khám phá rằng những đòn phép trên đã được các lãnh tụ Cộng 

sản nghiên cứu kỹ lưỡng từ Binh pháp Tôn Tử, các truyện Tam Quốc, Chiến quốc sách 

của lịch sử hai ngàn năm trước của họ, để áp dụng vào hoàn cảnh hiện đại.  

2.- Trong cuộc chạy đua này, các lãnh tụ CS còn áp dụng chiến thụật ngụy trang, che 

giấu thật kỷ ý đồ hoặc hành động, để cho Mỹ ngủ yên trên sức mạnh và tinh thần tự 

mãn của mình. Trong khi Trung Cộng âm thầm thực hiện từng bước đi trong cuộc chạy 

đua Marathon 100 năm (Sđd).   

3- Từ 50 năm nay, Hoa Kỷ theo đuổi một chánh sách ngây thơ: "Hợp tác và xây dựng", 

nhiều đời Tổng thống  Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho tư bản Hoa Kỳ ào ạt đầu tư vào thị 

truờng nhân công rẻ mạt, để thu lợi nhuận. Tương kế tựu kế, Trung Cộng bắt buộc các 

nhà đầu tư Mỹ phải giao nạp bí mật kỹ thuật sản xuất, để đổi lấy giấy phép hành nghề. 

Mặt khác, TQ còn gửi gián điệp kinh tế xâm nhập vào các công ty, xí nghiệp Mỹ để ăn 

cắp sở hữu trí tuệ, ăn cắp dữ kiện công nghệ, để bắt chước sản xuất những phiên bản rồi 

xuất cảng qua Mỹ với giá rẻ hơn. Mỹ còn đào tạo cho TQ hơn 1 triệu SV tốt nghiệp ĐH 

trở về bắt chước các mẫu mã hàng hóa Mỹ, Nhựt và Châu Âu, để sản xuất những mặt 

hàng y như hàng Mỹ, giá rẻ để cạnh tranh với hàng Mỹ, Nhựt và Liên Âu. Theo 

counterfeit Report - cơ quan tư nhân chống hàng giả thì TQ sản xuất 80% hàng giả trên 



thế giới. TQ còn xin Mỹ can thiệp để vào WTO, để lợi dụng mọi sơ hở, cạnh tranh bất 

chánh và hưởng qui chế tối huệ quốc vì thuộc nước nghèo chậm tiến.. TQ tung người 

vào Mỹ "để tán tỉnh các học giả, thao túng các cố vấn của họ, các nhà chính trị nổi tiếng 

và  những nhận vật hay tổ chức được xem là thân TQ và phải biết kiên nhẫn để tránh 

không bị bao vây" (M. Pillsbury - Sđd).. 

4- Tiến sĩ M. Pillsbury còn tìm tiếp xúc với những nhân vật đào tẩu, bất đồng chánh 

kiến với CS như tỷ phú Quách Văn Quý (hiện sống ở New York) và nhiều nhân vật 

khác, để tìm hiểu những bí mật, những mâu thuần trong nội bộ Đảng Cộng sản TQ.    

5- Nghiên cứu về phía Mỹ, tác giả còn khám phá ra một sự thật mà báo chí ít ai nhắc 

tới: "Tất cả các lãnh đạo Hoa Kỳ từ thời Nixon-Kissinger cho đến nay, đều đánh giá sai 

lầm về chủ trương và mục đích của Trung Quốc. Bằng chứng làm chấn động giới chính 

trị Hoa Kỳ: Quyết định của Jimmy Carter và Kissinger về việc sẵn sàng yểm trợ cho TQ 

nhiều mặt, trong đó có mặt Khoa học kỹ thuật, để hiện đại hóa Quốc Gia này" 

( M.Pillsbury - sđd)..  

6- Trả lời phỏng vần của ký giả Hélène Vissìère báo Le Point (Pháp), Ông M. Pillsbury 

nói: "Người Trung Quốc có vẻ như bị mê hoặc trước sự biến đổi của Mỹ thành một siêu 

cường. Họ nghiên cứu xem chánh sách thương mãi và công nghiệp đã giúp Mỹ vượt 

qua Anh Quốc và Đức như thế nào.Tôi đã sững sờ khi thấy ở thư viện trường Đảng, bên 

cạnh các sách về thời Chiến quốc, có cả một phần dành cho kỹ thuật quản lý của Mỹ" 

(M.Pillsbury - Sđd).    

7- Sách của M.Pillsbury còn dẫn một bằng chứng động trời khác: Chính vị Tổng thống 

nổi tiếng của Hoa Kỳ Ronald Reagan cũng phạm một sai lầm lớn là "ký quyết định số 

NSDD 11 năm cho phép Ngũ Giác Đài đem kỹ thuật tối tân về tên lửa, hải quân và 

không quân, bộ binh để chuyển hóa QĐND/ TQ thành lực lượng chiến đấu có tầm vóc 

quốc tế (M. Pillsbury, The Hundred - Year Marathon). 

(Có lẽ đây là thời chiến tranh lạnh, Tổng thống Ronald Reagan  dùng chiến lược giúp 

Trung Cộng mạnh lên để liên minh đối phó với Liên Xô).  

8- Mặt trận gián điệp: Kể từ thời Nixon - Kissinger (1972) - lợi dụng sự ngây thơ và sai 

lầm của CP/ Mỹ xem TQ chỉ là một nước nghèo, yếu kém - các lãnh tụ CS thiết lập một 

mạng lưới tình báo, cài điệp viên vào khắp các cơ quan đầu não từ Trung ương đến địa 

phương Hoa Kỳ.     

Giám Đốc FBI Christopher Wray  tường trình trước Quốc hội Hoa Kỳ ngày 10-10-

2018, về tình hình gián điệp Trung Quốc tại Hoa Kỳ và cảnh cáo rằng gíán điệp TQ có 

mặt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nó bao gồm mọi thứ từ hạt ngô ở Iowa đến các "turbin" 

gió ở Massachusetts, từ nông nghiệp đến công nghệ cao. (Business Insider). Đây là một 

mối đe dọa lớn nhứt cho nền An ninh Hoa Kỳ xuất phát từ Bắc Kinh.  

Phỏng vấn của báo Le Point về chiến lược quân sự của TQ, tác giả quyển sách cho biết: 

"Người TQ hiện nay không đi chinh phục thế giới như những nước khác kiểu Hitler của 

Đức và Tojo của Nhật trong thế kỷ qua. Họ thực tiễn hơn. Mối đe dọa thật sự là sự thiếu 

vắng cải tổ và sự say mê những kẻ độc tài như Assad hay Mugabe. Họ tập trung phát 

triển loại vũ khí có thể giúp đánh bại kẻ thù hùng mạnh hơn bằng cách tấn công vào 



những điểm yếu của đối phương. Quyển sách chiến lược mới của TQ đánh giá Mỹ yếu 

trên phương diện An ninh mạng và không gian điện não. QĐNDTQ đã thiết lập được 16 

đơn vị gián điệp chuyên trách tấn công tin học, và đã phát triển một chương trình vũ khí 

bí mật, để phá hủy các vệ tinh Mỹ. 

Tiến sĩ Michael Pillsbury nhận định: "Qua nghiên cứu, tôi được biết từ đời Mao đến 

nay, giới diều hâu TQ luôn luôn muốn nước họ sẽ thay thế Mỹ ở vị trí lãnh đạo kinh tế 

và quân sự của thế giới vào năm 2049, tức là năm kỷ niệm 100 năm ngày Mao lên cầm 

quyền". 

"Kế hoạch này được biết dưới tên "Cuộc chạy đua Marathon 100 năm" mà không được 

ai nói đến. Nhưng bây giờ Bắc Kinh đã bắt đầu lên tiếng một cách công khai dưới trào 

của Chủ tịch Tập cận Bình". 

"Nếu Mỹ muốn cạnh tranh thì Mỹ phải thay đổi hoàn toàn quan điểm và nhìn nhận TQ 

là một đối thủ cạnh tranh chứ không phải một QG cần cứu trợ, phải nhận dạng những 

lãnh vực mà Mỹ có thể gây sức ép, thuyết phục các nước lân cận thiết lập một liên 

minh, để buộc TQ bớt hung hăng và phải bảo vệ các nhà ly khai Trung Quốc, hỗ trợ 

giới cải cách và nghiên cứu thời kỳ chiến quốc". Ông M. Pillsbury nói tiếp. 

Sách của Tiến sĩ Michael Pillsbury xuất bản năm 2015. Tổng thống D.Trump lên cầm 

quyền năm 2017. Chánh phủ D.Trump đã hiểu rõ TQ. QH Mỹ cũng đã thức tỉnh và 

quyết tâm chống Trung Cộng qua Luật Ủy nhiệm Quốc phòng (NDAA) 716 tỷ 3 $USD, 

với một số phiếu cao nhứt của Thượng viện 87/10   

Riêng Chánh phủ D.Trump đang quyết liệt  đối phó với TQ. Chiến tranh thương mãi 

chỉ là một cái cớ để T.T Trump mở mặt trận đánh toàn diện vào Trung Quốc. Mỹ nhứt 

định không để cho TQ chiếm vị trí siêu cường của mình..  

Mặc dù Mỹ đã sai lầm và đã chậm 2/3 đoạn đường 100 năm. Nhưng là một nước siêu 

cường, Mỹ có đầy đủ sức mạnh để ngăn chặn Trung Cộng. Cuộc chiến, dù cam go - kẻ 

thù, dù mưu mô xảo quyệt - nhưng Mỹ có nền văn minh khoa học cao nhứt thế giới, thể 

chế tam quyền phân lập, Mỹ xưa nay không xâm lăng lãnh thổ của bất cứ nước nào,  đủ 

chứng minh với thế giới chính nghĩa về phía mình.     

Mỹ đã thực sự hành động: 

*Chiến tranh thương mãi đang quyết liệt với Trung Cộng. 

    - Ban hành Luật ủy quyền Q.P ( NDAA)          

    - Mở mặt trận qui mô chống gián điệp Trung Cộng tại Mỹ:       

*Sa thải, bắt và truy tố các nhà bác học gián điệp tại Viện Ung thư Anderson TX.     

* Bắt nhiều Kỹ sư Mỹ gốc Hoa, trong đó có Kỹ sư Xiaoqing Zheng bị tội  ăn cắp dữ 

kiện công nghệ "turbin" của CGE. Còn nhiều vụ tương tự khắp nước Mỹ, không thể kể 

ra hết. 

* Mỹ khởi tố 3 vụ gián điệp TQ lấy cắp bí mật công nghệ động cơ máy bay phản lực 

dùng cho máy bay chở hành khách. Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ tên các điệp viên này thuộc 

Sở An ninh tỉnh Giang Tô: Chai Meng, Zhang Zhang Gui, Liu chun Liang, đã ăn cắp kỹ 

thuật cốt lõi của động cơ turbin cho các công ty hàng không thương mãi TQ.         



*Báo cáo của Bloomberg phát giác TQ cấy chip nhỏ hơn hạt gạo vào 30 Công ty Mỹ 

bao gồm cả Amazon, Apple, các Ngân hàng  lớn và các nhà thầu lớn của CP. Các cuộc 

điều tra của An ninh Mỹ cho biết: Các con chip nhỏ hơn hạt gạo cho phép kẻ tấn công 

tạo ra một cánh cửa tàng hình, để xâm nhập bất kỳ mạng máy tính nào. Chỉ đưa ra vài 

thí dụ điển hình, còn rất nhiều vụ án khác, không kể hết được..       

*Kiểm soát gắt gao, trục xuất các công Ty TQ là cơ sở hoạt động cho TQ như các đại 

công Ty ZTE, Huawei, Alibaba.   

*Ngăn chặn không cho Công ty TQ hay Công ty trá hình TQ mua các công ty sx sản 

phẩm chiến lươc của Mỹ như công ty Qualcom (sản xuất chip chiến lược) v.v...   

Tình báo TQ xâm nhập vào Mỹ từ năm 2012 - theo báo Washington Free Beacon - con 

số lên đến 25,000 người và hơn 15,000 điệp viên tuyển dụng, để gia tăng hoạt động do 

thám tại Mỹ. Chánh phủ Trump chủẩn bi trục xuất 100,000 người Hoa tị nạn tại Mỹ   

*Trục xuất 350,000 SV TQ du học tại Mỹ.        

*Đóng băng tài sản các quan chức TQ             

*Đóng băngTài sản và doanh nghiệp nhà nước TQ       

*Cấm các chánh phủ, các tổ chức kinh doanh hoặc các các cá nhân chuyên gia làm ăn 

với TQ - thậm chí có thể ngăn cấm TQ sử dụng ngoại hối bằng đô la Mỹ (Thời báo 

Hồng Kông).           

*Phá kế hoạch 1000 mgười của TQ  

Tóm lại Trung Quốc chuẩn bị cuộc chạy đua này 69 năm trước Mỹ: Phát khởi từ trong 

não trạng của Mao trạch Đông năm 1949 và các lãnh tụ 5 đời  kế tiếp - ý đồ vượt Mỹ, 

thể hiện từng bước cạnh tranh với Mỹ. Đặng tiểu Bình mở cửa cải cách kinh tế thu hút 

vốn đầu tư ngoại quốc (FDI). Kinh tế TQ càng mạnh, tham vọng càng lớn, cuộc chạy 

đua càng tăng tốc. Đến đời thứ V, họ Tập không cần giấu giếm đã công khai mức đến 

của cuộc chạy đua là năm 2049 - kỷ niệm 100 năm thành lập CHNDTH- Trung Quốc sẽ 

là đệ nhứt siêu cường thay thế Mỹ trong vai trò lãnh đạo thế giới. 

Đi trên con đường ngây thơ "nuôi ong tay áo" suốt 69 năm (1949 - 2018) - Mỹ đã tỉnh 

giấc từ khi D.Trump xuất hiện.  Chỉ còn 31 năm để chạy đua với Trung Quốc. Dù trễ 

nhưng còn kịp...  

Cuộc thương chiến chỉ là cái cớ, là Diện - không phải là Điểm. Điểm của Trung Cộng là 

đánh gục Mỹ để làm bá chủ thế giới. Điểm của Mỹ là ngăn chặn Trung Cộng không cho 

vượt Mỹ và thay thế Mỹ trong vị trí siêu cường. Do đó, Mỹ không thể ngưng. Trung 

Cộng không thể lùi. Như vậy, là một cuộc chiến phải có kẻ thắng người bại. Một cuộc 

chiến "một mất, một còn" giữa Mỹ và Trung Cộng. 

Về kết quả cuộc đua ghê gớm này, báo Le Point (Pháp) hỏi: "Có thể có chiến ttranh 

bùng nổ ra không"? Ông Pillsbury trà lời: Có đấy, có thể xẩy ra một cuộc chiến tranh 

ngoài ý muốn.. Trung Quốc có thói quen tung ra những cú đánh cảnh cáo: "Họ can thiệp 

vào Triều Tiên năm 1950, rồi Ấn Độ  năm 1962. Họ cho rằng cuộc tấn công phủ đầu 

thường đem lại chiến thắng".  

Cuộc chạy đua Marathon 100 năm khủng khiếp này phản ảnh một cuộc chiến vô cùng 

phức tạp, khốc liệt không chỉ trên bình diện quân sự như các cuộc chiến tranh khác 



trong quá khứ - mà là một cuộc chiến toàn diện trên mọi lãnh vực: Kinh tế chính trị, 

thương mãi, khoa học kỹ thuật, ý thức hệ...  

Thêm một bằng chứng Mỹ quyết liệt trong mặt trận chống Trung Quốc: Bộ Tư pháp Mỹ 

yêu cầu Canada bắt và dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu (Meng Wanzhou) - Phó chủ tịch kiêm 

Giám đốc Tài chánh công ty Huawei – Công ty sản xuất “chip tối tân 5 G” lớn nhứt của 

Trung Quốc tại Mỹ. Mỹ ra tay ngăn chặn và phá vỡ Huawei - Công ty tình báo ngụy 

trang thực hiện kế hoạch “ Made in China 2025” để vượt Mỹ và thay thế Mỹ trong vai 

trò lãnh đạo thế giới.  

Thế giới đang nín thở chờ xem diễn tiến ngày càng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. 

 

 

 

 “Sự can thiệp của Hoa Kỳ 

vào Chiến Tranh Việt Nam”, 

Hai thế hệ, một cái nhìn về lịch sử 

  

Sơn Tùng 

  

Chiều ngày 2.3.2019, tới dự 

buổi ra mắt bộ phim tài liệu 

lịch sử“Sự Can thiệp của Hoa Kỳ vào Chiến Tranh Việt Nam” tại hội 

trường George Mason University Law School trong Vùng Hoa-Thịnh-Đốn, 

tôi không kỳ vọng được biết thêm điều gì mới lạ về cuộc Chiến Tranh Việt 

Nam.  

 

Cuộc chiến ấy đã được nói tới quá nhiều, viết quá nhiều và nhiều bộ phim 

tài liệu về cuộc chiến ấy cũng đã được thực hiện, nhất là về phía người Mỹ. 

Hơn 40 năm đã trôi qua sau ngày Chiến tranh Việt Nam chấm dứt, có thể 

nói không còn điều gì về cuộc chiến ấy mà chưa được nói tới, bàn tới, kể cả 

những tài liệu “mật” cũng đã được giải mật và phơi bày dưới ánh mặt trời. 

 

Vậy thì hôm nay, bộ phim “Sự Can thiệp của Hoa Kỳ vào Chiến Tranh Việt 

Nam” của anh sinh viên Alex Thái Võ và cựu Đại sứ Bùi Diễm có điều gì 

mới lạ? Nhất là năm nay Đại sứ Bùi Diễm đã 96 tuổi và anh Alex Thái Võ 



thì sinh năm 1981, sáu năm sau khi chiến tranh chấm dứt.  

 

Đáng lẽ sự kiện này đã khiến tôi nằm nhà thì lại chính là lý do đưa tôi tới 

góp mặt trong buổi ra mắt bộ phim tài liệu được cho biết là dài tới 17 giờ 

chiếu, gồm 15 đoạn. Tôi tò mò về sức khỏe thể chất và trí óc minh mẫn của 

cụ Bùi Diễm, một nhân vật tại Vùng Hoa-Thịnh-Đốn mà đã khá lâu không 

thấy xuất hiện. Tôi cũng thắc mắc về kiến thức, nhiệt tình và tài nghề của 

“cậu” sinh viên Alex Thái Võ mà đây là lần đầu tôi nghe tên. Hai người Việt 

Nam, một già một trẻ, “thân cô thế cô”, lấy tiền ở đâu và phương tiện ở đâu 

để làm một bộ phim tài tiệu dài như vậy và nội dung ra sao? 

 

Năm 1983, khi Alex Thái Võ mới lên hai, bộ phim “Vietnam: A Television 

History” được thực hiện với phí tổn mấy triệu đô-la mà cũng chỉ dài  13 giờ 

chiếu. Bộ phim chứa đầy định kiến và thiên lệch với Việt Nam Cộng Hòa đã 

bị cộng đồng người Việt hải ngoại khi ấy phản đối rầm rộ. Tổ chức Accuracy 

In Media đã thực hiện một cuốn phim để phản bác lại, nhưng với 30 ngàn 

đô-la kiếm được do sự đóng góp của cộng đồng, cuốn phim cũng chỉ dài một 

giờ chiếu. 

 

Vì vậy, có quá nhiều câu hỏi cho bộ phim dài 17 giờ chiếu này với hai nhà 

sản xuất  độc đáo mà buổi ra mắt kéo dài 3 tiếng đồng hồ đã được làm sáng 

tỏ một phần. 

 

Trước hết, nhà sản xuất phim Alex Thái Võ, nghiên cứu sinh tiến sĩ sử học, 

cho biết bộ phim này được thực hiện theo thể thức “lịch sử truyền khẩu”, 

dựa trên những cuộc phỏng vấn cựu Đại sứ Bùi Diễm kéo dài trong sáu năm 

với sự hướng dẫn của Giáo Sư Keith Taylor thuộc đại học Cornell ở New 

York. 

 

Ông Alex Thái Võ cũng nói về lý do, những khó khăn và những thuận lợi để 

thực hiện bộ phim tài liệu lịch sử này. Đáng chú ý là về mục đích và lý do 

thực hiện bộ phim này, ông Thái Võ nói rằng cuộc Chiến tranh Việt Nam đã 

chấm hơn 40 năm, đã được nói tới nhiều trong sử sách và phim ảnh, nhưng 

vẫn còn thiếu sót và có nhiều sự thật đã bị bỏ quên hay không được nói tới. 

Trong khi tìm tài liệu để làm luận án tiến sĩ  với đề tài “Cuộc Cải Cách Ruộng 

Đất” và “Vụ án Nhân Văn Giai Phẩm” dưới chế độ cộng sản Miền Bắc Việt 



Nam, ông đã may mắn được quen biết Đại sứ Bùi Diễm và được ông đại sứ 

hết lòng cộng tác để thực hiện bộ phim này. Alex Thái Võ nhấn mạnh động 

cơ chính thúc đẩy ông cùng nhóm cộng sự viên làm bộ phim tài liệu lịch sử 

trung thực này về cuộc Chiến Tranh Việt Nam là để giúp một phần nào cho 

mọi người thấu hiểu sự thật về cuộc chiến ấy, nhất là các thế hệ người Việt 

mai sau.  

 

Đại sứ Bùi Diễm cũng nói về lý do ông đã cộng tác với ông Thái Võ mà ông 

đã có cái duyên may gặp trong một cuộc hội thảo về chiến tranh Việt Nam 

tại Trường Đại Học Cornell sáu, bảy năm trước. Ông cho biết khi rời 

Việt Nam hai ngày trước khi Sài-Gòn thất thủ, ông có đem theo một cặp đầy 

tài liệu quan trọng của chính ông trong những năm phục vụ chính quyền Việt 

Nam Cộng Hòa từ 1965 tới 1975. 

 

Những tài liệu này, cộng với sự hiểu biết và kinh nghiệm mà ông đã trải qua 

trong suốt hai cuộc chiến dài đã giúp cho sự hoàn thành bộ phim: “Sự Can 

thiệp của Hoa Kỳ vào Chiến Tranh ViệtNam”, nằm trong Dự án “Lịch Sử 

Truyền Khẩu về Chiến Tranh Việt Nam”.  

 

So với số tuổi của ông, Đại sứ Bùi Diễm tỏ ra còn rất minh mẫn và bén nhạy, 

nhất là khi trả lời các câu hỏi của cử tọa. Ông đối đáp không hề vấp váp, đôi 

khi còn tỏ ra không thiếu máu hài hước. Thí dụ được hỏi về việc Thủy Quân 

Lục Chiến Mỹ đổ bộ lên Đà-Nẵng ngày 8.3.1965 đã không hề có sự chấp 

thuận trước của VNCH mà cũng chẳng cần thông báo với nước chủ nhà, coi 

như là đất vô chủ. Câu hỏi đặt ra: khi ấy ông Bùi Diễm là đổng lý văn 

phòng tại phủ thủ tướng, chuyện đó sự thật ra sao? 

 

Đại sứ Bùi Diễm xác nhận ba tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đổ bộ lên 

Đà-Nẵng mở đầu cho giai đoạn Hoa Kỳ trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến 

tranh tại Việt Nam mà không có sự chấp thuận trước của chính phủ VNCH. 

Sau khi cuộc đổ bộ hoàn tất rồi, ngày hôm sau, một cố vấn của Đại sứ 

Maxwell Taylor mới tới gặp Thủ tướng Phan Huy Quát thông báo và xin ra 

một thông cáo chung về biến cố này, và chính ông Bùi Diễm là người đã 

thảo tại chỗ bản văn ấy. Đại sứ Bùi Diễm nói thêm tuy chính phủ Hoa Kỳ có 

một chính sách chung cho vấn đề Việt Nam là “be bờ” để ngăn chặn cộng 

sản lan tràn xuống Đông Nam Á, nhưng khi thi hành thì có nhiều bộ, cơ quan 



và các cố vấn liên hệ cùng làm việc với nhau, và thường thì không phải lúc 

nào cũng đồng ý với nhau. Như vấn đề đổ quân vào Việt Nam tham chiến, 

có thể là do ý kiến của Ngũ-Giác-Đài, hay Bộ Ngoại Giao, hay các cố vấn 

trong Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Johnson là người quyết định và chịu trách 

nhiệm. 

 

Đại sứ Bùi Diễm khôi hài: “Thời ấy chuyện gì xảy ra ở Việt Nam người ta 

cũng đổ cho ‘bàn tay lông lá’. Nhưng có khi tay phải làm mà... tay trái không 

biết!” 

 

Ông Bùi Diễm không cười trong khi mọi người đều cười.  

 

Đây là bi kịch lớn nhất trong những bi kịch về cuộc chiến tranh tại Việt Nam. 

Người Mỹ đã can dự vào cuộc tranh chấp tại Việt Nam trong khi không biết 

gì về Việt Nam, và người Việt Nam làm “đồng minh” với Mỹ cũng không 

biết gì về Mỹ Quốc. Họ chỉ biết về nước Mỹ và người Mỹ sau khi bại trận, 

mất nước và kéo nhau sang Mỹ tị nạn. Đã quá trễ! 

 

Nhờ những năm dài giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền VNCH 

liên hệ đến Hoa Kỳ, trong đó có 5 năm làm đại sứ tại Washington (1967-

1972), Bùi Diễm là một trong những người Việt Nam hiểu biết nhiều về 

người Mỹ và sự vận hành của nền chính trị Hoa Kỳ. Ông vừa là một chứng 

nhân lịch sử vừa là người trong cuộc về những đổi thay và biến động đã diễn 

ra dồn dập trên đất nước Việt Nam từ cuối cuộc Thế Chiến II cho đến năm 

1975, khi Cộng sản đặt ách thống trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam, một bước 

lùi lớn của “Thế giới Tự Do” và một thất bại quan trọng của siêu cường Hoa 

Kỳ trong chiến lược chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản tại Á 

Châu, mà hậu quả tai hại ngày càng thấy rõ qua sự bành trướng của Trung 

cộng. 

 

Đại sứ Bùi Diễm là nhân vật có thẩm quyền và thích hợp để nói về lịch sử 

cuộc chiến tranh tại Việt Nam kéo dài 30 năm (1945-1975). Kẻ thắng - Cộng 

sản Bắc Việt - cũng như bên bại - Hoa Kỳ - đều đã viết sử và làm phim về 

cuộc chiến ấy, qua nhãn quan thiên lệch của mỗi bên, vì lợi ích của mỗi bên. 

 



“Sự Can thiệp của Hoa Kỳ vào Chiến Tranh Việt Nam”, hay Dự án “Lịch 

Sử Truyền Khẩu về Chiến Tranh Việt Nam”, là tiếng nói trung thực của dân 

tộc Việt Nam, nạn nhân đã thua trắng tay trong canh bạc máu của thời đại 

đen tối nhất trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam. 

 

Dưới đây là chủ đề 15 tập, hay phần, của bộ phim: “Sự Can thiệp của Hoa 

Kỳ vào Chiến Tranh Việt Nam”: 

Phần 1: Nguồn Gốc Sự Can Thiệp Của Hoa Kỳ Tại Việt Nam, 1945-1965. 

Phần 2: Hoa Kỳ Đưa Quân Vào Việt Nam. 

Phần 3: Sự Hiện Diện Của Người Mỹ và Các Ảnh Hưởng về Kinh Tế, Xã 

Hội, Chính Trị, và Quân Sự. 

Phần 4: Tết Mậu Thân 1968,  Bầu Cử Tại Mỹ và Những Ảnh Hưởng Đưa 

Đến Hòa Đàm Paris. 

Phần 5: Hiệp Định Paris và Những Hậu Quả. 

Phần 6: Phong Trào Phản Chiến và Ảnh Hưởng Đối Với Chính Sách 

Việt Nam của Hoa Kỳ. 

Phần 7: Những Diễn Biến Đưa Đến Paris. 

Phần 8: Hội Đàm Sơ Bộ tại Paris. 

Phần 9: Richard Nixon, Anna Chennault và Cuộc Bầu Cử năm 1968. 

Phần 10:  Mật Đàm Paris. 

Phần 11: Sự Vận Hành của Nền Chính Trị Hoa Kỳ và Việt Nam Hóa Chiến 

Tranh. 

Phần 12: Phản Chiến Bùng Nổ, Hồ Sơ Pentagon, Lo Ngại Của Hoa Kỳ và 

Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Năm 1971 Tại Nam Việt Nam. 

Phần 13: ‘Vừa Đánh Vừa Đàm’, ‘Xích Lại Gần Nhau’, và ‘Hòa Bình Trong 

Danh Dự’. 

Phần 14: Bài Học Lịch Sử và Những Vấn Đề Đại Cương. 

Phần 15: Để Hiểu Thêm Về Con Người và Nền Chính Trị Hoa Kỳ. 

 

Trong buổi ra mắt bộ phim “Sự Can thiệp của Hoa Kỳ vào Chiến Tranh Việt 

Nam”, ban tổ chức chỉ chiếu giới thiệu vài đoạn của Phần 2, Thủy Quân Lục 

Chiến Hoa Kỳ đổ bộ vào Đà-Nẵng ngày 8.3.1965, mở đầu cho giai đoạn trực 

tiếp tham chiến trên bộ ở Việt Nam. 

 

Muốn xem toàn bộ gồm 15 phần (17 tiếng đồng hồ) được thu vào một USB 

và bán 20 đô-la.  Với 20 đô, giá một bữa ăn sáng bình dân cho hai người, 



các bạn trẻ gốc Việt đang sống ở hải ngoại sẽ hiểu tường tận tại sao họ không 

ở Việt Nam mà lại đang có mặt ở khắp nơi trên hành tinh này, và nhận ra 

rằng những sử sách họ được đọc, những phim ảnh họ được xem, những điều 

họ được giảng dạy từ bậc trung học tới đại học về Chiến tranh Việt Nam đều 

không đúng sự thật. 

 

Với giới trẻ tại Việt Nam, xem “Sự Can thiệp của Hoa Kỳ vào Chiến Tranh 

Việt Nam”, tức “Lịch Sử Truyền Khẩu về Chiến Tranh Việt Nam”, họ sẽ hết 

còn thắc mắc tại sao mình được dạy phải “nhớ ơn Đảng” đã giải phóng mình 

mà mình lại đang sống như trong một nhà tù lớn. Nếu lên tiếng đòi được hít 

thở tự do và ăn nói tự do thì sẽ được “đảng giúp đỡ” cho vào một nhà tù nhỏ 

để cải tạo tư tưởng. 

 

Sắp tới ngày 30.4.2019, 44 năm sau “ngày giải phóng”, 30.4.1975, thiết nghĩ 

là thời điểm nên xem bộ phim “Sự Can thiệp của Hoa Kỳ vào Chiến Tranh 

Việt Nam”, hay là “Lịch Sử Truyền Khẩu về Chiến Tranh Việt Nam”.  

 

Để kết luận, xin có một đề nghị nhỏ với Đại sứ Bùi Diễm và Nhà Sản xuất 

Alex Thái Võ: cái tựa đề “Lịch Sử Truyền Khẩu về Chiến Tranh Việt Nam” 

nghe có vẻ không mấy ổn. “Lịch sử truyền khẩu” được dùng để chỉ lịch sử 

truyền miệng từ đời này qua đời nọ ở thời đại khi loài người chưa có chữ 

viết và chưa phát minh ra máy in. Ngày nay, ngoài sách sử còn có phim ảnh, 

computer với biết bao tiện ích, như USB đã được dùng để thu toàn bộ “Sự 

Can thiệp của Hoa Kỳ vào Chiến Tranh Việt Nam”, hay “Lịch Sử Truyền 

Khẩu về Chiến Tranh Việt Nam”, với lời của Đại sứ Bùi Diễm và bao nhiêu 

hình ảnh, thước phim sống động, hấp dẫn mà nhóm sản xuất đã sưu tầm 

được trong chiều dài hơn nửa thế kỷ. 

“Lịch Sử Chiến Tranh Việt Nam qua phim ảnh và lời dẫn giải của người 

chứng trong cuộc”, nghe có vẻ thuận tai và hợp lý hơn? 

SơnTùng 

 

 

 

Mời ngày Quốc Hận ở San Jose. 

Kính thưa quý vị.                                                                                           



Xin chân thành mời quý vị đến họp mặt với chúng tôi. 10 giờ sáng ngày thứ bẩy 

13 tháng 4-2019. County Building Số 70 W Hedding San 

Jose.                                                                                              

Xin bắt đầu câu chuyện như sau:  

Chuyện từ nuớc Mỹ.   

Năm 1962, tôi còn rất trẻ đã có dịp đi học ở Fort Lee, tiểu bang VA. Được dịp 

thăm các bảo tàng lập quốc và Nam Bắc chiến tranh.  Hết sức say mê. Họ lồng 

tiếng ban nhạc chào đón tướng Lee tư lệnh miền Nam khi đến ký kết đầu hàng 

tướng Grant của miền Bắc. Mỹ gọi là hiệp ước đình chiến của những người quân 

tử. Sau hàng trăm trận giáp lá cà giết nhau bằng gươm giáo trong 4  năm và hai 

bên chết tổng cộng gần 1 triệu người. Cũng trong viện bảo tàng, tôi có dịp nghe 

lần đầu bài diễn văn 271 chữ của ông Lincoln đọc năm 1863, tại Gettysburg trước 

15.000 người trong lễ khánh thành nghĩa trang ngay trên chiến trường chôn cất 

lính cả Nam và Bắc. Ông nói tất cả 2 bên đều hy sinh cho đất nước và đọc câu 

tuyên ngôn bất hủ. "Chính quyền của dân, do dân và vì dân, sẽ không mất khỏi 

trái đất này." Tuy nhiên ngay sau đó tổng thống Hoa Kỳ bị một thành viên miền 

Nam ám sát và trở thành anh hùng thống nhất đất nước, giải phóng nô 

lệ.                         

Chiến tranh Việt Nam:                                              

Hôm nay 44 năm sau chiến tranh Việt Nam tôi xin tổng kết 2 giai đoạn. Trận 

chiến từ 1947 đến 1954 cả 2 phe quốc cộng Việt Nam và thường dân chết 800 

ngàn. Pháp hy sinh 80 ngàn. Trận chiến từ 1954 đến 1975 cả hai bên Việt Nam và 

thường dân chết 3 triệu . Mỹ tham chiến 13 năm, với 3 triệu lính quân dịch thay 

phiên, tốn phí 738 tỷ, hy sinh 58 ngàn, trong đó có 11 tướng và sau cùng là 300 

ngàn thương binh..Tin tức ngày nay cho biết, trong cuộc chiến Trung Cộng hiện 

diện 350 ngàn quân tại biên giới giúp Việt Cộng dồn toàn lực xâm chiếm miền 

Nam. Phía VNCH, tiếp theo sau cuộc chiến là những cái chết không thống kê của 

hàng ngàn tù tập trung và hàng trăm ngàn người vượt biển. 

Xin mời duyệt cuốn phim.  

 Hôm nay chúng tôi mời họp mặt sau gần nửa thế kỷ. Xin trình chiếu cuốn phim 

nói lên phần nào ý nghĩa của cuộc chiến và tìm ẩn số của tháng 4 năm 1975. Lịch 

sử của dân tộc Lạc Việt với 4 ngàn năm dựng nước từ miền Nam sông Dương tử 



đến châu thổ sông Hồng không có một bảo tàng nhân văn. 4 ngàn năm Bắc thuộc 

không còn di tích. 400 năm Nam tiến từ sông Gianh đất Quảng qua sông Hương 

vào đến sông Cửu long Đồng Tháp Cà Mâu cũng không có các bảo tàng viện ghi 

lại vết tích của ông cha. Cuộc di cư 1 triệu dân từ Bắc vào Nam vượt sông Bến 

Hải 1954 cũng chẳng còn di tích. Cuốn phim này sẽ là một trong các di sản cụ thể 

đóng góp vào Viện bảo tàng Thuyền Nhân và VNCH về chuyện 30 tháng tư. Ngày 

hôm nay là ngày quý vị duyệt phim đầu tiên. Sẽ được bổ túc tu chỉnh phụ đề Anh 

ngữ để ghi dấu năm 2020 tức là 45 năm sau cuộc chiến. Cuốn phim này cũng là 

một lời cầu nguyện cho hàng triệu linh hồn siêu thoát trong thời gian qua. Sẽ là 

những thước phim nhiều đau thương bởi vì hôm nay chính là ngày tưởng niệm 

Quốc Hận. Xin bà con thông cảm. Chân thành cảm tạ. 

Phim Mỹ, phim Việt. Cùng một cuộc chiến. 

Ký giả Mỹ làm phim Vietnam War. 10 năm, 30 triệu mỹ Kim. Mục đích giải thích 

tại sao Mỹ rút. Việt Nam chúng tôi làm phim. Lịch sử Ngàn người cùng nói. Tại 

sao thua. Thời gian 44 năm hay 44 ngày. Bao nhiêu tiền. Xin nghĩ dùm coi. 

Ghi nhận đặc biệt                                                                

 về chiến tranh Việt Nam.                                                             

Giao Chỉ, Vũ văn Lộc nguyên đại tá                                               

giám đốc Ủy ban Path Finder TTM từ 1973.  

A) Bang giao quốc 

tế:                                                                             

1) Trong đệ nhị thế chiến. Hoa Kỳ và Nga Sô là đồng 

minh.                                                                                             

2) Sau thế chiến chính HK giúp CS Nga trở nên hùng 

mạnh.                                                                    

3) HK thay thế Pháp tại Đông dương, để trực tiếp giúp VN chống 

Cộng Sản  

4) Rút kinh nghiệm Cao Ly, Hoa Kỳ chỉ giúp bảo vệ miền Nam và 

không muốn mở rộng chiến tranh, tránh đương đầu với Trung 

Cộng.                                             



5) Chiến tranh VN kéo dài, không được lòng dân, HK trực tiếp nói 

chuyện với Trung Cộng để rút 

quân.                                                                                

6) HK vào VN do nhu cầu của HK. Rút ra khỏi VN cũng là nhu 

cầu của HK.  

 

B) Nghịch lý trong chiến tranh Việt Nam.                   

1) Miền Nam chỉ phòng thủ, trước sau cũng thua.                     

2) Việt Cộng do Trung Cộng giúp thắng Pháp tại Điện Biên Phủ. 

Sau Geneve chiếm nửa đất nước, quyết tâm chủ trương xâm lăng 

miền Nam. VNCH chủ trương xây dựng kiến thiết, không dồn nỗ 

lực vào quân sự. Vui sống tự do hòa bình. Chính trị không ổn 

định. Tất cả tùy thuộc Hoa Kỳ. Trước sau cũng phải thất 

bại.                                                           

3) Sự rút lui của Mỹ gây ảnh hưởng tức thời về tinh thần, bắt đầu 

từ tổng thống. Vị tổng tư lệnh càng vững mạnh lúc bình thường 

thì khi rối loạn càng ảnh hưởng trầm trọng đến toàn 

quân.                                                                          

4) Bình thường, đáng khen khi dân chạy về phía VNCH. Khi biến 

động, dân chạy theo lính cuộc lui binh thành thảm 

kịch.                                                                                          

5) Hình ảnh cuộc rút quân đường bộ từ Pleiku. Cuộc tháo lui 

đường biển ở Đà nẵng và cuộc di tản tại Tòa Đại Sứ chiếu trên TV 

toàn quốc và toàn thể giới đã làm toàn quân rã ngũ trước khi 

chiến đấu. Đã làm cho Hoa Kỳ và thế giới quay lưng 

đi.                                                                     

6) Trên thực tế không hề có giao chiến trên các mặt trận. Chỉ là 

các cuộc rút quân không trật tự.                      

7) Cho đến ngày 30 tháng tư-1975 với tư cách Giám Đốc Ủy Ban 

Path Finder về Logistic tôi xác nhận VNCH vẫn còn đủ phương 

tiện tiếp tục chiến đấu đến hết năm 1975 và hơn nữa. Hai tổng kho 



Long Bình và Đà Nẵng vẫn còn đầy đủ tiếp liệu. Các cấp lãnh đạo 

VN vì nhu cầu quân viện lâu dài nên đã trình bày tình trạng bi 

đát. Cộng sản hết sức cường điệu cũng đã phải tuyên bố sẽ giải 

phóng hoàn tất vào năm 

1977.                                                                                             

8) Miền Nam thất thủ có rất nhiều nguyên nhân xa, nhưng nguyên 

nhân gần là do Tổng Thống quyết định rút quân rất tai hại. Tuy 

nhiên nếu sau thảm kịch rút bỏ vùng 2, Hoa Kỳ đem quân đổ bộ 

Hải Phòng hay Quảng Bình như chiến tranh Cao Ly thì tổng 

thống Thiệu trở thành vĩ nhân trên bàn cờ quốc tế.  

9) Việt Nam tuy giống Hàn Quốc với hai phe Quốc Cộng nhưng 

hoàn cảnh chiến tranh khác biệt. Sau khi ký hòa ước, Mỹ đóng 

quân ở Nam Hàn cho đến ngày nay. Sau hiệp định Paris quân Mỹ 

không hiện diện tại VN trong khi Việt Cộng vẫn còn ở lại. Hiệp 

ước không được quốc hội Mỹ phê chuẩn. Tổng Thống Thiệu chỉ có 

lá thư riêng cam kết của ông Nixon, người đã mất chức Tổng 

Thống Hoa Kỳ trước ngày Sài Gòn xụp 

đổ.                                                                            

10) Điều cuối cùng đáng trách là tổng thống Thiệu hoàn toàn 

quyết định một mình. Nếu có một hội nghị Diên Hồng ngay 

từ năm 1973 trước hiệp định Paris thì dù cho nước mất nhà 

tan cũng là dịp toàn dân tham gia đánh giặc. Tiếc thay 

 

HÃY BẮT TÔI, NẾU CÓ THỂ 



Phạm Đoan Trang 

Như tin đã đưa, vào ngày 27/3/2019, Cơ quan an ninh điều 

tra Bộ Công an, phối hợp với an ninh TP. Hà Nội, đã bắt 

giữ, câu lưu, thẩm vấn Cao Vĩnh Thịnh - thành viên nhóm 

Green Trees (Cây Xanh) - suốt một ngày. Trong lúc giam 

Thịnh ở đồn, công an cũng kéo đến nhà riêng của cô đòi 

khám nhà, lừa gia đình rằng “chị Thịnh đã hợp tác và chỉ 

chỗ giấu sách của Đoan Trang”. Tuy nhiên, gia đình cảnh 

giác cao nên đã từ chối, không bị lừa khám xét gì. 

Nội dung mà công an thẩm vấn Cao Vĩnh Thịnh hôm ấy xoay quanh nhiều vấn đề, 

trong đó có phần liên quan đến bộ phim tài liệu “Đừng sợ” của nhóm Green Trees. 

Tuy nhiên, điều có thể đặt Cao Vĩnh Thịnh vào rủi ro lớn nhất là việc cô đang tìm 

cách in cuốn sách “Phản kháng phi bạo lực” (bìa như trong hình). 

Những ngày qua, công an tiếp tục theo dõi Cao Vĩnh Thịnh, thẩm vấn, đe dọa các 

nhà in và hăm he sẽ khởi tố vụ án về tội in cuốn sách này. 

Trước rủi ro rất lớn mà Cao Vĩnh Thịnh và một số cơ sở in phải đối mặt, tôi viết 

những dòng dưới đây, khẳng định các điều sau: 

- Tôi - Phạm Đoan Trang - là tác giả của cuốn sách “Phản kháng phi bạo lực”. 

- Tôi là người bỏ tiền ra để in cuốn sách, nhờ Cao Vĩnh Thịnh tìm chỗ in, và chưa 

tìm được thì Cao Vĩnh Thịnh bị bắt. Nói theo ngôn ngữ của công an, tôi là người 

cầm đầu, chủ mưu (và tài trợ) toàn bộ vụ việc, Cao Vĩnh Thịnh không có vai trò gì. 

- Vì vậy, nếu khởi tố vụ án, yêu cầu cơ quan công an xác định đúng kẻ chủ mưu, 

tuyệt đối không được đe dọa, ép cung, bức cung người vô tội. Đồng thời, trong quyết 

định khởi tố, phải nêu rõ căn cứ là khởi tố do hành vi viết, in ấn và xuất bản sách 

(cụ thể là cuốn “Phản kháng phi bạo lực” này). 

—- 

Kính gửi các độc giả thân mến của tôi, 

“Phản kháng phi bạo lực” là cuốn sách tôi viết vào cuối năm 2017 (ngay sau “Chính 

trị bình dân”). Mô tả ngắn gọn thì đây là một cuốn cẩm nang về đấu tranh chính trị, 



của người Việt, viết cho người Việt đọc, sử dụng ví dụ minh họa chủ yếu là các câu 

chuyện ở Việt Nam. Tôi viết nó trong bối cảnh cuộc chiến chống BOT bẩn đang 

diễn ra quyết liệt ở Cai Lậy. Đó là nguồn cảm hứng để tôi viết cuốn sách, song đó 

cũng chỉ là một trong hàng chục ví dụ mà cuốn sách đưa ra để minh họa, phân tích 

về chiến lược, chiến thuật đấu tranh, và cũng chỉ là một trong vô vàn câu chuyện 

cần được ghi lại, lưu giữ, cần được kể cho độc giả nhiều thế hệ nữa cùng nghe. 

Đây là đường link tải sách: bit.ly/phankhang 

Mong các bạn hãy đọc nó. Tôi tin rằng việc độc giả tìm đọc sách sẽ là cách tốt nhất 

để bảo vệ tác giả và bạn bè của tác giả, cụ thể ở đây là bảo vệ tôi và Cao Vĩnh Thịnh. 

Cảm ơn các bạn nhiều.  

Nếu vì cuốn sách này mà phải ngồi tù, chúng tôi rất vui lòng. Dù rằng tất nhiên 

chúng tôi cũng còn rất nhiều công việc khác phải làm. 

https://bit.ly/2PrRlG6 

 

VIETNAMMIZATION? 

Việt Nam hóa chiến tranh hay là nghệ thuật rút lui có trật 

tự                                             

(Giao Chỉ, San Jose.15 tháng tư-2019)     

Tháng tư, 44 năm sau đại học Mỹ Texas Tech ở 

Lubbock.                                                                 

tổ chức hội luận về chiến tranh Việt Nam. 

Thời gian: 25 đến 27 April 2019 

Địa điểm:         Texas Tech University Lubbock. 

Thành phần:    Tổng cộng 60 người gồm các giáo sư của 20 trường đại 

học và các thành viên quan tâm tham dự hội thảo về 22 đề tài qua chủ đề 

Việt Nam Hóa chiến tranh. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fphankhang%3Ffbclid%3DIwAR0R7OiYswEQZsgh5L-opJfiK77mc_RgAVl3aC1v41LYf6nlRQZzHRaT4_0&h=AT1zxzy0rtZXA0ToOORcrfQqff66UYw5eDGsItmjeFwce-ugCTtLO0tmNLbc0EfgxRpvE1w5bxSdIsfRRVQNXLV-d-DMIM8p2_PFEvOn4XPI9oKseN6y4nN1TmWLLKpvfOeX7YC9bA
https://bit.ly/2PrRlG6


Ghi nhận:         Người Việt Nam trong số tham dự bao gồm cả các giáo 

sư từ đại học Hà Nội và Sài Gòn, các giáo sư đại học tại Hoa Kỳ, các cựu 

quân nhân và các viên chức chính phủ VNCH. Các ông Hoàng Đức Nhã, 

Nguyễn Đức Cường, Phạm Kim Ngọc, Trần Quang Minh là các tổng 

trưởng trong nội các đệ nhị cộng hòa. Ông bà Dương Phục, Vũ thanh 

Thủy là các phóng viên chiến trường. Bà Nancy Bùi Triều Giang giới thiệu 

phim 

Vietnamerica.                                                                                                  

Với sự hiện diện của các thành phần quân dân chính miền Nam trong 

hội luận, chúng ta ước mong quý vị sẽ có dịp nói lên những sự thực 

và chỉ những sự thực quan trọng bị bỏ quên gần nửa thế kỷ. Hãy lên 

tiếng cho 16 ngàn tử sĩ trong nghĩa trang Biên Hòa và 250 ngàn đồng 

hương đã nằm dưới biển Đông. Đừng sợ lạc đề. Hãy lên tiếng cho 

hàng trăm chiến sĩ quân dân chánh VNCH theo gương Hoàng Diệu, 

Nguyễn tri Phương, Phan thanh Giản đã tự sát vào cuối tháng tư oan 

nghiệt 44 năm xưa. 

****  (2) Chương trình Việt Nam hóa chiến tranh 

Sau trận tấn công Mậu Thân 1968 thất bại, Hà Nội hy sinh toàn bộ quân 

số của phe "Giải phóng miền Nam". Nhưng kết quả danh tiếng kẻ xâm 

lược lại vang dội tại Hoa Kỳ. Quần chúng Mỹ, đặc biệt là phe phản chiến 

thán phục sự hy sinh của cộng sản. Tiếp theo Hà Nội gồng mình chịu 

đựng các trận mưa bom mà không đàm phán nghiêm chỉnh. Sài Gòn cũng 

không đưa phái đoàn tham dự hòa đàm Paris. Nixon trực tiếp yêu cầu ông 

Thiệu khoan tham dự để lấy điểm tranh cử. Ngày bỏ phiếu, ông Thiệu và 

bộ tham mưu ngồi chờ kết quả trong dinh Độc lập đã vui mừng được tin 

Nixon trở thành tổng thống thứ 37 của nước Mỹ. Ngay sau khi nhận chức, 

tân tổng thống xác định thi hành lời hứa rút quân và đưa ra chiêu bài 

Vietnammization. Kế hoạch Việt Nam Hóa chiến tranh thực sự được thi 

hành ngay từ các năm 1969-1970.  Mặt khác VNCH đồng ý gửi phái đoàn 

tham dự hòa đàm Paris. Mỹ giúp VN gia tăng quân số lên 1 triệu và đơn 

phương rút quân. Đồng thời các đơn vị về nước đã trao lại một phần trang 

bị và các căn cứ cho QLVNCH. Nhưng cũng giao lại gánh nặng chiến 

trường cho miền Nam. Để bảo đảm cho việc rút quân, Nixon đi một bước 

quan trọng. Trực tiếp qua Tàu nói chuyện thẳng với Mao Trạch Động năm 



1971 và có được bản thông cáo Thượng Hải, Trung Cộng hứa hẹn sẽ giữ 

chân Hà Nội. Tiếp theo, Nixon ép ông Thiệu gửi phái đoàn đi Paris và phải 

ký vào hiệp định với các điều khoản tệ hại . Đổi lại ông nhận được lời cam 

kết riêng tư rất mơ hồ cho số phận miền Nam. Cho đến khi những người 

lính Mỹ cuối cùng về nước Việt Nam Hóa chiến tranh không hề có sự cam 

kết chính thức giữa 2 quốc gia. Không có bất cứ một kế hoạch nào mở ra 

cho VNCH một con đường tự lực chiến đấu. Tất cả miền Nam vẫn tuỳ 

thuộc vào Hoa Kỳ. Trong khi đó phía cộng sản Nga và Tàu hết lòng viện 

trợ tối đa cho Bắc Việt nhằm dứt điểm Sài Gòn. Điều đáng ghi nhận là 

năm 69-70 là thời kỳ miền Nam thành công nhất trong các chiến dịch Bình 

Định. Việt Nam Hóa chiến tranh khởi sự tốt đẹp nhưng mau chóng trở 

thành thất bại ngay sau khi hiệp định Paris được ký kết. Khi tổng thống 

Nixon phải từ chức cuối năm 1974, Việt Nam Hóa chiến tranh tại miền 

Nam rơi vào quên lãng. Sau tháng tư 1975 những phi cơ chở tỵ nạn từ 

đảo Guam đến LA bay ngang đầu Nixon tại vườn trại miền Nam CA, ông 

đã nghĩ chuyện gì. 

3) Chiến tranh Việt Nam. Kể chuyện từ đầu.                   

Bài tham luận của người không tham dự hội 

luận.                                               

Giao Chỉ San Jose. (Đại tá Vũ Văn Lộc giám đốc ủy ban Pathfinder, cơ 

quan phối hợp TTM và Pentagon cải tổ hệ thống yểm trợ QLVNCH) 

Tham Luận. 

1) Trong sách trung học của Hoa Kỳ, chiến tranh Việt Nam chỉ có vài hàng 

ngắn ghi lại cuộc đương đầu giữa Mỹ và Việt Cộng. Hoàn toàn không đề 

cập đến chuyện quân dân VNCH xây dựng và chiến đấu bảo vệ miền Nam 

trong 21 năm.(1954-

1975)                                                                                     

2) Lần đầu tiên Hoa Kỳ tham chiến và phải rút quân tại Việt Nam. Năm 

2018 hai nhà báo Mỹ  Kenburns/Lynn Novick công bố cuốn phim 10 tập 

thực hiện trong 10 năm với kinh phí 30 triệu Mỹ kim để giải thích tại sao 

Mỹ 

rút.                                                                                                               



3) Nhận định rằng bộ phim Việt Nam War thêm một lần cuối đề cao kẻ 

chiến thắng và giải thích lý do Mỹ rút quân vì hòa bình. Việt Nam Cộng 

Hòa đã bị bỏ rơi trong chiến bại năm 1975 và ngày nay lại bị thua thêm 

một lần trên từng thước 

phim.                                                                                

4) Cho đến nay, chưa có cuốn phim nào của cộng đồng tỵ nạn Việt Nam 

lên tiếng cho Việt Nam Cộng Hòa. IRCC và Dân Sinh Media San Jose sẽ 

thực hiện một DVD đáp ứng nhu cầu kể trên vào ngày 20 tháng 7-2019 

ghi dấu 65 năm cuộc di cư lịch sử 1 triệu người từ Bắc vào 

Nam.                             

5) Hội thảo Lubbock muốn nói gì thì nói, mục đích của kế hoạch Việt Nam 

Hóa chiến tranh (Vietnamization) chỉ là chiêu bài đẹp đẽ về cuộc bỏ chạy 

của Hoa Kỳ.                                                                                                     

6) Nhân danh người Mỹ gốc Việt, một mặt cất tiếng Cảm ơn nước Mỹ 

trong chính sách mở cửa đón di dân ty nạn Việt Nam. Mặt khác phải xác 

định vai trò trách nhiệm thua trận tại Việt Nam. Ba mươi phần trăm lỗi từ 

chính phủ Mỹ và 70% do lãnh đạo Việt 

Nam.                                                                             

7) Miền Nam bại trận 1975 không phải vì quân viện mà lý do chính là tinh 

thần. Sau nhiều năm cam kết, bỗng chốc sự quay lưng rõ ràng của chính 

phủ và quốc hội Hoa Kỳ lập tức tạo ra sự hoảng loạn kinh hoàng từ tổng 

thống đến các tướng lãnh và làm toàn thể một đạo quân rã ngũ, không 

chiến 

đấu.                                                                                                               

8) Hoa Kỳ không hề chuẩn bị giúp cho VNCH tự chiến đấu. Việt Nam Hóa 

chiến tranh chỉ là một một kế hoạch giai đoạn của chính phủ Mỹ. Chính 

phủ và nhân dân Việt Nam dù là kẻ bị lừa cũng phải chịu trách nhiệm 70% 

và thiệt hại100%.                                                                                 

9) Nhân có cơ hội nói rõ đầu dưới về chiến tranh Việt Nam dưới cái nhìn 

của một quân nhân VNCH, tôi trình bầy như sau: 

Chiến tranh Việt Nam, kể chuyện từ đầu. 



1)Dân tộc và đất nước Việt 

Nam:                                                                               

4 ngàn năm trước đã có nhiều sắc dân Việt sống ở miền Nam sông 

Dương tử tại miền Nam nước Trung Họa hiện nay. Gọi chung là Bách 

Việt. Sau đó bộ tộc Lạc Việt tách rời Bách Việt và đi xuống lập quốc ở 

phương Nam, tại lưu vực sông Hồng hiện nay. Mặc dù độc lập ở miền 

Nam nhưng cũng đã từng bị người Trung Hoa đô hộ cả nghìn năm. Đã có 

nhiều cuộc nổi dậy và sau cùng người Việt dành lại độc lập và mở rộng 

đất   nước về phương Nam. Dân Việt tiến dần về miền Trung rồi vào đến 

miền cực Nam trong lưu vực sông Cửu Long. Nước Việt Nam ngày nay có 

gần 100 triệu dân và là quốc gia ven biển Thái Bình dương có bờ biển dài 

3500 km. 

2) Lịch sử chiến 

tranh:                                                                                                      

Sau 1 nghìn năm bị Tàu đô hộ, người Việt đã chống lại nhiều cuộc xâm 

lăng tiếp theo của Trung Hoa. Lịch sử ghi nhận quân dân nhà Trần đã 

hoàn toàn tự chủ anh dũng chống lại quân Mông Cổ nhờ vận dụng quyết 

tâm của toàn dân trong hội nghị Diên Hồng. (Thế nước yếu lấy gì lo 

chiến chinh? Hy sinh.) Ngoài ra Việt Nam cũng có cuộc nội chiến Nam 

Bắc kéo dài 150 năm chia đôi đất nước tại con sông Gianh thuộc tỉnh 

Quảng Bình miền Trung.  Năm 1867  Việt Nam bị người Pháp chiếm 

đóng và đô hộ 80 năm cho đến khi đệ nhị thế chiến chấm dứt. Trong thế 

chiến, Nhật đánh Pháp chiếm đóng Việt Nam. Khi Nhật đầu hàng Đồng 

Minh, người Pháp tìm đường trở lại. Cả 2 phe Quốc và Cộng Việt Nam 

đều muốn đứng lên dành độc lập. Phe Cộng sản Việt Nam đã thành công 

lãnh đạo toàn dân đánh Pháp. Phe quốc gia cộng tác với người Pháp qua 

sự yểm trợ của Mỹ đánh nhau với phe cộng sản được Nga và Tàu yểm 

trợ. Năm 1954 Pháp thua trận Điện Biên Phủ phải ký hiệp định Genève 

chia đôi đất nước tại vĩ tuyến 17 trên sông Bến Hải thuộc tỉnh Quảng Trị. 

Tiếp theo Pháp rút khỏi miền Nam và Hoa Kỳ trực tiếp thay thế xây dựng 

VNCH trở thành tiền đồn của thế giới tự do tại Đông Nam Á. 

3) Bang giao quốc 

tế.                                                                                          



Chiến tranh Việt Nam liên quan rất nhiều đến thế giới. Thế chiến thứ 2 từ 

1939 đến 1945 Nga sô dưới chế độ cộng sản là đồng minh của Hoa Kỳ. 

Chính Mỹ giúp nước Nga cộng sản trong chiến tranh và cả thời hậu chiến. 

Khi thế chiến chấm dứt, Việt Nam đã chia hai phe Quốc Cộng. Cộng sản 

Việt Nam đã mau chóng cướp chính quyền và dành công đầu của toàn 

dân trong công cuộc kháng chiến chống Pháp. Năm 1954 hiệp định 

Genève chia đôi 2 miền Nam Bắc. Cộng sản tiến vào Hà Nội như đoàn 

quân chiến thắng. Miền Nam ngậm ngùi đón nhận một triệu dân di cư để 

cùng xây dựng 2 nền cộng hòa. Trong khi miền Nam xây dựng đất nước 

phồn thịnh nhân dân no ấm thì miền Bắc đưa dân chúng vào cuộc sống 

lầm than, đấu tố, bao cấp, cải cách ruộng đất. Chính sách độc tài tàn khốc 

cùng với đường lối bưng bít một chiều của cộng sản đã làm cho toàn dân 

khiếp đảm đồng lòng hy sinh cho cuộc chiến.  Cùng với sự yểm trợ tối đa 

của 2 cường quốc cộng sản Nga Tầu, Hà Nội thành công trong việc vận 

động dân chúng vào mục tiêu xâm chiếm Miền Nam. Thay vì tấn công trực 

diện qua Bến Hải, cộng sản miền Bắc thành lập Mặt trận giải phóng miền 

Nam và đưa quân qua biên giới Miên Lào. Phía Đồng Minh, Hoa Kỳ với 

tổng thống Eisenhower ủng hộ tổng thống Ngô Đình Diệm và nền đệ nhất 

Cộng Hòa. Tổng thống Kennedy nhận chức tiếp tục đoan chắc giúp miền 

Nam tự chiến đấu. Nhưng tình hình thay đổi toàn diện khi nền đệ nhất 

cộng hòa xụp đổ. Chính phủ Mỹ trách nhiệm trong việc đảo chính và hạ 

sát anh em tổng thống Ngô Đình Diệm. Tiếp theo Hoa Kỳ đem quân vào 

tham chiến nhưng chiến tranh vẫn tiếp tục kéo dài. Sau trận Mậu thân 

1968, Mỹ chuẩn bị Việt Nam Hóa chiến tranh và quân lực VNCH tiếp tục 

chiến đấu anh dũng từ Bình Long, Kontum ra đến miền hỏa tuyến Quảng 

Trị. Sau trận mùa hè đỏ lửa 1972 dư luận phản chiến tạo ảnh hưởng lớn 

lao tại Mỹ. Nỗ lực sau cùng của Hoa Kỳ là tiếp xúc trực tiếp với Trung 

Cộng đẩy mạnh nghị hội Paris để rút quân.  

4) Hiệp ước trong thế 

bại.                                                                                 

Trong chiến tranh Cao Ly, hội nghị Bàn môn Điếm đặt ra biên giới quốc 

cộng rõ ràng. Thỏa ước đình chiến được công nhận và điều quan trọng 

hơn hết là quân Mỹ tiếp tục đồn trú tại Nam Hàn để bảo vệ miền Nam. Trái 

lại bản thảo hiệp định Paris về VN là bản án tử hình cho đệ nhị cộng hòa 

vì cho phép 200 ngàn quân cộng sản ở lại miền Nam trên phần đất hiện 



hữu và Hoa Kỳ phải triệt thoái toàn diện. Hiệp ước cũng không được quốc 

hội Mỹ chính thức chấp nhận. Trước bản án đau thương của miền Nam, 

tổng thống Thiệu đơn phương chống đỡ nhưng Nixon phản ứng quyết liệt. 

Henry Kissinger được Nixon trao toàn quyền thương thuyết mật đàm với 

Hà Nội, nhân danh hòa bình bằng mọi giá tìm đường rút lui trong danh dự. 

Kiss nổi danh tại Hoa Kỳ và là thần tượng của phe phản chiến nhưng 

đồng thời với những thủ đoạn lừa bịp đã trở thành tay phản bội đồng minh 

Nam VN và cả 58 ngàn tử sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh cho cuộc chiến. Tổng 

thống Thiệu dù nắm vững quốc hội, chính phủ và quân đội nhưng không 

có lựa chọn. Đành chấp nhận ký hiệp định Paris với sự cam kết đơn 

phương của Nixon. Tiếc thay ông không học gương tiền nhân để xây 

dựng hội nghị Diên Hồng vào năm 1973. Dù trách nhiệm làm mất Việt 

Nam 70% về phía VNCH những hội luận 44 năm sau tại Lubbock cũng là 

cơ hội cuối cùng để người miền Nam đặt vấn đề với công luận thế giới. 

Nixon đã qua đời và ông đã phải trả nợ cuộc đời chính trị bằng số mệnh 

của riêng ông, nhưng Kiss vẫn còn sống nên cần được nghe một lần cuối 

bản án của người lưu vong miền Nam dành cho ông. 

5) Ủy ban 

Pathfinder                                                                                                 

Vào những năm cuối của chiến tranh Việt Nam có 2 chuyện cần ghi lại. 

Quân đội VNCH đã nghĩ đến con đường tự chiến đấu khi Hoa Kỳ bỏ rơi. 

Sáng kiến lập quỹ tiết kiệm quân đội hàng tháng trích lương lính một số 

tiền nhỏ để xây dựng con đường tự túc tự cường.Thành lập ngân hàng 

quân đội. Tổ chức nhà thầu quân đội đứng ra nhận thầu cung cấp tiếp liệu 

quân nhu như bao cát, kẽm gai, lương khô. Mục đích có ngân khoản xây 

dựng công binh xưởng làm súng đạn hoặc mua vũ khí. Kết quả phía Hoa 

Kỳ và chính các tay tư bản Trung Hoa âm mưu đánh phá làm tổng thống 

và thủ tướng bỏ cuộc. Chính những vị này quay lưng lại để nội bộ Tổng 

Tham Mưu và bộ quốc phòng gây chiến loại bỏ các sĩ quan liên quan đến 

kế hoạch trở thành các con dê tế thần. Mỹ xác định với các bạn Việt Nam 

không cần lo xa con đường tự túc tự cường. Hoa Kỳ sẽ quân viện cho Việt 

Nam cho đến khi đạt chiến thắng sau cùng. Lời cam kết không bao giờ 

thục hiện. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện quan trọng thứ hai là ủy ban 

PathFinder thành lập tại bộ Tổng Tham Mưu phối hợp với Ngũ Giác Đài 

Hoa Kỳ.Thi hành công tác cải tổ hệ thống tiếp vận theo lý tưởng Việt Nam 



hóa chiến tranh. Thực tế đây chỉ là chương trình đồng loại hóa quân dụng 

và đồng loại hóa tổ chức theo chính sách mới của hệ thống quốc phòng 

Hoa Kỳ. Đồng loại hóa tổ chức là các nhà kho của mọi quân binh chủng 

đều xếp chung một chỗ. Tất cả các máy móc đều sửa chữa chung một 

công xưởng. Chính chúng tôi với cấp bậc đại tá được chỉ định làm chủ tịch 

ủy ban PathFinder. Một đại tá cao niên của Ngũ Giác đài, ông H.W. Sheriff 

cùng 20 chuyên viên dân chính cao cấp từ Hoa kỳ sang Việt Nam phối 

hợp làm việc. Chúng tôi đi khắp các chiến trường. Thăm tất cả các đơn vị 

từ đồn dân vệ đến tư lệnh quân đoàn. Kết quả cải tổ toàn diện hệ thống 

tiếp vận quân lực Việt Nam Cộng hòa. Thành lập các tổng kho. Dự trù các 

chương trình yểm trợ chiến trường cho từng vùng chiến thuật. Tuy nhiên 

thực tế không hề có một cải tiến cụ thể cho việc Việt Nam Hóa chiến 

tranh. Vietnamization trước sau vẫn chỉ là bánh vẽ thay đổi màu da các 

xác chết chiến binh. Mỹ không trang bị các vũ khí và phương tiện hiện đại 

cho lục quân và không quân. Bàn giao các chiến hạm lỗi thời cho hải quân 

sau khi tháo gỡ bớt các vũ khí tối tân.Tiếp liệu và cơ phận cạn dần nhưng 

không thành lập các công binh xưởng sản xuất. Mỹ ước tính quân viện sẽ 

giảm bớt tùy theo phần đất được bảo vệ. Tuyệt đối kế hoạch Việt Nam 

Hóa chiến tranh không dành một chữ cho con đường miền Nam Việt Nam 

chiến đấu một mình.                      

6)Tổng tấn công 68 và mùa hè 

72:                                                                   

Trận tổng nổi dậy 1968 bất ngờ của cộng sản đã đo lường khả năng chiến 

đấu của miền Nam. Hơn 30 thành phố bị tấn công bất ngờ đã được giải 

tỏa trong vài tuần lễ. Trận chiến thắng cuối cùng của phe tự do hoàn tất tại 

Huế vào tháng 2. Cộng sản thảm bại trên toàn quốc và hy sinh toàn bộ 

các chiến binh thuộc Miền Nam.  Tuyệt đối không thành phố nào có nhân 

dân nổi dậy. Nhưng hình ảnh chiến tranh trên TV và đặc biệt trận đặc 

công lọt vào tòa đại sứ Mỹ đã đưa lại chiến thắng lớn lao cho phe cộng 

sản. Quần chúng Mỹ hoàn toàn chống chiến tranh và ủng hộ việc rút quân. 

Qua năm 72 tổng thống và quân dân miền Nam đã dành được chiến thắng 

trên cả 3 mặt trận. Trận Bình Long ở miền Đông, trận cao nguyên ở 

Kontum và trận Quảng Trị nhưng Mỹ đã rút quân và không bao giờ có ý 

định trở lại. 



7) Những ngày đau 

thương:                                                                                 

Hiệp định Geneve chia đôi đất nước năm 1954 Mỹ và phe quốc gia Việt 

Nam không ký, nhưng chấp nhận thì hành. Việc rút quân trong đau thương 

nước mắt nhưng không hề hốt hoảng kinh hoàng. Đến hiệp định Paris 

1973 Mỹ long trong ký kết và thúc ép VNCH cùng ký tên chấp nhận. Tổng 

cộng 12 quốc gia long trọng ký bản án tử hình. Tổng thống Thiệu chiến 

đấu trong cô đơn và tuyệt vọng. Bây giờ Hoa Kỳ đã đem tù binh về nước. 

Lính Mỹ đã rút khỏi Việt Nam. Nixon đã từ chức về vườn tại California. 

Sau cùng chuyện phải đến đã đến. Cộng sản chiếm Phước Long. Rồi đến 

Ban mê Thuộc. Mỗi thành phố bị thất thủ, trong Nam ông Thiệu ngó sang 

Hoa Thịnh Đốn và chờ đợi. Ngoài Bắc Lê Duẩn cũng ngó qua Mỹ xem 

động tĩnh. Hoa Kỳ án binh bất động. Tiếp theo thảm kịch rút quân đường 

bộ làm tan nát quân đoàn 2. Thảm kịch rút quân đường biển làm tan nát 

quân đoàn 1. Không có Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đổ bộ Vũng Tầu, 

Quảng Bình hay Hải Phòng để cứu Việt Nam như chiến trường Cao Ly. 

Thậm chí cũng không có B52 dội bom Hà Nội. Rõ ràng Mỹ bỏ Việt Nam. 

Mất chỗ dựa về tinh thần. Quân đội mất hết ý chí chiến đấu. Thực sự vẫn 

còn đủ súng đạn và phương tiện nhưng cả đạo quân tan hàng mà không 

cần lệnh đầu hàng. Cộng quân tiến vào mà tiếp thu không kịp. Đại diện 

Hoa Kỳ đi cùng ủy ban quốc tế bay ra Hà Nội để điều đình thời hạn rút 

quân với hạn chót là ngày 5 tháng 5- 1975. Mỹ thu xếp bàn giao miền Nam 

cho Hà Nội từ Paris năm 73. Kiss tiên đoán là Sài Gòn sẽ thất thủ sau 18 

tháng. 30 tháng tư 1975 là cơn hấp hối đã kéo dài hơn thời gian dự trù. 

Bản nhạc giáng sinh tuyết trắng vang dội ở Sài Gòn vào cuối mùa hè 75 

đã là ca khúc tuyệt vời ghi thành tích Hoa kỳ bàn giao miền Nam cho cộng 

sản. Vietnammization là lời hứa vĩ đại mà quê hương mới đã lừa quê 

hương cũ của chúng tôi. Bây giờ sau nửa thế kỷ, mọi trách cứ đều muộn 

màng. Chỉ kể những sai lầm cho thế hệ mai sau chiêm nghiệm. Mỹ vào 

Việt Nam là nhu cầu của Mỹ. Nhưng may mắn cũng là nhu cầu của chúng 

ta. Mỹ rút ra cũng là nhu cầu của Mỹ. Nhưng bất hạnh là chúng ta không 

được chuẩn bị chiến đấu một mình. Việt Nam hóa chiến tranh là chiến 

thuật người ta Bỏ của chạy lấy người.                                                           

Vì không chuẩn bị để tự chiến đấu, tôi làm tôi mất 

nước.                                       



Ngày 30 tháng tư 75 có người góa phụ trẻ ôm đứa con thơ ngồi khóc trên 

xe tải. Đó là chiếc xe tang chở di hài tử sĩ về quê chồng. Ngày 30 tháng tư 

có cô sinh viên Sài Gòn trả lời rằng cháu đi nhận xác chồng ở nghĩa trang 

Biên Hòa. Vậy còn phần bác, 30 tháng tư năm 75, lúc đó bác ở đâu? 

(Xin vui lòng click Cơ hội cuối cùng để xem phỏng vấn 

cho biết ý kiến trước khi hoàn tất bản anh ngữ. Trân trọng) 

    Cơ hội cuối cùng để VNCH lên tiếng?する 1 

 

 

 

Lê Đức Anh: làm tướng giỏi, làm chính trị tồi? 

VOA tiếng Việt phỏng vấn Cù Huy Hà Vũ ngày 23/4/2019

 

 
Cựu Chủ tịch Lê Đức Anh trong bài diễn văn cuối cùng trước Quốc hội vào 

năm 1997 

Ông Lê Đức Anh, người vừa qua đời ở Hà Nội ở tuổi 99, được nhận định là ‘vị 

chỉ huy quân sự tài giỏi’ của Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng cũng được cho 

là ‘đã phạm sai lầm chính trị nghiêm trọng’, một người từng sống trong lòng 

chế độ sau trở thành nhà hoạt động lưu vong ở Mỹ nói. 

Trong cuộc đời trải gần một thế kỷ của mình, ông Anh đã kinh qua những vị trí 

cao cấp nhất trong bộ máy Đảng và Nhà nước Việt Nam: Đại tướng, Ủy viên 

Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch nước rồi Cố vấn Ban chấp hành 

trung ương Đảng. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=H54m2l3Dg4E
http://danlambaovn.blogspot.com/2017/08/viet-minh-cuop-chinh-quyen-o-ha-noi.html


Với sự ra đi của ông Anh sau cái chết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp hồi năm 

2013 rồi cựu Tổng bí thư Đỗ Mười hồi năm 2018, thế hệ các lãnh đạo Việt 

Nam xuất thân từ những ngày đầu của Đảng Cộng sản, trải qua cả hai cuộc 

chiến với người Pháp và người Mỹ, giờ không còn một ai. 

Cuộc đời hoạt động của ông Anh được nhớ đến với thời kỳ ông làm phó Tư 

lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh của quân đội Bắc Việt tiến về Sài Gòn hồi năm 

1975, Tư lệnh quân đội Việt Nam ở Campuchia trong cuộc chiến với Khmer 

Đỏ vào năm 1980, Chủ tịch nước trong giai đoạn cải cách mở cửa, bình 

thường hóa quan hệ với Mỹ (1995) sau khi đã bình thường hóa quan hệ với 

Trung Quốc (1990). Ông cũng là vị nguyên thủ đầu tiên của Việt Nam đi Mỹ 

vào năm 1995 để dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hiệp Quốc. 

Trên vai trò Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng, ông Anh được nhớ đến 

trong việc cùng với cố Tổng bí thư Đỗ Mười, khi đó cũng là cố vấn, đã lật đổ 

được ông Lê Khả Phiêu khỏi chiếc ghế tổng bí thư tại Đại hội 9 của Đảng 

Cộng sản Việt Nam vào năm 2001. 

Tuy nhiên, xung quanh cuộc đời của Anh cũng có nhiều điều tiếng không hay 

như khai man lý lịch để vào Đảng, theo phe cánh của Lê Duẩn-Lê ĐứcThọ để 

trù dập Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ra lệnh binh sĩ không nổ súng khi Trung 

Quốc chiếm đảo Gạc Ma vào năm 1988, nằm trong phe bảo thủ cùng với Đỗ 

Mười hiềm khích với phe cấp tiến của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và được cho 

là người bảo trợ chính cho cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 

Trao đổi với VOA, luật sư Cù Huy Hà Vũ, con trai của một ‘khai quốc công 

thần’ của chế độ Hà Nội và hiện là một nhà bất đồng chính kiến sống tại thủ 

đô Washington DC, Hoa Kỳ, đã bày tỏ những tình cảm tốt đẹp dành cho ông 

Lê Đức Anh. 

Tài năng quân sự? 

Ông Vũ nói với VOA rằng ông cùng vợ là bà Nguyễn Thị Dương Hà đã từng 

gặp trực tiếp và trò chuyện vợ chồng ông Lê Đức Anh ở nhà riêng của ông 

Anh tại khu Hoàng Diệu của Bộ Quốc phòng vào năm 2005. 



Đánh giá về công trạng của ông Anh đối với Đảng Cộng sản và chính quyền 

của Đảng, ông Vũ cho rằng ông Anh là ‘nhân vật lịch sử’, nhất là trong cuộc 

chiến của quân đội miền Bắc với người Mỹ. 

“Tướng Lê Đức Anh là một hiện tượng có thể nói là khác lạ và nổi bật so với 

toàn quân của cộng sản Việt Nam,” ông Vũ nói và dẫn lại việc sau khi ký kết 

Hiệp định Paris vào năm 1973 ông Anh, khi đó là đại tá, tư lệnh Quân khu 9, 

đã chủ trương là ‘phải tấn công, chiếm được lãnh thổ đối phương càng nhiều 

càng tốt’ để chống lại kế hoạch ‘tràn ngập lãnh thổ’ của Tổng thống Việt Nam 

Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu, khác với ban lãnh đạo lúc đó vốn yêu cầu quân 

đội ở nguyên tại chỗ.  

Về vai trò của ông Anh trong cuộc chiến chống lại quân Khmer Đỏ ở 

Campuchia, ông Vũ nói với vai trò là tư lệnh Chiến trường K (tức Campuchia), 

ông Anh thực hiện sứ mạng truy quét tàn quân Khmer Đỏ và ‘giúp người 

Campuchia xây dựng chính quyền của mình’. 

“Khó khăn nhất là làm thế nào để xây dựng chính quyền Campuchia,” ông Vũ 

nói và cho rằng thành công chính trị của ông Anh ở Campuchia ‘có ý nghĩa 

quan trọng hơn về quân sự’. 

Nhưng ông Anh cũng đã ‘phạm những sai lầm’ khi trong giai đoạn này khi đã 

để xảy ra những vụ oan sai do Khmer Đỏ làm công tác phản giác gây chia rẽ 

khiến quân đội Việt Nam ‘bắt nhầm những lãnh đạo cao cấp của Campuchia 

thân với Việt Nam khiến họ phải tự sát’, ông Vũ nói. 

Thân Trung Quốc? 

Về vụ thảm sát Gạc Ma do Giải phóng quân Trung Quốc gây ra vào năm 1988 

khiến Việt Nam mất một số bãi đá trong quần đảo Trường Sa và hơn 60 quân 

nhân tử trận – vụ việc mà Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh bị quy trách 

nhiệm khi ra lệnh không nổ súng – ông Cù Huy Hà Vũ nói phải nhìn nhận sự 

việc này trong hoàn cảnh tổng thể lúc đó là Việt Nam ‘buộc phải hòa hoãn với 

Trung Quốc’. 

“Vào năm 1987-1988, Tổng thống Liên Xô Gorbachev khi đó đã quyết định cắt 

viện trợ cho Việt Nam nên Việt Nam phải tính đến việc rút quân đội ở 



Campuchia về nước và tìm giải pháp chính trị cho Campuchia trên cơ sở đàm 

quán với Trung Quốc,” ông Vũ giải thích. 

“Trung Quốc đã lợi dụng sự kiềm chế của Việt Nam để tổ chức cuộc tập kích 

ở Gạc Ma,” ông Vũ nói và cho biết ông tin rằng lệnh nổ súng lúc đó ông Lê 

Đức Anh chỉ ‘nhân danh Bộ Quốc phòng, Bộ Chính trị’ mà thôi vì lúc đó Bộ 

Chính trị ra lệnh là ‘không thể làm căng thẳng hơn quan hệ với Trung Quốc’. 

Trong giai đoạn ông Lê Đức Anh làm chủ tịch nước là sau khi Liên Xô sụp đổ, 

chính quyền Việt Nam chịu sức ép càng phải hòa hoãn với Trung Quốc hơn 

nữa để ngăn cho làn sóng tan rã của chủ nghĩa xã hội trên thế giới lan tới Việt 

Nam. Các lãnh đạo lúc đó, trong đó có ông Anh, ‘buộc phải giảm xung đột với 

Trung Quốc về lãnh thổ’, ông Vũ cho biết. Trong giai đoạn này, Việt Nam đã 

đàm phán hiệp định biên giới trên bộ và hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ với 

Trung Quốc. 

Khi được hỏi có phải ông Lê Đức Anh cùng với ông Đỗ Mười tạo thành phái 

bảo thủ trong Đảng vốn chủ trương dựa vào Trung Quốc để giữ vững chế độ, 

trong khi ông cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt có lập trường cấp tiến hơn và chủ 

trương xích lại gần hơn với Mỹ và phương Tây hay không, ông Cù Huy Hà Vũ 

khẳng định rằng ‘không bao giờ có chuyện đó’. 

“Tuyệt đại đa số các nhà lãnh đạo Việt Nam không theo Trung Quốc, thậm chí 

chống lại Trung Quốc, kể cả Đỗ Mười hay Lê Đức Anh. Họ chỉ hòa hoãn với 

Trung Quốc để giữ vững chế độ cộng sản. Hòa hoãn không có nghĩa là nghe 

theo Trung Quốc về đường lối, chính sách,” ông nói. 

“Ông Võ Văn Kiệt là người miền Nam nên đầu óc kinh tế tốt hơn hẳn các nhà 

lãnh đạo miền bắc và có tư duy kinh tế thị trường,” ông Vũ nói thêm. “Võ Văn 

Kiệt chủ trương đổi mới tư duy kinh tế. Chứ còn về mặt chính trị thì cả ông Đỗ 

Mười, Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt cũng như tuyệt đại đa số các lãnh đạo Việt 

Nam đều có chung lập trường trong quan hệ với Trung Quốc.” 

Còn về lập trường đối với Mỹ với tư cách là nguyên thủ đầu tiên của nước Việt 

Nam cộng sản đến Mỹ, ông Vũ cho rằng theo truyền thống của Đảng Cộng 

sản Việt Nam thì đường lối đối ngoại ‘không phải là lập trường của cá nhân 

bất cứ ai mà là của tập thể Bộ Chính trị’. 



Ông Vũ dẫn chứng là trong gần gặp trực tiếp ông Lê Đức Anh, ông đã đưa ra 

kiến nghị là Việt Nam nên ‘cùng với Mỹ lập quan hệ thật sự, thậm chí là liên 

minh quân sự chống lại Trung Quốc’. Khi đó, theo lời ông Vũ, ông Anh đã hứa 

sẽ ‘trình bày ký kiến này của tôi với ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam (Bộ Chính trị)’. 

“Khi đó, ông Lê Đức Anh không thể hiện sự quan tâm mãnh liệt (đến đề xuất 

liên minh với Mỹ) dù có cam kết tích cực,” ông Vũ cho biết. 

Bảo trợ Nguyễn Tấn Dũng 

Về sự ra đi của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại Đại hội 9 của Đảng, ông Vũ thừa 

nhận rằng đó kết quả sự vận động của ông Lê Đức Anh và Đỗ Mười khi đó là 

các cố vấn Ban chấp hành trung ương. 

Tuy nhiên, ông Vũ cho rằng điều đó là do những sai lầm của ông Lê Khả 

Phiêu trong việc ‘ưu ái đặc biệt cho các đồng hương Thanh Hóa với ông lên 

nắm các vị trí chủ chốt’; ‘muốn nắm các cơ quan an ninh, tình báo’ và ‘đặt ra 

một cục để bí mật theo dõi các lãnh đạo cao cấp trong đó có Đỗ Mười, Lê Đức 

Anh’. 

“Ông Phiêu đã bị mất tín nhiệm với hai ông Mười, Anh. Hai ông này bực tức 

nên đã có một cuộc vận động đến khắp các tỉnh thành từ Bắc đến Nam để kêu 

gọi các ủy viên trung ương ủng hộ phế truất ông Lê Khả Phiêu,” ông Vũ nói. 

Kết quả là ông Phiêu mất chức tổng bí thư nhưng để đổi lại, ông Phiêu cũng 

buộc hai ông Mười, Anh thôi chức cố vấn Ban chấp trung hành trung ương và 

do đó bãi bỏ luôn cơ chế ‘Thái thượng hoàng’ trong Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Một điều mà ông Vũ cho là ‘sai lầm nghiêm trọng’ trong cuộc đời hoạt động 

chính trị của ông Lê Đức Anh là bảo trợ cho cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 

leo cao trong bộ máy Nhà nước Việt Nam mà kết quả là, theo lời ông Vũ, ‘ông 

Dũng đã phá nát nền kinh tế Việt Nam’. 

Nguyên nhân ông Anh đứng ra bảo trợ cho ông Dũng quyết liệt như vậy, theo 

ông Vũ, là ‘ân tình chính trị’ từ thời chiến tranh. 

“Bố Nguyễn Tấn Dũng là chính trị viên phó của tỉnh đội thuộc Quân khu 9 do 

Lê Đức Anh làm tư lệnh, Võ Văn Kiệt làm chính ủy. Ông ấy bị bom Mỹ giết 



chết trong chiến tranh,” ông Vũ nói. “Dường như có sự cam kết nào đó từ phía 

các ông Anh, ông Kiệt đối với người đã chết để cho Nguyễn Tấn Dũng nắm 

những cương vị ngày càng cao trong Đảng và Nhà nước để rồi ông Dũng 

được đề bạt hết sức nhanh chóng một cách vô tổ chức, vô kế hoạch.” 

“Ông Lê Đức Anh phải chịu trách nhiệm chính (về sự phá hoại của Nguyễn 

Tấn Dũng),” ông nói thêm và cho biết mặc dù ông Anh ‘cũng thấy sự phá hoại 

của ông Dũng’ nhưng vì ông ‘đã trót là người bảo trợ cho Nguyễn Tấn Dũng 

nên không thể lên tiếng’. 

“Đó là chưa kể Nguyễn Tấn Dũng đã tạo những ưu ái cho con trai ông Lê Đức 

Anh là Lê Mạnh Hà lên làm phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh rồi phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ của ông Dũng nên ông Lê Đức 

Anh càng không thể nói gì về ông Dũng,” ông Vũ, người từng kiện ông Dũng 

và bị bỏ tù về tội Tuyên truyền chống Nhà nước khi ông Dũng đang làm thủ 

tướng, nói. 

Khi được hỏi có phải ông Lê Đức Anh ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng tranh 

giành chiếc ghế tổng bí thư với ông Nguyễn Phú Trọng trước Đại hội 12 hồi 

năm 2016 hay không, ông Vũ nói rằng khi đó, mặc dù ông Dũng đã đến tuổi 

nghỉ hưu như ông Trọng nhưng ông Anh đã đề nghị Trung ương Đảng không 

nên quyết định trường hợp của ông Dũng mà ‘hãy để Đại hội quyết định’. 

“Trong sự ganh đua quyết liệt giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, 

Lê Đức Anh với tư cách bảo trợ Nguyễn Tấn Dũng đã ủng hộ Nguyễn Tấn 

Dũng nhưng cũng không có hành động gì tấn công Nguyễn Phú Trọng quyết 

liệt,” ông Vũ cho biết. 

Kỵ Võ Nguyên Giáp? 

Về mối quan hệ giữa Đại tướng Lê Đức Anh với người Bộ trưởng Quốc phòng 

tiền nhiệm là cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Vũ cho là ‘phức tạp’. 

Ông Lê Đức Anh là người được hai ông Lê Duẩn-Lê Đức Thọ bảo trợ và đưa 

lên trong khi giữa các ông Duẩn-Thọ và ông Giáp có sự hiềm khích. Hồi Quốc 

tang của ông Giáp hồi năm 2013, ông Lê Đức Anh đã không đến viếng mặc dù 

ông Đỗ Mười khi đó tuổi cao còn hơn ông Anh có đến. 



“Ông Lê Duẩn là người Quảng Trị nên do tính chất vùng miền đã thể hiện sự 

ưu ái với ông Lê Đức Anh là người Thừa Thiên-Huế (hai ông được coi là đồng 

hương vì hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế lúc đó nằm chung trong tỉnh 

Bình Trị Thiên). 

“Ông Lê Đức Anh ở hoàn cảnh là người bảo trợ cho mình là Lê Duẩn-Lê Đức 

Thọ có sự khác biệt thậm chí xung đột với Đại tướng Võ Nguyên Giáp nên 

tương đối dễ hiểu ông không có quan điểm ủng hộ ông Võ Nguyên Giáp,” ông 

Vũ nói. 

Tuy nhiên, ông cũng nói rằng ông đã từng hỏi trực tiếp ông Anh nghĩ thế nào 

về Đại tướng Giáp, thì khi đó ông Anh đã trả lời ông Vũ rằng: “Tôi luôn coi Võ 

Nguyên Giáp là một người anh, một nhà lãnh đạo tài giỏi của Việt Nam.” Ông 

Vũ nói rằng ông Anh ‘bị giằng xé giữa phe phái chính trị và sự thật trong đời 

sống’. 

Về thân thế của ông Lê Đức Anh vốn từng bị cáo buộc là ‘man trá’ (ông Anh bị 

cáo buộc là từng làm cai đồn điền cho Pháp và khai man về việc được kết nạp 

vào Đảng Cộng sản Việt Nam), ông Vũ nói rằng ‘theo nghiên cứu của ông, 

việc ông Anh tham gia Việt Minh là có thật’ nhưng trong giai đoạn 1936-1938, 

việc kết nạp đảng còn đại khái nên hồ sơ lưu trữ về ông Anh không còn nữa. 

Tuy nhiên, ông Vũ cũng không loại trừ ông Anh ‘chỉ dự vào sự tiếp xúc, liên hệ 

hay chỉ đạo của một vài đảng viên Cộng sản nào đó mà nói rằng ông đã được 

kết nạp’. 

“Dù thế nào đi nữa thì nếu theo dõi toàn bộ tuyến hoạt động của ông ấy sẽ 

thấy rằng ông ấy hoàn toàn theo Đảng Cộng sản,” ông Vũ lý giải. 

Khi được hỏi về cảm nhận cá nhân trong lần gặp trực tiếp, ông Vũ mô tả ông 

Anh ‘là người tiết kiệm và chân thành’. 

“Khi tôi gặp ông ấy vào mùa đông trong căn nhà lạnh, tôi đã hỏi vợ ông Anh là 

‘Tại sao lạnh thế này mà Đại tướng không để sưởi’ thì tôi được trả lời rằng 

‘Bác ấy tiết kiệm lắm cháu ạ’. Ông ấy tiếp chúng tôi trong trang phục Đại 

tướng rất đẹp mà không có áo khoác ngoài để giữ ấm,” ông Vũ kể. 



Khi được yêu cầu đánh giá vai trò của ông với tư cách là tướng lĩnh và với tư 

cách chính trị gia, vai trò nào nổi bật hơn, ông Vũ trả lời ngay là ‘với tư cách 

nhà lãnh đạo quân sự’. 

“Về chính trị ông ấy mắc sai lầm khi bảo trợ Nguyễn Tấn Dũng lên những vị trí 

cao nhất trong bộ máy đảng,” ông nói. 

https://bit.ly/2PqGw74 

 

 

 

 

Nhật Bản sử dụng công nghệ 8K trong nhiều ngành 

 

Nhật Bản 

Cập nhật 2 giờ trước 

Ở Nhật Bản, ngày càng nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ định dạng 8K 

siêu nét sau khi NHK bắt đầu phát sóng định dạng 8K vào tháng 12 năm ngoái. 

 

Công ty Shutoko Engineering Company phụ trách bảo trì đường cao tốc ở thủ 

đô Tokyo đang tiến hành thử nghiệm kiểm chứng xem máy quay công nghệ 8K 

lắp trên xe ô tô có thể kiểm tra tình trạng tường của đường hầm hay không. 

 

Công nghệ 8K cho hình ảnh có độ phân giải cao gấp 16 lần so với công nghệ 

định dạng phân giải cao thông thường hiện nay. 

 

Khi xe ô tô di chuyển, máy quay sẽ ghi lại hình ảnh các bức tường. Sau đó, các 

hình ảnh siêu nét thu được này sẽ được kiểm tra. 

 

Các kỹ sư của công ty Shutoko cho biết trước đây họ phải tạm đóng cửa 

https://bit.ly/2PqGw74


đường cao tốc để nhân viên có thể tiến hành kiểm tra bằng mắt thường. 

 

Một công ty khác là Sharp chế tạo máy quay an ninh sử dụng công nghệ 8K. 

Sharp cho biết nhờ sử dụng hình ảnh 8K có thể quan sát những nhà máy lớn 

mà không cần đến nhiều máy quay. Công ty dự kiến sẽ đưa công nghệ vào sử 

dụng trong năm nay. 
 


